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ÜGD Genel Başkanı Hasan Çağlayan: , "İstanbul'da ne bir şubemiz- ne de bir kitanlığımız var” 


Bomba bulunan * 
daireyi MHP'nin kullandığı kesinleşti 


© Sıkıyönetim 
Komutaniığı konuyla ilgili olarak bir 


açıklama yapti 
İSTANBUL (ÖZEL) 
İLLİYETÇİ Hare ket Partisi İstanbul 
İl Merkezinin üst katında bulunan dairede tahrip gücü yüksek bir bomba, çeşitli silah ve belge ler bulunmasıyla ilgili gelişmeler devam eder- 
(Devamı. Sa. 7, Sü. 8'de) 


Hesabı 
MHP verecek 


İstanbul Barosu Başkanı Orhan Apaydin 


"Türk İslam 
Birliği” kafetarya katliamını üstlendiğini inkar etti 


HABER MERKEZİ 


Orhan Apaydın MHP'nin kapatılması için Başsavcılığa başvurdu 


STANBUL Barosu Başkanı Orhan Apay pk Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak, Anayasanın 57. maddesi ve 648 sayılı Siya si Partiler Yasasına göre MHP'nin kapat 


e 
»mba patlaması ve 5 
'urttaşımızın ölmesin- 


Iması 


İen sonra temizi te için Anayasa Mahkemesinde dava açılmasını efonla arayarak Türk İs- istedi am Birliği a É; Apaydın Başsavcılığa gönderdiği suç duyu 


istlenen şahıs 
:e telefonla yaptığı i (Devamı Sa.7. Sü.3'de) 


rusunda, 'MHP'nin İstanbul İl binasında polisçe (Devamı Sa.7, Sü.7'de) 


kişi (VIP) sinuamelesi görüyorlar 
Kaçakçılığı bir devlet politikası olarak destekleyen Bulgaristan ve Macaristan'ın yardımıyla işlerini yürüten Vezir kardeşler, Bulgar dev let şirketi ''Kintex" ve Macar devlet kuruluşu “Ferrunion''un . ilişkile rinden yararlanıyorlar PATRONLAR 
PATRONU 
Kaçakçılık piyasasının 


diğer bir önemli ismi B.Ç. 


Federal Almanya'dan Türkiye'ye kaçak silah (Devamı Sa.7. Sü.1'de) 


Chip'de Istanbul 


il Yönetiminin feshi tartışması sürüyor 


ANKARA (ÖZEL) 
CHP Genel Yönetim 
Kurulu dün saat 
16.00'da başlayan top lantısında özellikle İstanbul İl Yönetiminin duru munu ele aldı. Önceki gün,toplantı geç saatlere kadar sürdüğü için bu konunun ele alınamadığı bildirildi 
Öte yandan CHP Genel Merkezi, İstanbul İl Örgütü feshedildikten sonra oluşturulacak yeni yönetim kurulunun hizip lerüstü bir görünüm 


(Devamı Sa.7'sü 4'de) 


Şevket Kazan: 
"MSP'vi anarşinin içine çekmeye çalışanlar mahçup 


olacaklar” 
ANKARA(ÖZEL) 
ILLI Selamet Parti 
Genel Başkan 
Yardımcısı Şevket Kazan, "Milli Görüş Kültür Sara yı''nda pılan aramayla ilgili olarak gazetemize yaptığı açıklamada, “Mil li Selamet: anarsi icine 


(Devamı $..7. Sü.7'de) 


IMF ile anlaşmaya varıldı 


Türkiye, Avrupa 


paralarına karşı 


devalüasyon yapıyor 


7. sayfada > 


Düz, izin alıp, görev- 
|= ayrıldı. 


Dün Milli Güvenlik Kurulu ve hükümet toplandı, bugün TBMM görüşüyor 


Sıkıyönetim genişletilmiyor 


©19 ilde yaklaşık bir yıldır süren sıkıyönetim, iki ay daha 


uzatılıyor 


ANKARA(OZEL) 

İLLİ Güvenlik Ku 

rulu, 19 ilde yaklaşık bir yıldır devam et mekte olan Sıikıyöneti min iki ay daha uzatılmasını tavsiye etti. Bu tavsiyenin daha sonra Bakanlar Kurulu tarafından da benimsenmesi üzerine, bu konudaki Başbakanlık tezkeresi bugün TBMM' 


imeliyatlık akrabasını bekleyen Sabahat Kay 


maz, 


üç gündür aç e 


İtirafta adı geçen izin alıyor 


Komandolara silah veren 


lise müdürü Şükrü Düz'ü 


el a 


"İtiraf”ta adı geçince | 


izin alarak ayrıldı. 


renildi. 


Eski komando 
Tanlak, itiraflarında Etlik Lisesi Müdürüyken Düz" 
ün “kendilerine silah verdiğini açıklamıştı. 


ANKARA (ÖZEL) 


pik Lisesi Müdürü iken, okul içindeki komandolara silahını veren Şükrü Duz , cOrafya Öğretmenliği yaptığı Esenevler Lisesinden Şükrü Düz'ün ' 
de adı çıktıktan sonra, izin alarak uzaklaştığı öğ- 


'İtiraf” dizimi- 


(Devamı Sa.7. Sü.1'de) 


Ömer 


AYTEN ERBAY 


AZOT yolüuğu ve 

elektrik kısıntıları en çok hastaneleri etkiledi 

Cerrahpaşa Hastane sinde elektriklerin sık sık kesilmesi ve eldeki fueloil'in tükenmesi sonucu kaloriferler çalışmıyor Veremli hastalar battani yelerine sarılmış tir tir ütrerlerken, soğuk nedeniyle ameliyata alınmayan hastalar aç açına fuel-oil'in geleceği saati bekliyor. 

Üç gündür ameliyat olacağız , diye ağızlarına bir lokma yiyecek koymayan hastaların durumlarının kötüye gidişi, diğer hastaların da moral lerini etkiliyor. Ameliyatlara sadece durumu çok acil olan hastalar alnıyor 

Ameliyatlık akrabası nı üç gündür hastanede bekleyen Sabahat Kaymaz adlı vatandaş, ''Ne- 

(Devamı Sa.7'sü 4'de) 


“Vallahi üç gündür bekliyorum. Ben de hasta olacağım. Üç gündür aç içerde, bugün ameliyat olacak dediler, olmadı, şugün dediler olmadı. Ameliyat olacak diye fıkara üç gündür ağ 

zına bir lokma koymadan öyle yatıyor.(yanda) 


Hastalar, ameliyata girmek i için 


de görüşülüp oylanacak Daha önceki söylentilerin aksine, Sıkıyönetim uygulanan illerin sayısında bir artış olmadı. 
Önceki gün 36 ilin vali, emniyet ve milli eğitim müdürleriyle 15 saatlik bir toplantı yapan Başbakan Süleyman De-TDevamı sa. 7, sü.5'de) 


«Kintex» 


Oral Çalışlar 


OMŞUMUZ, bazılarına göre kıymetli dostumuz Bulgaristan bir firma kurmuş, adını da "Kintex" koymuş. 
Kintex şanlı, şöhretli bir firma. Önemi Türkiye'ye enerji nakletmesinden gelmiyor. Kintexde resmi devlet kuruluşu, ancak, elektrik şalterimizi elinde tutan başka bir firma. 

Kintex, silah kaçakçılığı yapıyor. Sosyalist olduğunu iddia eden ve "dünya barışı için savaşımı" dilinden düşürmeyen Jivkov hazretlerinin işlerinden biri bu kaçakçılık, Türk hükümeti bunu biliyor. 
Polis de biliyor. Bildiklerini Bulgar hükümetine de söylüyorlar. "Yapmayın, ülkemize silah sokmayın" diye Bakanlar ricalarda bulunuyor. Dinleyen yok. Geçişi devam ediyor. 


"Çok önemli kişi" 


(Devamı sa. 7. sü.5'de) ” 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SİNA CILADIR 


İstanbul'dan manzaralar 


Geçtiğimiz hafta sonunu İstanbul' da geçirdik. Aralık ayında hava böylesine berrak olsun, şaşılır! Boğaz'da yanıp duran Romen tankerinin göğe saldığı burgu burgu dumanları bir yana koyarsak, tepemizin üstüne mavi camdan bir fanus geçirmişlerdi sanki. Isıysa, kazakla gezilebilecek denli yumuşak... 

Babıali yokuşunu çıkarken, Vilayetin önünde bir kalabalık gördük. 
Bir sürü yeşil plakalı oto, bir sürü parlak pabuçlu, kravatlı (herhal) önemli kişi... Kalabalığın içinde, İstanbul'un çiçeği bumunda Valisi Nevzat Ayaz var mıydı? Bize öyle geldi; belki de yanılmışızdır, neyse. Yanılsak da İstanbul'un çiçeği bumunda Valisini okurlarımıza iki tutam tanıtmak konu dışı sayılmaz sanırız. Eh, ne de olsa, yazımızın başlığı, İstanbul'dan Manzaralar!... 


Evet, Nevzat Ayaz'ın İstanbul Valiliğine atanması, birçoklarını şaşırtmıştır belki de. Öyle ya, Nevzat Ayaz tanınmış bir isim sayılmaz. İdarecili-Binin tarihi, 7-8 yıl öncesine uzanır mı, iyi bilemiyoruz. Bildiğimiz, Nevzat Ayaz'ın valilikteki çıraklık dönemini Zonguldak'ta geçirdiğidir. Tam beş buçuk yıl valilik ,aptı orada Nevzat Ayaz. 2. MC ve Ecevit hükümeti dönemlerini yaşadı. Valiliğinin ilk yıllarında oldukça yakından izledik biz Ayaz'ı. Ateş parçası gibi bir valiydi doğrusu. Kış demez, yaz demez, ilçeleri, bucakları ve köyleri gezer dolaşır, özellikle YSE hizmetleriyle ilgilenirdi. -Bir aralar gezilerinin dozunu öylesine artırmıştı ki, mahalli gazeteler, Ayaz'dan, "Jet Vali" diye söz eder olmuşlardı. 

2. MC döneminde, Vali Ayaz, ilerici çevrelerin "tarafsız vali"'siydi. Bir yerde anarşik bir olay meydana gelse, derhal oraya gider, soruştur- ma yapar ve genellikle "Sağdan veya soldan gelsin, şiddet olaylarına karşıyız"' diye demeçler verirdi. Hele saldin, gazetelere fx yönelikse, sağcıdır, .solcudur, demez, olaya -gerçekten içtenlikle eğilirdi. 

2. MC dönemi böyle geçti Ayaz' m.. 

Sonra, Ecevit hükümeti dönemi geldi.. 

Gariptir, kimi "ilerici" çevreler, Vali Ayaz'la, Ecevit hükümeti döneminde çekişmeye başladılar. Hele son bir yıl içinde, bu çekişme iyice sertleşti, "İlerlemeci" çevreler, Ayaz" ın önce AP'li, sonra da MHP'li olduğunu ileri sürmeye başladılar. Rivayet bu ya, Ayaz, valilikten istifa edeçek, ya AP'den veya MHP'den adaylığını koyacaktı. 

Bu arada aynı çevrelerin, Ayaz'ı «Zonguldak'tan aldırtmak için, Ecevit hükümetinin İçişleri Bakanı H. 


N.Sevindik 
"Bu panoya 
Aydınlık için hazırladım 


Fehmi Güneş'in hayli kapısını aşındırdıkları haberi yayıldı. Söylentilere göre, kimi CHP'li parlamenterler de aynı doğrultuda girişimlerde bulunmuşlardı. 

Bu girişimlere H.Fehmi Güneş mi kulak asmadı, yoksa Güneş'in bakanlığının ömrü mü yetmedi, artık orası iyi bilinemiyor. Ayaz yerinde kaldi. Sonrası malum... 

Şimdi niyetimiz, İstanbul'un çiçeği bumunda Valisiiçin iri iri sözler etmek değil. Sadece, Saym Ayaz'a bir iki noktayı hatırlatmakla yetineceğiz: 

İstanbul, sosyal bakımdan olduğu gibi, siyasi bakımdan da hayli karmaşık bir kenttir. Kimi valileri ,bu karmaşıklık hayli yanıltır. Hele bir de, İstanbul Valisi olan zat, daha önceleri karmaşık istihbarat örgütleriyle çalışmamışsa, hele bir de yanında Şükrü Balcı gibi bir emniyet müdürü varsa, anarşist avlayacağım diye farkında olmadan kendisini halkın özgürlüklerinin karşısında bulabilir. 

Sonra... Sonrasını Saym Ayaz da tahmin edebilir sanıyoruz. Bizden dostça bir uyarı... 

*##* 

İstanbul'da |. ayı günlük güneşlik bulduk ya, çoktandır yyoksunluğu nu çektiğimiz bir iki eski eseri edinmek için Sahaflar Çarşısına gittik. 
Sağolsun, hikayeci dostumuz Necati Güngör bize yardım ediyor. "Bir de şuraya bakalım, bir de ötekine" diye gayret veriyor... Sahaflar Çarşısı, eski çarşı değil artık. Çoğu kitapçılarda yeni kitaplar sergileniyor. 
Eski kitaplarsa, şuraya buraya atılıvermiş. Döndük dolaştık, aradığımızı bulamadık. Gazeteye kös kös dönerken, aradığımız kitabı basan yayınevi çıkmasın mi karşımıza! Meğer, Sahaflarda bile bulamadığımız on küsur yıllık kitaptan, yayınevinde tam dokuz yüz tane varmış! Bunları, vayınevinin sahibi Hüsamettin Bozok açıkladı bize. Beş tane de aradığımız kitaptan armağan etti. Kitabı yeniden baskıya hazırlayıp Aydınlık Yayınlarına vereceğiz. Uygun görülür de basılırsa, okurlarımızdan olumlu yankılar alacağımızı umuyoruz. 
Bakalım... 

##* 

Okurlarımız bilirler, biz bu köşe- de, genellikle kitaplardan söz etmiyoruz; bu belki bir eksiklik, ama, siyasi olaylar öylesine hızla gelişivor ki, bu eksikliği ister istemez sineye çekmek zorunda kalıyoruz. Eğer uygun ortam bulur da, kitaplardan söz etme olanağına kavuşursak, İstanbul'da iki gün içinde okuyup bitirdiğimiz Necati Güngör'ün hikaye kitapları basta yer alacak... Çok sevdik Necati'nin hikayelerini. Salık ve- 


sonra da Aydınlık için hazırlayacağım” 


"Daha Güçlü Daha Güncel Aydınlık''ımız yaşlı anaların el oyalarında, gelinlik kızların işlemelerin- de damla damla yaratılıyor. 


Genç bir okuyucumuz, sırtlamış 


sabır yüklü işleme panosunu ,getirmiş İstanbul Merkez Büromuza. 
"Hem köyden gelen akrabamı gezdireyim, hem de hediyemi götüreyim'' diye düşünmüş. Heyecan içinde anlatıyor: 


"Ben bu işi 1970'lerden beri yaparım. Sanata ilgim var. Şimdiye kadar evlenen arkadaşlarım için hazırladım. Bundan sonra yapacaklarım Aydınlık için olacak. Bu panoyu yaparken pirinç, iğde çekirdeği, kaplama tahtası ve sim kullandım. Şimdi renkli camlardan yeni bir işe başladım. Vazo veya abajur olacak. Yakınır.zda sanat galerisi açılıyor 15 güne kadar. Sa- 


hibi gördü, senin de işlerini satabılirim' dedi. Orada satılırsa çok yüksek gelir sağlayabiliriz tabii. Aydınlık daha güçlü olur." 


Köşemize gelen bir mektup da Manisa'nın Salihli ilçesinden G.Günay'dan. Okuyucumuz, Aydınlık için çalışacağını, şimdiye kadar kendisini en çok mutlu eden şeyin bu olduğunu yazarak şöyle diyor: 


“Okuma yazma bilmeyen anam da Aydınlık için oya örüyor. Ben de çalışacağım ve kazandığımı Aydınlık'a göndereceğim. 


“Aydınlık bizim yaşamımızın vazgeçilmez bir parçası oldu. Ekmek gibi, su gibi, soluk almak gibi. Halkını seven, ezilmişliğin karşısında yüreği burkulan herkesi daha mutlu olmak için Aydınlık'a destek olmaya çağırıyorum." 


TÜRKİYE-BULGARİSTAN TAŞIMACILIK ANLAŞMASI iİMZALANDIĞINDA İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI 

ACABA NİYE SUSTU? 


Birisi gibi, 11 
Temmuz 1979 günü, Türkiye hükümeti ile Bulgaristan hükümeti arasında iki anlaşma imzalandı. Bunlardan birin cisi, iki ülke arasındaki karayolu ile yolcu ve yük taşımacılığını, ikincisi ise vize işlemlerini kapsıyordu. Biraz basitleştirmek gerekirse, sözkonusu anlaşmalara göre, biz, Bulgaristan'ın karayolu taşıtlarından, yani esas olarak TIR'lardan (1), geçiş ücreti almamayı taahhüt ediyorduk ve buna karşılık Bulgaristan ise, transit geçiş vizesi ücretlerini kaldırıyordu. (2) 


Pişkinlik... 


Her vesile ile "bağımsızlık ve demokrasi" şiarını ağızdan düşürmeyen İnşaat Mühendisleri Odası yönetimi, İMO'yu bu kadar yakından ilgilendiren bir konuda niye sustu? (3) Yoksa ilgi-İendirmiyor mu? İMO yönetimi şöyle demiyor muydu?: 

"TMMOB ve bağlı odalarını, bir yandan üyelerinin o ekonomik-demokratik-mesleki haklarını korumak ve sorunlarının çözümlenmesi doğrultusunda çalışmak, diğer yandan da meslek alanlarına giren genel ülke sorunları konuların- da araştırma, inceleme, 


Teodoros Maçi 
İnşaat Mühendisi 


değerlendirme ve görüş üretme biçiminde çalışmalar yaparak, ülkemizdeki yapısal bozuklukları sergilemek, emperyalist-kapitalist sistemin dayatma ve baskılarına karşı gerçekleri ve alınması gerekli, genel ülke ve kamu yararına önerileri geliştirmek ve talep etmek görevleriyle yükümlü mesleki kitle örgütleri olarak kavramak gerekir." 
(4) 

Nerede kaldı bu sözler? "Ulaşım ve taşımaclik", meslek alanımıza girmiyor mu? Ha, sahi- den İMO bünyesinde Ulaşım Komisyonu yok mu? 

Salt ekonomik açıdan bakılacak olursa, konu, üzerinde durmayı gerektirmeyecek kadar önemsiz miydi? Hayır. Zira, 
1977 yılında Trakya sınır kapısından giriş yapan TIR'ların yüzde 26" sını Bulgar TIR'ları oluşturuyordu. (5) Üstelik, 
1978 yılının ilk üç ayında, ülkemize giriş yapan TIR'ların yüzde 46'sı yine Bulgaristan'a aittir. 
(6) Ülkemizden transit 

eçiş yapan Bulgaristan 

IR trafiği hızla artmaktadır ve yapılan anlaşmaler ve bunun faziletleri 


larla milyarların altına imza atılmıştır. (7) Belediyeler için otobüs alımı olsun, sanayileşme stratejisi, Tümosan vb. konularda olsun, öne çıkan her meselede “sosyalist ülkelerle" işbirliği önerisini getiren- 


anlata anlata bitiremeyenler niye sustu? (8) Kendi açılarından tutarlı olabilmek için "sosyalist" bir ülke ile yapılan bu anlaşmaları baş tacı yapmaları gerekmiyor muydu? 
Bu bir "fırsat"' değil miydi? Anlaşılan kendilerinden pek emin değiller. 
Sanki hiç öyle bir şey olmamış gibi pişkinliğe ve riyorlar. 


Acaba... 


Ama mesele bununla bitmiyor. İMO, yurtseverlerin ve demokratların katkılarıyla 1977 yılında, "Türkiye'de Ulaşım Politikası” adlı bir kitapçık yayınladı. İçindeki fikirlere büyük ölçüde katıldığımız bu kitap, Türkiye'de ulaşım sektörünün tarihsel gelişimini derli toplu bir şekilde anlatmaktadır. "Otoyollar ve TIR Taşımacılığı" başlığı altında yer alan 


Büyük Millet Meclisi Başkanlığına açık mektup: 


Anarşinin de önüne geçilir, kaçakçılığın da, yeter ki halkı dinleyip elele verelim 


Meclis Başkanlığına tekrar seçilmenizi, geç de olsa sizi candan kutlar, saygılarımı sunarım. 


Yazı yazmamın sebebi,her gün bir siyasi cinayet haberiyle uyanıyor, uykularımızı unutup hayaller kuruyoruz. Son olarak öldürülen kıymetli profesör Tütengil'inki de iyi etkiledi beni. Sayın Başbakanımızın basın toplantısında "Cinayet örgütlerinin köküne ini lecek, şimdiye kadar inilmedi. Sivrisinek mahkemeye veriliyor, bataklık duruyor" şeklindeki beyanatı çok sevindiricidir.Herkes , bu katillerin emir aldığı yerin temeline inilmesini istiyor. 

Sizlerden şunu bekliyor, sizi oraya seçip gönderen halk: Halkınızm arasına şöyle bir dağılın, ama şöyle dağılın: Hakkari Milletvekili Batıya İzmir” Milletvekili Doğuya...Halkın arasına girin, küçük tabakayı dinleyin, işçiyi,köylüyü dinleyin. Sizin delegelerinizi,parti şarlatanlarınızı değil, size oy veren garibanın derdini dinleyin. Fabrikaya girin, işçiyi dinleyin, dertlerini sorun, pamuk toplayan anamı, bacımı dinleyin, tütün fabrikalarına girin , yaprak tütünleri arasındaki anamı, kızkardeşimi dinleyin ve böylece bir istihbarat kurun. Yurtsever milletvekillerinden bir grup yurda dağılsın, bu meseleleri tespit etsin Görsün ki neler var yurtta. Hudutlara gidin, kapılardan kaçak malların nasıl girdiğini görün. Yurt dışına çıkın ve otobüsle içeri girerken ne şekilde yurda girildiğini görün. Tüccarların dükkanlarına girin, nasıl vergi kaçakçılığı yaptığını görün. 
Bunlar kolay görülecek ve tespit edilecek işlerdir, çetin değildir. 

İstenirse ne yapılmaz ki bu memlekette? Bu durumdan, bu bataklıktan kurtulmak için çok çareler vardır. Anarşi- 


nin de önüne geçılir,kaçakçılığın da. Hırsızlığın da, yolsuzluğun da köküne darı ekilir. Yeter ki selbirliği yapalım,halkın arasına girelim, dertlerini dinleyip tespit edelim.. Bugünkü çağa ve ananevi adetlerimize, nihayet bünyemize göre kanunları çıkaralım, icabedenleri . değiştirelim. Adaleti yerine tam getirelim, getirecek kadroyu kuralım. 

Sözlerimi Ölümsüz Atatürk'ün İstiklal Harbine atıldığı günlerde birkaç kişiye yazdığı mektuplardan örnekler vererek bitirmeye çalışacağım: 

Atatürk Siirt Dağlarında o güne kadar hiç bir padişaha boyun eğ- 


Sayın Demirel 


memiş, dağlarda beyliğini, , sürdüren , Çeto Bey'e bir mektubunda, keza hiç bir padişaha boyun eğmemiş olan Dersim'in Diyap Ağasına yazarak “Sizleri bu memleketi kurtarmak için birliğe ve Sivas Kongresine davet ediyorum." demiştir. Ve birçok büyük çete * reisini, Kürdünü,Çerkezini bir araya toplayıp bu memle keti kurtarmıştır. 

Bu millet öyle bir millet ki, yeter ki onu sev, ona yaklaş, onunla birlik ol, kurtarır vatanını, karşısında dünyalar da birleşse 

Saygılarımia, 


, Murat Altan 
Emekli Başkomiser 


Anarşiyi okuyan öğrencide değil Türkeş’ in sözlerinde arayın 


Radyoları açtığımız zaman her gün 5-6 kişinin : öldüğünü duymamak elde değildir. Yeni hükümetin kurulmasıyla değişen kadro elemanlarını, anarşiyi, savsatalı konuşmaları, aynı sözleri duymamak elde değildir. özlediğimiz tek şey bu uygulamaların durdurulması ve kürsüde söylediği "tarafsızlık'' sözcüğünü uygulamasıdır. 


Anaların gözyaşları 


dinecektir diyen De- 


mirel'e soruyoruz. Ecevit döneminde saydığınız gibi kendi döneminizde yani onbeş günlük iktidarlığınızdaki insan cesetlerini de saydınız mı veya sayıyor musunuz? Sayınız, insanlar say- 


makla bitmez. 


Anarşiyi Türkeş'in sözünde, hareketlerinde, itiraflarda arayınız. Okuyan öğrencide, kafalarda aramayınız. Orman işçileri fiyat istiyor, emeğinin karşılığını istiyor, kamu sektörlerin- de çalışanlar kıyıma uğramamak istiyor, sanayi, kimya işçileri emeklerini istiyorlar, yaşamak istiyorlar. Gençler yarınının garantili olmasını istiyor. İşte bunu verirseniz veya girişimde bulunursanız amaca yaklaşırsınız. Bunu yapınız. 
© Geliniz hep birlikte yarını hazırlayalım ve muhalefet mensuplarına hak tanıyalım, barışalım,gerçi savaşmadık amaJikirleri barıştıralım. 
Kendimizi süper güçlerin oyuncağı yapmayıp ilerleyelim. Kini nefreti bırakın. Komisyonları muhalefetten yapınız. Çalışmaları o kontrol etsin. Çekişmeyin bir kötü karı-koca misali, 


Sayın Demirel. 


Cengiz Dağ 


şu sözler mi acaba şim diki İMO yönetiminin dut yemiş bülbüle dönmesine neden olmuştur? 

"Batının emperyalist ülkeleri mal akımının sağlanması yolunda değişik seçenekler geliştirerek bu seçeneklerin gerçekleştirilmesi yolunda güzergah üzerinde bulunan ülkelere geçiş kolaylıklarının sağlanması için değişik yaklaşımlar içinde baskı yapmakta (örneğin TIR'lardan para alınmaması gibi) ve bu baskıyı daha da ileri götürerek mal transferi için gerekli altyapı hizmetlerinin güzergah ülkeleri tarafından yapılmasını sağlamaya çalışmaktadırlar."' (9) 

Peki, anlaşmaların imzalandığı günlerde bol keseden atan "ciddi" bir gazeteye nazire yaparcasına aynı kitapta sarfedilen şu sözlere ne dersiniz? : 

“Egemen çevrelerin sözcüleri, emperyalistlere yardımcı olmak amacıyla ve halkımızın gözünü boyamak için TİR taşımacılığından gelir sağlanabileceğini ileri sürerek büyük sahtekarlıklar yapmaktadırlar. İkili anlaşmalar yoluyla çok düşük düzeyde tutulan, hatta hiç geçit ücreti alınmayan taşımacılıktan yararlanan sadece ve sadece yabancılar olmakta ve masrafları. ise halkımıza ödetilmektedir." (10) 


Yoksa... 


Sayın Melih Köknel'in dediği gibi, "'Orta Doğuda petrol üreten ülkelerin aşırı döviz girdileri, bunları, gelişmiş endüstrilerin bir pazarı haline getirmiştir. Özellikle AET ve COMECON ülkeleri bu cazip pazarı ele geçirme uğraşı içindedirler." (11) Bu konudan olarak işin içinde bir bit yeniği olmasın? "Orta Doğu pazarını ele geçirme uğraşı içinde" bulunan "sosyalist” Bulgaristan, sözkonusu anlaşmaları, içinde bulunduğu zor durumdan yararlanarak Türkiye'ye dayatıyor olmasın? 

Yoksa, aşağıdaki görüşler doğruluk mu kazanıyor dersiniz? 

1) Kıbrıs müdahalesi sonucu Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkiler bozulduğu için, yurtsever bir CHP'linin dediği gibi, "Bulgaristan ile 


aramızdaki taşımacılık anlaşmalarında elimiz mahkum." 


2) Ülkemizin elektrik şalteri Bulgaristan'ın elindedir ve bunu şantaj olarak o kullanabilmektedir. 

3) Türkiye ekonomisi zor durumdadır ve işsizlik sorunu dolayısıyla 


yurt dışında yaklaşık 1 
milyon Türkiyeli işçi vardır. Bulgaristan, önemli bir bölümü Bulgar toprakları üzerinden geçmek zorunda olan işçilerimizin "kellesi" üzerinden pazarlık masasına oturmaktadır. 

4) Bulgaristan'daki 
Türk azınlığı da dolaylı olarak pazarlık masasına gelmektedir. (12) 


Hisse 


Toparlarsak, ülkemizi ve İMO'yu yakından ilgilendiren anlaşmalar sözkonusuydu. İMO yöneticileri pişkinliğe verdiler İnşaat mühendislerinin gözünden ( kaçabileceğini sanıyorlardı. Heyhat. 
yanıldılar. Ülkemiz "'yol geçen hanı" değildir. Bu gerçeği her geçen gün daha fazla insan kavramaktadır. (13) 


KAYNAK VE NOTLAR 
1— TIR (Transport İnternational Routier): Uluslararası Karayolu Taşıması. 
2—Etraflı bilgi için bakınız, 
29 Temmuz 1979 tarihli 
Resmi Gazete sayfa 1-8 3—İMO'nun esas olarak iki: yayın organı bulunmaktadır: a) Türkiye Mühendislik Haberleri, b) Teknik Güç. Bunlar, konumuz dışındaki nedenler- den dolayı düzensiz olarak çıkmaktadır. Örneğin Teknik Güç'ün Ağustos-Eylü!l 1979 sayısında; ki bu yazının yazıldığı sıralarda son sayısı olmaktadır; başyazı, "'14 Ekim Seçimlerinin Ardından" başlığını taşımaktadır. 
Yazımızın konusu olan anlaşmalar 11 Temmuz 
1979 günü imzalandığına göre, bunları değerlendirmek için İMO yönetiminin önünde en az ikiiki buçuk aylık bir süre vardı demektir. Oy- sa, sözkonusu dergide haber olarak dahi yer almamaktadır. Anlaşılan, İMO yönetimi anlaşmaları "es" 


geçmektedir. 
4— “Tu-kiye Mühendislik Haberleri"', TMMOB İnşaat 


Mühendisleri Odası, Ocak-Şubat 1979, sayfa 11 
(Bu sayı da elimize düzensiz olarak yıl ortalarına doğru geçti.) 

5— Toplam 82 bin 350 TIR' ın, 21 bin 392 adedi Bulgaristan'a aittir. Kaynak: Turizm ve Tanıtma Bakanlığı. Aktaran: TÜSİ-AD, "Görüş" dergisi, Eylü! 1978, sayfa 19. 

6— Toplam 25 bin 187 TIR" m, 11 bin 707 adedi Bulgaristan'a aittir. 2 Eylül 
1978 tarihli Hürriyet gazetesi. 

7— Burada kastedilen, geçiş ücretleri yanısıra, dayatılan altyapı hizmetlerinin (örneğin, İğneada Karadeniz sahil yolu vb.) yapim ve bakım maliyetleridir. Konunun parasal yönünü başka bir ya-Zımızda etraflı olarak ele alacağız. 

8—'"'Sosyalıst ülkeler"' yerine “Sovyetler Birliği" ibaresi, cümleye daha bir anlam kazandırır. 

9—“"'Turkiye'de Ulaşım Politikası", TMMOB İnşaat 


Mühendisleri Odası Yayınları, 1977, sayta 52, abç 

10-A.G.E. , sayfa 54 

11-“*Karadeniz'de Yeni Bir Lıman Gereği", Melih Köknel, Teknik Güç, Kasım 1976, sayla 9, 


12-Bu konu, Hürriyet gazetesrun “Serbest Kürsü" köşesinde etraflı olarak işlenmiştir, 

13-Bakın, Bulgar TIR'ları ie yapılan ve resmi belgeigıle tespit edilmiş olan slah kaçakçılığından. söz etmekten’ vazgeçtik. (Bakınız 9-10 Temmuz 1979 
tarhi Aydınlık gazeteleleri.) Dolayısıyla, Sovyet- 


ler Birliği'nin Orta Doğu politikasına da değinniedık. Ama, yukarıda anlattıklarımızın, iyiniyetli 


insanların gözlerini açmasını diliyoruz. 
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Dönün! 


Geçen çarşamba sabahı yazmaya başladığımız, ancak yakalandığımız hastalık ağırlaşınca yarıda bırakmak zorunda kaldığımız ve bu haliyle perşembe günü bu sütunda yayınladığımız "Cihad" konulu yazımız ülkücüler arasında geniş yankılara, tartışmalara yol açmıştır. 

Çünkü bu satırların yazan, ülkücü mektuplarının ve mektuplardaki konuyla ilgili sorulârın hücumuna uğramıştır. 

Anlaşılan ülkücülerin, MHP'nin İslâmcılığı konusunda kafaları karışmıştır. 

Şu halde perşembe günü yarısını yayınlamak zorunda kaldığımız yazımız tamamlanmalı ve cihad konusunda açılan tartışmaya yeni boyutlar kazandırılmalıdır. 

Yalnız daha önce, bazı ülkücülerin sordukları bir soru hemen cevaplandırı!- malıdır. 


Bazı ülkücüler, İslâmi konularda konuşacak kadar ehil olup olmadığımızı sormaktadır 

Şimdilik şu kadarını söyleyelim ki, bu satırların yazarı geçen yıl "İslamı en iyi anlatan şair" ünvanını almıştır. (Bak: Tercüman- 1 Eylül 1978) 


Artık gelelim konumuza... 

İslâmda cihadın ne olup, ne olmadığı- mı örneklerle izah edelim kısaca. 

Cihad, Müslümanların saldırı değil savunma silahıdır. 

Müslümanlar bu silaha ancak topluca nefs-i müdafaa durumunda kaldıklarında sarılır. 

Ne gibi? 

Örneğin, ABD'nin İran'a bir saldırıya hazırlanması ve bunun üzerine dini lider Homeyni'nin Amerika'ya karşı cihad ilan etmesi gibi. 

Dikkat edilirse burada İran halkı saldırı değil, savunma durumundadır. 

Yani nefs-i müdafaadadır.Bir İslâm ülkesinin bir dış müdahaleyle işgal edilme ihtimali üzerine cihada başvurulmaktadır. 

Açıkça görüldüğü gibi, İslâmdaki cihadla, MHP'nin ilan ettiği cihad birbirine tamamen aykırıdır. 

Zira MHP, cihadı savunma değil saldırı silahı olarak kullanmak tadır. 

Hem de kime karşı? 

K.Maraşta olduğu gibi, 7'den-70'e, bebeden-dedeye kadar aynı ülkenin, aynı kentin insanlarına karşı... 

Hatta MSP'li Metin Yüksel, AP'li Yaşar Gültepe hadiselerinde olduğu gibi, cami avlularında namazında-niyazında insanlara karşı... 

İşte MHP'nin açtığı cihada katılan ve böylelikle İslâmiyete hizmet ettiklerini sanan ülkücüler, bunun için İslâma aykırı bir yoldadır. 

Titremek ve bu yanlış yoldan dönmek her ülkücünün boynuna borç olmalıdır. 

O halde, yol yakınken davadan dönün! 

Bu davanın sizin davanız olmadığını artık görün... 


BULMACA 


SOLDAN SAĞA: 1) MHP ve ülkücülerin birçok insanlık ve yasadışı eylemlerini ortaya koyan yazı dizimiz - Bir sayı. 2) Gözde, yakını iyi görememe bozukluğu. 3) Ses tellerinin işleyememesi sonucu sesin kısılıp yok olması, ses yitimi - Derviş. 4) Kısa açıklama yazısı - İran'da en çok konuşulan dil. 5) Sonsuz, ölümsüz - Bir hayvan. 6) El sıkışma - Hafif kuvvetlerle yapılan saldırı - Kimyada Terbiyum'un simgesi, 7) Çok miktarda olan, fazla - Selahiyet. 8) Eritilmiş ve biraz yakılmış şekerle yapılan şekerleme - Tersi Afrika'da bir ırmak. 
YUKARIDAN AŞAĞI: 1) Hainlik etme. 2) Ateşli bir bağırsak hastalığı - Çok geniş ve düz kırsal alan. 3) Bir borcun ödenmesine kadar, inanca olarak alacaklıya verilen değerli mülk. 4) Bir cins geyik - Çocuk sahibi adam. 5) Bayramların bir gün öncesi - Fizikte bir kanun. 
6) Kimyada Fermiyum'un simgesi - Kas. 7) Esrimiş, sarhoş. 8) Bir bitki - Tersi bir yırtıcı hayvan. 9) Çam övdesi: süzülen yapışkan sıvı, ağaç sakızı. 10) ve rüzgarla karışık yağan kısa süreli yaimgesi, 11) Eskri bir dalı - Teaskeri saldırı inanmadığını belirtti. 


söyledi. 


İRAN DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANI MADANİ 


ABD saldırırsa, 
SSCB seyirci kalmaz 


a > TAHRAN(AA—AFP) 
RAN Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Ahmed Madani, 

“ABD'nin İran'a askeri bir saldırıda bulunması halinde Sovyetler Bir. 
nin elleri kolları bağlı durmayacaktu" dedi. Fransız A2 televizyon kanalı muhabirine bir demeç veren Madani, Washington'un İran'a karşı bir gerçekleştireceğine 


İki süper devletin Orta Doğudaki kuvvetler dengesinin bozulmasına izin vermeyeceğini ileri süren Madani, ABD ile askeri ilişkiler konusunda şunları söyledi: "İran deniz kuvvetleri personelinin çoğu ABD'de yetişmiştir. Bu konuda bir sıkıntımız yok. 
Ancak yedek parça konusunda bazı güçlüklerimiz var. Yedek parça satın alacağız ve ABD dışındaki ülkelerden teknisyen talep edeceğiz." 

Madani, bir soru üzerine, "darbe yapmak" gibi bir niyeti olmadığını belirtti ve halkın daha önceki şiddet olaylar: nedeniyle çok sarsıldığını 


Amiral Madani, İran Deniz Kuv- 


vetleri Komutanlığı görevinin yanı sıra Kuzislan Eyaletinin valisidir. Arap in yaşadığı bu bölge aynı zamanda İran'ın en zengin petrol ya taklarının bulunduğu bölgedir. 


ARAFAT: "ABD İRAN'A MÜDAHALE EDERSE BÜTÜN KÖRFEZ ÜLKELERİ SAVAŞA 

GİRER" 

Filistin Kurtuluş Örgütü lideri Ya ser Arafat ise, ABD'nin İran'a karş askeri bir müdahalede bulunması he linde başlayacak savaşa, bütün Basra Körfezi ülkelerinin de kaçınılmaz olarak katılacağını söyledi. 

Kuveyt'te yayınlanan "El Reyül Am” gazetesine bir demeç veren Arafat, ABD'nin İran'a müdahale et mek için bölgedeki bazı ülkelerin desteğini almak zorunda olduğunu kay detti. 

Arafat, Tahran'daki ABD Büyükel çiliğinin işgal edildiği ilk günden bu yana, çıkan kargaşalıktan yararlan mak isteyecek olan İsrail'e karşı Gü ney Lübnan'daki tüm güçlerini alar ma geçirdiğini bildirdi. 


RODEZYA'DA ATEŞKES ANLAŞMASI PARAFE 


EDILDI 

@ Soames, seçimlerin 
1 Martta 

i gerçekleşeceğini umuyor 


DIŞ HABERLER 
SERVİSİ 


Rodezya'da ırkçı rejime karşı mücadele eden Yurtsever Cephe yetkilileri, üç ayı aşkın zamandır süren Londra Konferansında hazırlanan barış planını kabul ettiklerini ve ateş-kese uyacaklarını açıkladılar. Kararı ilk kez İngiltere'nin Birleşmiş Milletler'deki temsilcisi açıkladı ve anlaşmaya varılmasında yardımları dokunan "AteşHattı Ülkeleri"'ne ve diğer Afrika ülkelerine teşekkür etti. 
Irkçı lider lan Smith ise anlaşmaya karşı çıktı. 

Ateş-kes günü hakkında şimdilik bir tarih verilmemekle birlikte, bunun iki hafta içinde sağlana cağı bildiriliyor. 
Eski Başbakan Muzore: 
va da şimdilik imza töreni için Londra'ya gitmekten vazgeçtiğini a çıkladı. 

Fransız Radyosu isi anlaşmanın 28 Aralıkt: yürürlüğe gireceğini açık ladı. Yurtsever Cephe li derlesinden Nkomo ise "Cephe savaşçılarınır hepsinin ateş-kesten ha berleri olana kadar günle geçer" dedi. 

Gözlemciler, anlaşma nın İngiltere'nin, silahi kuvvetlerin yerleştirilme sine ilişkin oYurtseve Cephe önerisini kabul et mesiyle sağlandığını be lirtiyorlar. 

Geçen hafta İngili yetkilileri, seçimler sıra sında gerillaların 15 mev zide toplanacaklarını a çıklamış, Cephe liderler ise sınır bölgelerinde ku rulması düşünülen bı mevzileri yeterli bulma mışlardı. Yurtsever Cep he ve gerillalara başkeni Salisbury Oo yakınlarınde bir yer daha ayrılmasıyl; İngiliz planını kabul ede ceklerini bildirdiler. 


Vali Soames’ ir sorunları 


Geçtiğimiz günlerde Zimbabve'ye giderek, yönetimi ele alan İngiliz Vali Soames'in üç sorunla karşı karşıya olduğu bildiriliyor. Ülke içinde düzeni sağlayacak olan seçimlerin yapılabilmesi için İngiliz Valinin şu sorunların üstesinden gelmesi gerekecek: 1) Irkçı kuvvetlerin komşu Mozambik ve Zambiya'daki gerilla kamplarına saldırısını önlemek. 2) Siyasi tutukluları. serbest bırakmak. 3) Yurtsever Cepheye yasallık tanıyarak, örgüt liderleri Mugabe ve Nkomo'nun ülkeye geri gelmesini sağlamak. öte yandan, Soames seçimlerin mart başında yapılacağını umduğunu açıkladı. k 

Bu arada, Batı basını Yurtsever Cepheye bağlı ZANU ve ZAPU örgütleri arasında anlaşmazlık çıkacağını iddia ediyor. 


BEİNG 


Beijing Review dergisi 
16 ve 23 Kasım 1979 
tarihli sayılarında 


Ribao gazetesinde yayınlanan "Çin'de Sınıfların Durumunda Meydana Gelen Temel Değişiklik" başlıklı 5ir yazının kısaltılmış bir çevirisine yer verdi. 
Çin'deki son gelişmelere ilişkin olduğu için okuyucularımızın ilgisini çekeceğini düşünerek Beijing Review'da yayınlanan bu yazının tamamını sunuyoruz. 


İN'in sınıf yapısında temel bir değişiklik 

meydana geldi; toprakağaları, zengin köylüler ve kapitalistler artık bir sınıf olarak mevcut değiller. Bu sınıfların çalışabilir durumdaki mensuplarının eziciçoğunluğukendi geçimlerini sağlayan emekçilere dönüşmüştür. Şimdiki durumda altedilmesi gereken en önemli mesele sinıf mücadelesi değil, 'üzyılın sonuna kadar dört modernleşmeyi gerçekleştirmektir. Bu, Partinin çalışmasının odak noktasını sosyalist modernleşmeye kaydırma kararının nesnel temelidir. 
Fakat ülkemizde hâlâ karşı devrimciler ve başka düşman unsurlar vardır. Halk içinde, burjuva ve feodal ideolojiler daha uzun bir zaman süreceklerdir. Yeni, kendine özgü nitelikleriyle sınıf mücadelesi hiç de ortadan kalkmış değildir. 


5. Ulusal Halk Meclisinin İkinci Oturumuna sunduğu Hükümetin Çalışma Raporunda Başbakan Hua Guofeng şöyle dedi: 


“Ülkemizde (Tayvan hariç) feodal ve kapitalist sömürü düzenleri tasfiye edilmiştir ve küçük üretim düzeninde halkın büyük çoğunluğunun onayını gören uygun ve makul önlemlerle dönüşüm sağlanmıştır. Sosyalist sistem de zorlu sınavlardan geçerek sonunda sağlam bir şekilde kurulmuştur. 
Toprakağaları ve zengin köylüler bir sınıf olarak artık kalmamıştır. Tarihsel nedenlerle, ülkemizdeki kapitalistler halkın bir kesimini oluşturmaktadır. 
Hükümetimiz kapitalistleri satın almada doğru bir siyaset benimsemiştir ve kapitalist sanayi ve ticaretin dönüşümünü başarıyla gerçekleştirmiştir. 
Kapitalistler artık bir sınıf olarak mevcut değildir. 
Aşağı yukarı 30 yıllık bir mücadele ve eğitimden sonra, bu sınıfların çalışabilir durumdaki mensupları sosyalist toplum içinde geçimlerini sağlayan emekçilere dönüşmüşlerdir." 


Devrimci bir siyasi parti, çizgisini, ilkelerini ve siyasetlerini daima sınıfların durumunun doğru bir tahliline dayandırır. Ülkemizdeki sınıfların durumunda oluşan temel değişikliğin doğru olarak kavranması, Partimizin çalışmasının odak noktasının sosyalist modernleşmeye kaydırılmasını ve Partinin bugünkü aşamada çizgisini, ilkelerini ve siyasetlerini kavramamızı sağlayacaktır. 


BİLİMSEL TAHLİL 


Başbakan Hua'nın ülkemizde sınıfların durumundaki temel değişikliklerle ilgili olarak söyledikleri ülkenin gerçek durumuna uygundur ve bu nedenle bilimsel Marksist bir tahlildir. 


Eski sanayicilerden & 
Rong Yiren 

Çin halkı Siyasi 
Danışma 
Konferansı Ulusal Komitesinin 

bir toplantısında. 
(soldan ikinci) 


4 Kasımdan bu yana Tahran'daki 
ABD Eiçiliginde bulunan rehineler- den dez piyadesi William Galegos bu yun ekibinin sorularını 


© Homeyni'nin danışmanlarından biri öldürüldü 

© Beni Sadr, Beheşti ve Madani'nin Devlet Başkanlığına aday olacakları söyleniyor 


Doğu... 


Kutbzade, 
Noel'den 


önce bırakılırlar demişti... 


Homeyni'n, sert çıkışı, 


rehinelerin salıverilme 


İran Dışişleri Bakanı Kutbzade'nin önceki gün yaj Noel'den önce serbest bırakılabileceğini bildirmesi 


umudunu suya düşürdü 


DIŞ HABERLER SERVİSİ ptığı açıklamada, rehinelerin ne rağmen, Tahran ile Was- 


hington arasındaki gerginlikte dün de bir yumuşama kaydedilemedi. ifomeyni, Carter'e karşı gittikçe artan bir dozda kınamalarını sürdürürken işgalci öğrenciler de rehinelerin yargılanması gerektiğini bir kez daha belirttiler, 

Bu arada İran, Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimler için kampanya atmosfe- 


rine giriyor. 


ÇİN?DE SINIFLARIN DURUMUNDA 2ü AYA 02) MEYDANA GELEN TEMEL DEĞİŞİKLİK (1) 


Marksizm, sınıfların ancak üretimin gelişmesinin belirli bir tarihsel aşamasında var olduklarını; . savunur. Sınıflar, insanların belli bir toplumsal üretim sisteminde farklı konumlara girdikleri, dolayısıyla üretim araçlarıyla ilişkilerinin de farklı olduğu zaman ortaya çıkar. Daha da önemlisi insanlar toplumsal emeğin örgütlenmesinde farklı roller oynarlar. Bunun sonucu kendi tasarruflarındaki toplumsal varlığın niceliği ile bunu elde etme yöntemleri arasında bir fark ortaya çıkar. Bu nedenle, insanlar farklı toplumsal gruplara bölünürler. Lenin şöyle demişti: è 


“Sınıflar, belirli bir toplumsal ekonomi sisteminde, bulundukları farklı yerlere göre, birinin öbiirünün emeğine el koyabildiği insan gruplarından oluşur.” (Büyük bir Başlangıç) 


Üretim araçlarının artık bir sınıfın elinde olmaktan çıktığı ve bir grup insanın başka bir grup insanım emeğine artık el koymadığı koşullarda elbetteki bu sınıfın varlığı sona erecektir. “Çin Toplumundaki Sınıfların Tahlili”, "Köylük Bölgelerdeki Sınıfları Nasıl Ayırdetmeli" ve daha başka eserlerinde Mao Zedung yoldaş da insanları farklı ekonomik konumlarına göre farklı sınıflara ayırdı. 
Örneğin, bir toprakağası, “Toprak sahibi olan, kendisi çalışmayan, ya da çok az çalışan ve köylüleri sömürerek yaşayan bir kişidir”, bir zengin köylü “Kural olarak toprağa sahiptir", "Genellikle daha çok ve daha iyi üretim araçlarına ve daha çok nakit sermayeye sahiptir", "Daima gelirinin bir kısmı hatta büyük kısmı açısından sömürüye dayanır”, proletaryayı belirleyen özellik" onun ekonomik konumudur. Her türlü üretim araçlarından yoksundur. Ellerinden başka hiç bir şeyi yoktur.” 
Öte yandan proletaryanın zıddı olan burjuvazi, sahip olduğu sermaye aracılığıyla, işçilerin emeği- 


6 "Sınıflar arasında ayırım yaparken, 
Marksist ölçütleri ülkemizin bugünkü 

gerçeğine uyguladığımızda, toprakağası, 

zengin köylü ve kapitalist sınıflarının artık alışagelmiş tarihsel konumları içinde var olmadıklarını görürüz” 


NB 


“ww GİN'DE KAPİTALİSTLER ARTIK SINIF OLARAK “ 
MEVCUT DEĞİLDİR 


"Sınıflar da değişmez değildir. 
Sömürücü bir sınıfın mensupları, kendi geçimlerini sağlayan emekçiler 

olarak yeniden kalıba aki, 


ne el koymak ve artıdeğeri gaspederek onları sömürmek üzere fabrikalar ve işletmeler kurar. 


GELENEKSEL TARZDA KAPİTALİST SINIF KALKTI 


Sınıflar arasında ayrım yaparken Marksist ölçütleri ülkemizin bugünkü gerçeğine uyguladıgımızda, toprakağası, zengin köylü ve kapitalist sınıfların artık alışılagelmiş tarihsel konumları içinde var olmadıklarını görürüz. 


Bu sınıflar sürekli derinleşen sosyalist devrim sürecinde tedricen yok oluyorlar. Ülkemizde tarımın sosyalist dönüşümü, karşılıklı yardım takımları, basit kooperatifler ve daha sonra da gelişmiş kooperatifler aşamalarından geçti. Ülkemizdeki kapitalist sanayi ve ticaretin dönüşümü de, devlet için mal üretme ve devletten sipariş alma, devlet- özel ortak işletmeleri ve ortaklaşa alım ve pazarla- ma aşamalarından geçti. 1955 güzü ve kışında tarımsal işbirliğinde ülke çapında meydana gelen büyük yükseliş, kapitalist sanayi ve ticaretten ortak özel-devlet işletmelerine geçişte muazzam bir atılım sağladı. Bu, aynı zamanda tek tek zanaatkarların, zanaat kooperatiflerinde birleşmelerinde bir yükseliş gerçekleştirdi. Böylece üretim araçları mülkiyetinde sosyalist devrim esas olarak tamamlandı. Köy halk komünlerinin her yerde kurulması 
1958 yılına rastlar. 


Bu dönüşüm sırasında, Partimiz, toprakağalarını ve zengin köylüleri üretim çalışmalarında ıslah eder ve onları gözetim altında tutarken, başka insanları sömürmek için kullanmış oldukları üretim araçlarına el koyma siyasetini benimsedi. Partinin kapitalistlere ilişkin siyaseti onları satın alma ve onlarla birleşme, onları eğitme ve yeniden kalıba dökme siyasetiydi. Pratik, bu siyasetlerin çok başarılı olduğunu gösteriyor. 20 yıldan fazla süren mücadele, eğitim ve yeniden kalıba dökme sonunda toprakağaları ve zengin köylülerin büyük çoğunluğu, yasalara uyan ve davranışlarını düzelten insanlar oldular. Kapitalistlerin büyük çoğunluğu Komünist Partisini izlemeye ve sosyalizm yoluna girmeye hazır olduklarını ifade ettiler. Bu çalışabilecek durumdaki insanların büyük çoğunluğu şimdiden sosyalist toplumda geçimlerini sağlayan emekçilere 
dönüşmüştür. 4 


Ancak, bazıları, ülkemizde sınıfların durumunda meydana gelen değişiklik konusundaki tez karşısında şaşırmakta ve bunu anlaşılmaz bulmaktadırlar. Bunlar, sömürücü sınıflar olan toprakağaları ve zengin köylü sınıflarının asla değişmeyeceğini düşünüyorlar. Bu metafizik bir bakış açısıdır. Karşıtlar arasındaki mücadelede, dünyada herşey belirli koşullar altında zıddına dönüşür. Sınıflar da degişmez değildir. Sömürücü bir sınıfın mensupları, kendi geçimlerini sağlayan emekçiler olarak, yeniden kalıba dökülebilirler. Mao Zedung yoldaş, 1949'da, “Halkın Demokratik Diktatörlüğü Üzerine” başlıklı makalesinde şuna işaret etti: 


“Gerici sınıfların mensuplarına ve tek tek gericilere gelince, baş kaldırmadıkları, sabotajda bulunmadıkları ya da siyasi iktidarları yıkıldıktan sonra karışıklık çıkarmadıkları sürece, bunlara da yaşayabilmeleri ve çalışma yoluyla kendilerini yeni insanlar olarak kalıba dökmeleri için toprak ve iş verilecektir." 


DEVAMI VAR 


* kk 


Kimliği bilinmeyen kişiler Ayetullah Homeyni' nin, Tahran temsilcisi ve medrese baş müderrisi Muhammed Müfattah ve iki nöbetçiye ateş açarak ağır bir şekilde yaraladılar. 

Hastaneye kaldırılan Müfattah'ın daha sonra öldüğü bildirildi. 


Homevni:”Carter 
Hitler” den de beterdir” 


İran'ın resmi haber ajansı PARS'a bir demeç veren Ayetullah Homeyni, ABD Başkanı Carter" in "Hitler'den de beter bir adam" olduğunu ileri sürdü. Rehinelerin uluslararası bir mahkeme tarafından mutlaka yargılanması gerektiğini söyleyen Homeyni, ABD Elçiliği- nin bir casus yuvası Olduğu yolundaki e masını tekrarladı. "Nixon ve Carter'in suçlu olduklarını" belirten Homeyni "Olanağımız olsa her ikisini de getirtip yargılarız" şeklinde konuştu. Homeyni, İran ile Carter'in ancak eşitlik temelinde anlaşabileceğini söyledi ve sözlerine şöyle son verdi: "Bu durumun gerçekleşmesi için de Carter'in tacını bırakarak bizim gibi yere oturması lazımdır!" 

Homeyni'nin bu açıklaması rehinelerin saliverilmesi konusundaki Kutbzade'nin yaydığı umutları yeniden çürüttü 


ABD çaresiz 


ARE Başkanı Carter, Kutbzade ve Homeyni' 
nin açıklamalarından sonra rehinelerin kaderi konusunda umutlu ol nadığını belirtti. ABD'de dün, "İran'daki rehinelerle dayanışma" amacıyla Ulusal Gün ilan edilirken, Carter, soruna çözüm bu lamadığı için Noel tati- li sırasında babasının evine gidemeyeceğini söyledi. 

Öte yahdan Carter, İngiltere Başbakanı Bayan Margaret Thatcher ` ile yaptığı görüşmeden şonra, Londra'nın ABD-İran bunalımında Washington yönetimini 'destekleyeceğini (o açıkladı 

Bu arada İran'ın BM nezdindeki yeni temsilcisi Mansur Farhang, örgütün Genel Sekreteri Kurt Waldheim ile bir görüşme yaptı. Diplomatik kuraiların gereği olarak yapılan bu ilk görüşmede rehineler veya Uluslararası Mahkeme ile ilgili herhengi bir konu ele alnmadı. 


İran, seçimlere hazırlanıyor 


İran Íslam Devrim 
Konseyi sözcüsü Hasan Haditi, Devlet Başkanlığı ve 'genel seçimlerin ocak ve şubat ayları içinde yapılacağını ilanı, 

ki hafta önce referandumla kabul edilen yeni anayasaya göre, halk tarafından seçilmiş olan devlet başkanı gerekirse Homeyni tarafından veto edilebilecek. 

Tahran'dan gelen haberlere göre, 11 siyasal partinin üyeleri ve bağımsız kişiler Devlet Başkanlığına adaylıklarını Koyabilecekler. Resmen açıklanmamasına rağmen, Ekonomi ve Maliye Bakanı Abdülhasan Beni Sadr, Íslam Devrim Konseyinin önde gelen üyelerinden Ayetullah Beheşti ve De niz Kuvvetleri Komutanı Amiral Ahmed Madani' 
nin başkan adayı olması 


bekleniyor. 


İRAN'DA SİLAH EĞİTİMİ A Homeyni muhtemel bir ABD müdahalesine karş’ eli silah tutan herkesi eğitim yapmaya çağırırken, İranlı gönüllüler Filistin'le dayanışmak gerekçesiyle G. Lübnan'a gidiyor. 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| Vietnamlı yöneticiler, "kardeş eyalet ' ilişki- 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


İRANLI 
GÖNÜLLÜLER 
6G.LÜBNAN'DA 


TAHRAN/BEYRUT 
RANLI dini liderlerden Ayetullah Muntazari'nin isteği üzerine harekete geçen bini aşkın genç Suriye başkenti Şam üzerinden Lübnan'a girmeye başladılar. Filistin devrimine destek adı altında, Güney Lübnan'daki Fedai kamplarına gitmek isteyen İranlılar, önce Lübnan hükümetinin vize vermemesi üzerine Tahran havaalanında oturma ve açlık grevi yapmışlardı. 
Ancak dün Beyrut'tan gelen haberlere göre, İranlı gençler Suriye hava yollarının uçakları ile küçük gruplar halinde ve silahsız olarak Tahran' dan Şam'a gitmeye başladılar. Şam'da bu grupları, Filistin gerilla teşkilatlarının yetkilileri karşıhıyor. Kendilerine silah ve yeni kimlikler veriyor ve gizli yollardan Lübnan'a sokuyorlar. 

Fransa radyosunun Tahran muhabirinin bildirdiğine göre, İranlı gönüllüleri El Fetih (Arafat), Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (Habbaş) ve Filistin Demokratik Halk Kurtuluş Cephesi (Havatme) ağırlıyor. Gönüllülerin arasında çok sayıda kadın savaşçının da bulunduğu gelen haberler arasında yer alıyor. 

Batılı gözlemciler, “Homeyni İslam Devrimini ihraç ediyor" şeklinde yorumlar yaparken, bölgedeki diplomatlar Orta Doğuda gerginliğin daha da artabileceğine dikkat çekiyorlar. 


Işte Vietnam'ın kardeşliğinin bir kurbanı 


Hanoi yönetiminin Başbakanı açıkladı Vietnam 'enternasyonalizm” gereği Kamboçya'da bulunuyormuş 


DIŞ HABERLER nin Kamboçya toprak- 


SERVİSİ larında kalmaya devam edeceğini" söyledi. 

Vietnam Başbakanı Vietnam „rejiminin 

an TAA. ÜL en ist seviyeli yetkilisi- 


nin yaptığı bu açıklamada, Demokratik 
Kamboçya hükümetinin, "Ülke içinde örgütlenen FUNSK adlı bir örgüt tarafından iş başından uzaklaştırıldığı" yolundaki tezleri bir kez daha tekzip etti. 


revi yerine getirmek içindir" dedi. Fransız Komünist Partili bir heyeti oHanoi'de kabul eden Fam Van Dong, 
"Durum sakinleşene kadar Vietnam birlikleri- 


Şan 


Vietnam'ın kardeşliği... 


İETNAM basını, Kamboçya'daki bazı eyaletlere "yardım" sağlamak ve "tarım uzmanları" ile "doktorlar" göndermekle Vietnam'ın Cou Long, Tay Ninh, Long An ve Griang eyaletlerinin Kamboçya'daki Kompong Speu, Kompong Cham, Kompong Chhang ve Takeo eyaletleriyle "kardeş eyalet" ilişkisi kurduğunu açıkladı. Vietnam neyi hedefliyor? 
Demokratik Kamboçya radyosuna göre, Vietnam'ın Long An Eyaletinden Kamboçya" nın Kompong Chhang Eyaletindeki Rolea Pair bölgesine gönderilen "doktorlar" ve "tarım uzmanları” bölgedeki 350 hektarlık muz tarlasını işgal ettiler. Vietnam'ın An Giang Eyaletinden Kamboçya'nın Takeo Eyaletine gönderdiği "tarım uzmanları" da eylül ayı sonunda 300 hektarlık pirinç ve hektarlarca yan ürünler topladı. 


leri adı altında Kamboçya'ya çok sayıda göç- | men gönderdi. Bu göçmenler tarlaları tasfiye e- | derek kendi mallarıymışcasına bu topraklara sahip çıkarak konutlar inşa ettiler. Toprakların | gerçek sahipleri gelince de onları "hırsızlıkla l suçladılar ve ancak kendilerine fidye olarak sığiırlar ve altın verenlere topraklarını geri verdiler. Bu "yardım" türünün sonucu olarak çok sayıda Kamboçyalı kendi topraklarını terketmek zorunda kaldı. | 

Gerçekler, Vietnam yöneticilerinin "güzel" isimler ardına gizlenerek sömürgecilik yaptık- | larını gösteriyor. 

Geçtiğimiz ocak ayında da Vietnam "özel ilişki" ve "özel dostluk " sloganları altında haklı görünmeye çalışarak Kamboçya'ya saldırmış ve | işgal etmişti. Vietnam, sömürgeciliği hızlandırmak için şimdi de Kamboçyu eyaletlerini Viet- | nam  eyaletlerinin nüfuzuna geçirerek, bu hareketi "kardeş eyalet" ilişkisi olarak göstermeye çalışıyor. 

Vietnam'ın "kardeş eyalet" ilişkisinin belirleyici gerçek özelliği sömürgeleştirmek, yağma ve ilhaktır. | 


(Yeni Çin Haberler Ajansının 
2 Kasım 1979 tarihli İngilizce 
bülteninden alınmıştır) J 


/AydınlıkfI 


19 Aralık 1979 


“ 

örse çekiç 
È Gülay Göktürk 
Bir Genel Kurul 


"Hadi bakalım, Wad-Der'e bir iki.." 

Son günlerde, Maden-İş Genel Kurulunun yaklaşması ile birlikte, Ankara'nın, İstanbul'un bazı otel lobilerinde, Maden-İş kulislerinde yaygınlaşan bir espri bu, 

Mad-Der, Maden-İş'ten Atılanlar Derneği demekmiş. 

1975'ten bu yana, TKP'li takımın hışmına uğrayıp da Maden-İş'ten tasfiye edilen yönetiçiler, eski Çağdaşlılar, TİP'liler, CHP'liler, DİSK'te çalışanlar, sendikacılığı bırakmış olanlar, vs. Bunlar böyle bir çevre oluşturmuşlar. 
Maden-İş'teki insan kıyımı karşısında duydukları kini, öfkeyi ve kırgınlığı espriye vurmuşlar. 
Kendilerine Mad-Der'li demişler. "Son yıllarda üye sayımız büyük bir hızla arttı. Derneğimiz gelişiyor. Bu Genel Kuruldan sonra da dernegimize bir-iki önemli katılma bekliyoruz” diyorlar. 


işçi sendika 


23. erken Genel Kurul bugün başlıyor 


Maden-igş yönetiminde yine tasfiyeler olacak 


Delegasyona sahte TKP’ nin yükselttiği yeni isim olan Kemal Daysal hakim 


©Önümüzde 4 milvar kilowatsaate varan açık, bir dev gibi büyüvor. 
Demirel ise “kısıntıları kaldırmayı” vaadediyor. 


© Hükümet çare olarak “üretimi artırmayı” getiriyor.Ama bırakalım yeni yatırımları, yapımları yıllardır süren santrallerin belirlenen tarihlerde üretime başlaması bile büyük bir sorun.Demirel'in sözlerinden önümüzdeki karanlık yılları aydınlatacak bir umut görmek mümkün mü? 


(milyar kilovatsaat) 


-— Ny OÙ Bü O 


Tasfiye edilecekler arasında sahte TKP” nin bir dönemki gözde ismi Genel Sekreter Mehmet Ertürk ile Yürütme Kurulu üyeleri Şinasi Kaya ve Halit Erdem var 


CECECECECA 


Mad-Der'liler, buruk bir gülümseme ile yeni tasfiyeler beklerken, Daysal çevresinde de bu konuda espriler yapıldığını, birtakım tak: ma isimlerin ortalıkta dolaştığını duyuyoruz. 

“Küfeci bir dönem daha dursun başımızda. 
Hele şu son MESS'in günahını da yükleyelim sırtına, ondan sonra sepetlenmesi kolay" 

“Fuzuli'nin suyu artık ısındı. Adam ne işçilere sevdirebildi kendini, ne bizim şeflere. Artık iyice Fuzuli hale geldi." 


İSTANBUL (ÖZEL) 
Maden-İş Sendikasının 
23. Merkez Genel Kurulu bugün Yeşilköy'deki 
Çınar Oteli salonunda çalışmalarına başlıyor. 
Genel Kurul öncesi delegeliklerin çoğuna kendi adamlarını seçtiren Day- 


1975'ten 1981'e elektrik üretimimiz sürekli açık verecek, 


Demirel kısıntıları 


"Deve'yi ne yapalım deveyi?" sal ekibinin, kongrede l = "O şimdiye kadar yutacağmı yuttu. Yaşlan- önemli bir muhalefetle dın artik çekil bir kenara dedik mi, fazla diren- karşılaşmaması  bekleni- Ë mez. Alır tazminatını, gider çöker bir yere." yor. 
*** Normal zamanından 


raporunu okuyacak. 


caklar. 


lı fokurdayacak. 


cek, yükselecek 


Ve bir Genel Kurul daha böyle bitecek. 
Ondan sonra, o açgözlü insan makinesi yine çalışmaya, yeni kurbanlar aramaya başlayacak. 
Tepedeki cadı kazanı eskisinden daha da hız- 


Tabandaki onbinlerin kini ve öfkesi ise, 4 
günlük bu komedyadan sonra daha da büyüye- 


Evet. Maden-İş'in 23, Dönem "Arındırma Operasyonu" yani 23. Genel Kurulu bugün bu tür "espriler" içinde başlıyor. 

Çmar Otelin konferans salonu bugün dikensiz bir gül bahçesi görünümünde. Öyle güzel ayarlandı ki delegasyon, öyle iyi kapatıldı ki ağızlar, "büyük bir aksilik olmazsa eğer” pek bir çatlak ses duyulmayacak. Salondaki o büyük "uyum" ve "yumuşama" havasını bozacak ters davranışlar görülmeyecek. 

Sonra Daysal gelecek mikrofona ve faaliyet 


“Son iki yılda, tam 45 yönetici tasfiye ederek, sendikamızın saflığını koruduk" diyecek. 

“Burjuva, maoist, goşist ve her türlü sapık akımın etkisine girerek yozlaşan 32 bin üyemizi sendikamız saflarından temizleyerek üye sayımı-Zi yarı yarıya düşürmeyi başardık" diyecek. 

“TKP'nin seçim masrafları, Politikanın zararlari, uzman kadrolarımızın sefaları ve İstanbul-Moskova arası geliş gidiş paraları uğruna, sendika kasalarının dibine ulaştık" 

Kollar kalkacak, kollar inecek, temel bildirgeler eylem programları onaylanacak. Son gün gelip çattığında ise, kimlere yol göründüğü anlaşılacak. O gece, "bu seferlik de paçayı kurtaranlar" Boğazın kimbilir hangi lokantasında şerefe kafa çekerken, tekmeyi yiyenler ya da bir kenara itilenler, belki de hayatlarında ilk defa, oturup ciddi bir muhasebe yapacaklar. TKP'nin hizmetine verdikleri bunca yılın kendilerine ne kazandırdığını, neler kaybettirdiğini hesaplaya- 


CHP işçi Komiteleri Merkez Kurulu oluşturuldu 


ANKARA (ÖZEL) 

CHP Genel Yönetim Kurulunun dün yaptığı toplantının ilk bölümün- den sonra bir açıklama yapan Genel Başkan Bülent Ecevit "İşçi Komitelerinin teşkil”konusun- 


da görüşüldüğünü bildirdi. “İşçi Komiteleri Merkez Kurulu, o oluşturulmuştur" diyen Ecevit bu komitelerin diğer il- 


lerde örgütlenmesi için çalışmaların yapılacağını söyledi. 


Marmaris Belediye 
Başkanı grev 


kırıcılığı 


MARMARİS (ÖZEL) 
Marmaris Belediyesin- de çalışan 17 işçinin sürdürdüğü grev birinci ayını doldururken, Belediye Başkanının yasa dışı yollara başvurarak grevi kırmayaçalıştığı bildiriliyor. 
Daha önce de sendikalaşma sırasında bütün işçileri işten attığını ilan eden Belediye Başkanı Hasan Işık, Genel İş Sendikasının hiç bir talebini kabul etmedi. Bunun üzerine 21 Kasımda başla- 


yapıyor 


yan grevi kirmak için 10 
kişiyi işçi olarak çalıştırmaya başladı. İşçilerin aşırı ücretler talep ettiğini ileri sürerek Marmaris halkını işçilere karşı kışkırtmaya çalışan Belediye Başkanının bu tutumu tepkiyle karşılandı. 


Kendileriyle  görşütügümüz grevci işçiler, Sendikanın yasal yollara başvurduğunu belirterek, mücadeleyi sürdürdüklerini açıkladılar. 


4 ADET OTOMATİK RAYLI OKSİJEN 
KESME MAKİNASI SATINALINACAKTIR 


Şartnamesi, bedelsiz olarak aşağıdaki adres- 


lerden alınabilir. 


1- İSKENDERUN'da Müessesemiz Ticaret 


2- İSTANBUL'da Sirkeci Yalıköşkü Cadde Yalıköşkü Han Kat: 4-5'teki Mümessilliğimiz. 


3- ANKARA'da Küçükesat Büklüm Sokak No: 22'deki Mümessilliğimiz, 

İSTEKLİ'lerin şartnamemiz esaslarına göre hazırlayacakları 79-0743 No.lu dosyayla ilgilicir, meşruhallı kapalı teklif mektuplarının, ge- 


çici teminatlarıyla birlikle en geç 


1/1/1980 


günü saat 14.30'a kadar İskenderun Demir ve Çelik Fab. Müessesemiz; Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğünde bulundurmaları i'an olunur. 


Basın: 25789—1347 


erkene alınan Genel Kurulun gündemini esas olarak DİSK'in Tek Tip Tüüğünün görüşülmesi ve yeni yönetimin seçilmesi teşkil ediyor. 
DELEGASYONA 
DAYSAL HAKİM 
Sahte TKP'nin son yıllarda Maden-İş içinde yükselttiği adam olan Kemal Daysal'ın, Genel Kurula katılacak 114 seçimli delegeden büyük kısmı üzerinde hakimiyet kurduğu belirtiliyor. Delege seçimleri sırasında bir oldu-bittiyle delegeliklere kendi adamlarını seçtiren Daysal'ın çabaları sonucu, Genel Kurulun adeta bir "dikensiz gül bahçesi ' havası içinde geçeceği görülüyor. 
ERTÜRK TASFİYE 
EDİLECEK 
Bir zamanlar sahte TKP'nin Maden-İş içinde gözde adami iken son dönemde gözden düşen Genel Sekreter Mehmet Ertürk'ün ise Genel Kurul sonunda tasfiye edilmesi bekleniyor. Ertürk'ün 
TKP ile ihtilafa düşmesinden ve tasfiye edileceğinin anlaşılmasından sonra, bir ara sendika içindeki mevcut muhalefeti örgütlemeye çalıştığı ve çeşitli temaslar yaptığı, fakat daha sonra bu çabalarından vazgeçtiği söyleniyor. Ertürk'ün bu dönem içinde DİSK yöneticilerinin de desteğini almak için görüşmeler yaptığı biliniyor. Ertürk" ün bu Genel Kurulda pek bir varlık gösteremeyeceğine ve tasfiye edile- 


ceğine kesin gözüyle bakılıyor. 
Öte yandan Daysal 


ekibinin Ertürk'ün tasfiyesini "Ertürk'ün Uluslararası Metal İşçi Sendikaları Birliği'nde görevli olması nedeniyle sendika- nın işleriyle uğraşmaya vakit bulamadığı, bu yüzden de kendisine sendika- da görev vermeyerek tüm zamanını UMSB'ye ayır- ma imkanı tanıyacakları" şeklinde lanse edecekleri öne sürülüyor. 

Mehmet Ertürk'le birlikte tasfiye edilecekler arasında Yürütme Kurulu üyelerinden Şinasi Kaya ve Halit Erdem'in de bulunduğu söyleniyor. 

Genel Kurulda sahte TKP'nin İngiltere kanadının ve diğer grupların da etkin olmayacakları tahmin ediliyor 

DİSK'İN HESAPLARI 

Aralarındaki çelişki nedeniyle bu yılın şubat ayında Maden-İş'i DİSK' ten ihraç eden DİSK yöneticileri ise bütün hesaplarını Genel Kurulda DİSK'in Tek Tip Tüzüğünün kabul edilmesi üzerine kurduğu görülüyor. 

Genel Kurulda Tek 
Tip Tüzüğün kabul edilmesi halinde DİSK'in ve daha önce Maden-İş'ten tasfiye edilmiş olan sendikacıların derhal yeni tüzüğe göre olağanüstü Genel Kurula gidilmesi için çalışmalar yürütecekleri söyleniyor. 

Dört gün sürecek Maden-İş Genel Kurulu, 
22 Aralık günü yapılacak 
seçimlerden sonra sona erecek. 


Maden-İş Yürütme Kurulunda yeni dönemle birlikte TKP tarafından tasfiye e- 


dilmesi beklenen isimlerin başında Mehmet Ertürk ve Şinasi Kaya geliyor. Kemal Türkler'in ise bir dönem daha başta tutulacağı söyleniyor. 


MADEN-iŞ GENEL KURUL 


İŞÇİ SERVİSİ 

Maden-İş'in 1977 ile 1979 yılları arasındaki faaliyetlerini kapsayan 
23. Dönem Raporunda Maden-İş 
| yöneticilerinin düşüncelerini, çeşit- 
|i gelişme ve olaylarla ilgili yorum- 


larını içeren ilginç bölümler var, Aşağıda bunlardan bazılarını sunu- 
| yoruz. 


EYLEM BİRLİĞİNİN 
AMACI: UDC 
Maden-İş'in ve TKP'nin güdümündeki diğer bazı sendikaların son İ dönemde giriştikleri "Eylem Birliği Taarruzu"nun amacı raporda açık 
| bir şekilde dile getiriliyor: 
Eylem Birliği meselesine “Sendikaların işverenlere karşı birliği” giji iyi bir niyetle yaklaşanlar için Maden-İş raporunda yer alan şu Í sözler ne kadar öğretici: 
| "Bunalımdan zarar gören tüm 
kesimlerin, tüm ulusal demokrat İ ilerici ve yurtsever güçlerin toplusözleşme savaşımı etrafında meydajor getirecekleri birlik ve dayanışmayı daha da pekiştirerek daha üst l düzeylere çıkarmaları,bunalımın ne- 
| denletinin ortadan kaldırılmasına 
yönelik cepheleşmeleri gerektirir. 
l "Tüm ulusal demokratik ilerici 
| ve yurtsever güçlerin örecekleri cep- 


he...Köklü toplumsal dönüşümlerin gerçekleştirilebileceği, İleri Demokratik bir Türkiye'nin yolunu açabilir.” 
Böylece Eylem Birliği çağrıları- nın ardındaki "Ulusal Demokratik 
| Çephe” önerisi kelimelerin arasına 
dağıtılmış biçimde yeniden günde- 
[me geliyor. UDC'nin amacını açıklamaya ise bilmiyoruz gerek var mı?... 


| DİSK'E ELEŞTİRİLER 
Maden-İş raporunda DİSK'in son 
| ihraç kararları sert bir şekilde 
l kınandıktan sonra DİSK yönetimi esas olarak iki noktadan eleştirili- 
| yor. Ecevit'in Toplumsal Anlaşmasına destek olmakla ve yeni bir parti kurma girişiminde bulunmakla... 
Raporda "Demokratik Platform" çalışmalarının DİSK yönetiminin yeni parti kurma girişimi 
| yüzünden yürümediği ima ediliyor. 


DİSK'in daha sonra bu konuda yaptığı "Parti kurmuyoruz” şeklindeki 
| açıklamaya da değinilerek "Bir 
daha böyle yanlış anlamaya meydan verecek" işler yapılmaması tavsiye ediliyor. Sonuç bölümünde ise "DİSK'in sendikal birliğinin aldığı yaralar kısa süre içinde elbirliğiyle ve anlayışla sarılmalıdır"' deniyor. 


"KİT'LERDE KÖPRÜBAŞI TUTMA STRATEJİSİ" 
Raporun örgütlenme bölümünde 
| Maden-İş'in amacının KİT'lerde 
| örgütlenmek ve işkolu yetkisini 
alınak olduğu belirtilirken şu sözler 
| yer alıyor: 
| "Birincisi KİT'lerde köprübaşı 


tutınak stratejik hedefimizin..." 
TKP'nin düşmanın candamarı dediği KİT'lerde kilit noktaları ele geçirme stratejisi Maden-İş raporuna çok benzer sözcüklere yansıyıvermiş. Bakalım önümüzdeki dö- yi hangi köprünün başında dolan- 


RAPORUNDAN SEÇMELER 


maya başlayacaklar? I ; KARDEŞLERİN EĞİTİMİ 
VE AHLAK DERSİ 


Maden-İş bu dönem içinde sade- | ce kendi üyelerini eğitmeklekalmamış, kardeş sendikaların üyelerini de eğitmiş. Bunlar arasında 21 yeni Haber İş'li, 5 Aster-İş'li 2 Beton-İş' 

li, 2 Karabük'lü bir de Türk-İş'li kardeş varmış. | 

Acâba bu kardeşlere de Maden- | İş B tipi seminerlere yeni eklenen “Bir sendikacının sorumluluk ve | âhlak anlayışı" konusunda mı İ eğitim verdiler. Ayrıca insanın aklına acaba sendika içinde (yukarıdan | aşağıya) bu konuda bir zaaf mı tespit ettiler de bunun içir mi "Ahlak Dersi" koydular, diye, takılmıyor da değil... | 

AUER İŞÇİLERİ YAŞLIYMIŞ! | 

Raporun en ilginç bölümü şüphesiz Maden-İş'in kaybettiği işyerleri [| ile ilgili olan bölüm. Burada Auer olayına değinilirken bakın neler deniyor: 

“Çoğunluğu yaşlı olan AUER İ işçilerinin grev koşullarının zorluğu karşısında dirençleri kırılmıştır”... | "AUER grevinin kırılmasındaki ek- l sikliğimiz, işyerinin özelliğini ve İ işçilerin yaşlılığını da gözönüne alan ünite ünite örgütlenmenin ta- | mamlanmamış olmasıdır”... | 

Türkiye'de yaşlı maden işçileri sınıfın en deneyimli kesimini oluş- | turur. AUER olayının gerçeği, | çoğu yaşlı ve tecrübeli olan ve Topkapı Bölgesine Maden-İş'i ilk kez getiren AUER işçisinin Maden-İş yöneticilerinin ihanetini de en iyi l kavrayanlar arasında olmasıdır. Yaşlı işçileri parlak sözlerle kandırmak İ gerçekten daha zordur... l 

Bu bir yana, hadi Madem-İş'li- | 

I 
| 
| 


ler gibi "AUER işçisi yaşlıydı" diye düşünelim, acaba Demir Döküm işçisi de mi yaşlıydı.. 


DEMİR DÖKÜM 

VE BİLİMSEL SENDİKACILIK 

Raporun Maden-İş'liler açısından en acıklı bölümü herhalde Demir Döküm ile ilgili bölüm. Burada yenilginin nedeni olarak 8 madde sayılıyor: Bin dereden su getiriliyor suç kâh bölgesel kadrolara kah işçilere yükleniyor. Ama en ilginci de 
8. madde: Burada şöyle deniyor: 

“İşçi sınıfının bilimsel sendikacılığına sadık kadroların kitlelerle kopuk çalışması ve karşı güçler tarafından kısa sürede yıptarılması" 

Eh adamcağızlar hem bilimsel sendikacılığa sadık olduklarına, hem de kitleden kopuk çalıştıklarna göre, demek ki Maden-İş" in bilimi kitleden kopmayı ; salık veriyor, Demir Döküm'deki militanlar ne yapsın?... 

YAZA HAZIRLIK 

Raporun son bölümünde "Sosyal Hizmetler ve Tesisler Dairesinin" Gönen'de yaz için yaptırdığı hazırlıklara da yer verilerek şöyle deniyor: 

"Bu dönem içinde MİTES tesislerinde ahırlar onarımdan geçirilmiş, Deniz Gazinosu yenilenmiş, 
300 baş hayvan beslenebilecek besi 
yeri yapılmıştır..." 


S a a 


"1979- 1980 kış döneminde sorunu çözmek mümkün değildir." İşadamlarının yakın gelecek- te elektrik sorunu ile ilgili değerlendirmeleri böyle. Demirel ise işbaşına gelir gelmez, "gece kısıntılarını kaldırdığını, gündüz kısıntılarını giderek azaltacağını" söyledi. Bu ne derece gerçektir? 


Açık sürekli artıyor 


Türkiye'de yıllardır elektrik açığı var. Elektrik ihtiyaci sanayileşme ve kentleşmeye paralel olarak her yıl artıyor. Üstelik henüz köylerin yüzde 32'sinde elektrik var. Üretim ihtiyaca cevap vermi yor. İşin kötüsü açık azalacak yerde her yıl artıyor. 1977 yılında açık 1,5 milyar kilowatsaat kvs olarak ifade ediliyordu. 


1978 yılında Türkiye'nin elektrik 
ihtiyacının 25,3 milyar kvs olduğu hesaplanmıştı. Üretim ise plana göre, 23,2 milyar kvs olacaktı, Ancak 21,7 milyarkvs'yeslek trik üretildi. Yani açık 3,6 milyar kvs'ye, çıkmıştı. 1979 yılında ise 
daha yıl sonu gelmeden açık 4 
milyarı geçmiş vaziyette 


Kısıntılar ve dışardan alınan elektrik sorunu çözmedi 


Açık,esas olarak kısıntı ile kar şılanıyor. Yani karanlık ve sanayi- nin durması.. Ayrıca diğer bir kisıntı yolu frekans düşürmesi. Bu 


yol elektriklialetlerini tahrip ediyor. Barajlar aşırı çalıştırılıyor, bu da tesisleri yıpratıyor. Bir tasarruf yolu olarak yaz saati uygulaması da kullanılıyor. Açığı kapatmak için başvurulan diğer bir yol da Bulgaristan ve Sovyet- 


lerden elektrik almak. 

Ancak bu yollar açığın artmasını engelleyemedi. Bunun sonucu Ecevit işbaşına geldiğinde 2 saat civarında olan kısıntı, Demirel hükümeti kurulduğunda, 4-4,5 saate çıkmış durumdaydı. Hem de bu dönemde Rusya'dan elektrik alımı başladı. Hidroelektrik santralleri yüzde 20 fazla üretime zorlandı. Ancak fazla çalışmanın, fuel-oil yokluğundan çalışamayan santrallerin açığını kapatmaktanı başka bir yardımı olmamış. 

Bu yüzden şimdi barajlarda su seviyesi düşmüş durumda, önümüzde kış olduğundan barajların yeniden dolması zor. Öte yandan fuel-oil sağlanmazsa ve kömür üretimi artırılmazsa termik santrallerin üretim kapasitelerinin artması da sözkonusu değil. 


Demirel” in sözünü gerçekleştirmesi zor 


Ayrıca önümüzdeki kısa dönemde üretime başlayacak yeni bir tesis yoktur. Sadece Ayvacık Barajı tamamlanmış, ancak henüz üretime başlamamıştır. Bu baraj devreye girerse yılda 650 milyon kvs üretim artışı olacaktır. Bu mevcut, açığın ancak yüzde 15'inin karşılanması demektir 

YATIRIMLARIN GERÇEKLEŞMESİ İÇİN 
HER YIL 660 MİLYON 
DOLAR GEREKİYOR 

Bu tablo içinde Demirel'in kısıntıları azaltmak vaadini gerçekleştirmesi çok güçtür. Demirel' in önünde 1980'de de 4 milyar kus.lik belki de daha fazla bir açık,dev gibi durmaktadır. 


Demirel, hükümet programına elektrik alanında çözüm olarak "yatırımların tamamlanması ve yeni enerji kaynaklarının araştırılmasını" getirmiştir. Yatırımlar alanında durum nedir? 

Yeni yatırımlar bir yana, halen, 
bir kısmının yapımına 1963 
yılında başlanan ve programa göre 
1982 yılına kadar bitirilmesi gereken 11 hidroelektrik, 8 termik santralin yapımı yıllardır sürünmektedir. Sadece bu yatırımların tamamlanabilmesi için Türkiye her yıl 660 milyon dolar (1977 fiyatları ile) döviz ayırmak veya dış kredi bulmak zorundadır. Türkiye'nin bu yatırımları kendi imkalarıyla yapması demek, bütün ihracat gelirinin petrol ve elektrik alanına yatırılması demektir. Geri- ye dış kredi yolu kalmaktadır. 
Türkiye'nin 1979 yılında OECD çerçevesi içinde belirlenen dış kredi imkanı 1,6 milyar dolardır. 
Bu ise Türkiye'nin her yıl dış kredi imkanlarının yüzde 40'ını elektrik alanına yatırması demektir. 
Yatarımlar. yıllardır aksamış ve bugün ortaya böylesine gerçekleştirilmesi güç bir tablo çıkmıştır. 

Demirel'in yeni yatırım yapmak şöyle dursun, yapımları sürenlerin hepsini belirlenen tarihte bitirmesi bile çok güçtür. Yatırımlardaki her aksama ise uçığın daha artması demektir. Demirel'in sözlerinden elektrik alanında önümüzdeki karanlık yılları aydınlatacak bir umut görmek mümkün değildir. Ancak Türkiye bu büyük sorunu çözebilecek güce sahiptir... 


Yann: Çözüm zor ama imkansız değil 


Herkes şikayetçi ama kapatma kararı çıkarılamıyor 


Yelka Fabrikasının! 
yanan tankerden| farkı yok 


vücudunda vüzde 60 kurşun 


© Fabrika duvarına bitişik evde oturan vatandaşın 


abrikanın karşısında evi ve işyeri olan Behzat Özyol ise "Tehlike çok büyük, çoluk çocuk hep hastalandık. 3 bin liralık evlerimizi 
500 liraya kiraya veriyoruz. Kimse tutmak 


di ii 


bulunduğu saptandı 


HANDAN ÖZTÜRK 

"Bu güne kadar tüm derdini çektik. Ekmek yiyen var bu fabrikada dedik. İşçiler açıkta kalmasın dedik. Artık böyle düşünmemize gerek kalmadı. Çünkü fabrika sahi- 

i bi bunca yıl kendisine e- 
|! mek veren işçileri düşünmeden bir çırpıda sokağa attı. Artık biz gerekli işlemlerin yapılması için sonuna kadar gideceğiz." 


Şikayetlerini böyle başıatıyor, Kartal'da bulunan Ye.ka Fabrikası 


çevresinde oturan halk. 

Kore harbinde gazi olan Murat Çağdar "'Bu fabrika zift ve gaz üretir. 


Y- 


Yelka Fabrikasının civarında oturan vatandaş Ke- 


Tam bir ranne gibi çalışıyor. 10-15 yıldır bunun kahrını çekiyoruz. Çıkarttığı gazlarla bizi her saniye zehirleyen fabrika, gece ve gündüz sürekli çıkan patlamalarla mahalle halkında panik yaratıyor." diye ortaya koydu sorunu. 

Hemen fabrikanın karşısında evi ve işyeri olan Behzat Özyol ise "Bizimle fabrikanın arası 25 
metre. Çoluk çocuk hep dumandan hastalandı. 
Doktora götürdüm. Çevrenizde fabrika var mı diye sordu. Tehlike bu derecede çok. Evlerimizi kiraya veremiyoruz. 3 bin 


mal Kun öyle bir fabrika ki diye anlatmaya başlıyor "İçine giren tavuklarımız ölüyor." 


istemiyor" 


liralık evlerimizi 500 liraya vermek zorunda kalıyoruz." dedi. 

Evinin duvarı ile fabrika duvarının bitişik olduğu Ali Aksoy'da "Bende yüzde 60 kurşun çıktı" diyor ve ekliyor "Bu çevrede herkeste bu kadar vardır. Doktorlar çoluk çocuğa yoğurt yedirin diyorlar. Bu pahalılıkta onu da alamıyoruz. Gürültüsünden vaz geçtik, fakat bile bile zehirlenmek de istemiyoruz,. Daha önce kapatılma kararı çıkmıştı 'akat sahibinin Ecevit'in sınıf arkadaşı olması nedeni ile sürekli çalıştı. Biz çevreye bu kadar zarar veren bu fabrikanın yine böyle bir destek görmemesini ve buradan kaldırılmasını istiyoruz." 

Bütün çevre muhtarlarının fabrikanın kaldırılmasında hem fikir oldu- 


ğunu söyleyen ruuır Tükel de şöyle konuştu. 
“1977'de muhtar seçildim. Bu fabrikanın kapatılması için devamlı baskı geldi. š suna ragmen fabrikadaki işçilerin çoğu mahaileden ve yoksul clduğu için ilgilenemedik. Zaten memlekette işsiz sayısı almış yürümüş. 


'Kısa bir tarihte Romen gemisi yandı. Herkes zehirlenme olmasın diye seferber oldu. Bizim mahallemizde 50 bin kişi var. Fabrika ‘filtresiz olarak çalışryor ve büyük bir miktarda zehir saçıyor. 
Bütün bunlara seyirci kalan yetkililere soruyoruz. 
Acaba bunun denizde yanan petrolden ne farkı var? Fabrikanın evlerden önce burada kurulmuş olması önlem alınmaması için neden sayılamaz. 


Zabıtalar yıpranma hakkı istiyor 


İSTANBUL 


ÜM Belediye Zabıta Personeli Haklarını Koruma Derneği (Tüm Bel-Zab-Der) tarafından yayınlanan bir açıklamada, zabıta per“ soneline yıpranma hakkı tanınması istendi. 


Dernek Genel Başkanı Şinasi Yalçın ve İkinci Başkan Recep Yavuz tarafından yapılan açıklamada, Belediye Zabıta personelinin çok zor koşullar altında çalıştığı, her tür ınsan ve her çeşit olayla her an karşı karşıya geldiği belirtildi 


Silahlı kişiler İstanbul'da iki kişiyi kaçırdı 


©Konya ve İstanbul'da iki kişi öldürüldü 


HABER MERKEZİ 
İstanbul, Kocasinan, Şirinevler Kazım Karabekir Caddesindeki Şenyurt Kıraathanesinden iki kişi silah zoruyla kaçırıldı. 


Önceki gece saat 
22.00 sıralarında kıraathaneye gelen silahlı üç kişi, tehditle iki kişinin ellerini duvara kaldırtıp, üzerlerini aradılar. Arama- dan sonra, kahvehaneyi basan saldırganlar "Bu adamlar bize lazım, aradıklarımızı bulduk" diyerek iki şahsı dışarı çıkartırken, saldırganlardan biri içerdekilere, "Siz yerinizden kıpırdamayın" diyerek kahve halkını tehdit etti. 


Daha sonra silahlı üç kişi ve kaçırılan iki kişi, belirlenemeyen bir yöne doğru uzaklaştılar. 


İstanbul Hasköy'de Şehabettin Besli adlı kişi komandoların silahlı saldırısı sonucu öldürüldü. 
Öldürme olayını Hasköy" de oturan İsmail adlı bir komandonun işlediği belirlendi. Şehabettin Besil adlı kişiyi öldürme olayına İsmail Enver adlı komondo da yer aldı. Enver adlı komandolar Hasköy Camialtı durağı karşısın- daki çayevini işlettiği ve Ferhat Tüysüz'ü yetişticen kişi olduğu öne sürüldü. 


Samsun'da 


Samsun'da önceki gün öldürülen Yüksek İslam Enstitüsü öğrencisi Erol Çuha'nın cenaze törenin- den dönen komandolar şehrin çeşitli yerlerinde sol eğilimli yurttaşların gittiği kahvehaneleri bastilar. 

Komandoların saldırıları sırasında, bir kişi öldü üç kişide ağır yaralandı. 

Komandoların, ilk saldırısını cenazeden hemen sonra Yenimahalle sem- 


tindeki bir kahvehaneye yaptıkları ve bu baskında Sıtkı Arıkan ve Hasan Sevilmiş adlı müşterileri ağır yaraladılar. Yaralılar- dan Sıtkı Arıkan kaldırıldığı Samsun Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamıyarak öldü. 

Daha sonra Mecidiye Caddesinde ve Kilise Semti civarında saldırılarını sürdüren komandolar, buralarda da Murat Uslu ve Süleyman Uyar adlı yurttaşları çeşitli yerlerinden yaraladılar 


Diyarbakır'da 


Diyarbakır'ın Ergani Maden karayolunda bir otobüsü soymak isteyen silahlı dört kişiden biri jandarma ile girdiği çatış- ma sonucu yaralı olarak yakalandı. 

Diyarbakır'dan Elazığ' 
a gitmekte olan 23 AL 
480 pilakalı yolcu otobüsü silahlı dört kişi tarafından soyulmak istendi. O sırada devriye gezen jandarma ekibi durumu farkederek soygunculara müdahale etti. Çıkan çatışma sonucu adının Kaya olduğu belirtilen soyguncu yaralı olarak yakalandı 


, 
Konya'da 

Konya'nın Kadınhanı ilcesinde, Kayabaşı Mahallesinde evine gitmekte olan Ertuğrul Yurtsever silahlı bir saldırı sonucu öldü. Saldırgan olduğu öne sürülen Sıtkı Başar da yaralandı. 


Tarsus'ta 

Tarsus'ta kurulu Paktaş-2 Fabrikasına MİSK' 
e bağlı Türk Mensucat-İş Sendikasını sokmaya çalişan komandolar, Türk- iş'e bağlı TEKSİF Sendikası üyesi işçilere saldırdılar. Saldırı sonucu olaylarda 5 kişi ağır yaralandı. 

Olaylar sırasında Bekir Güler, İsrafil Güngör, 


Karabük’ te pusuya düşürülerek vurulan işçi dün öldü 


KARABÜK (ÖZEL) 


Karabük'de önceki akşam vurulan Mehmet Fatih Bozkurt adlı bir devrimci bir işçi dün sabah tedavi altına alındığı hastanede kurtarılamayarak öldü 


Mehmet Fatih Bozkurt önceki gün 100 evler semtinde annesi ile birlikte yolda yürürken MHP'li komandolarca pusuya düşürülmüş, 14'lü bir tabanca olduğu anlaşılan silahla yaralanmıştı. Hemen SSK Hastanesine kaldırılan ve ameliyat edilen Mehmet Fatih Bozkurt un durumu önce iyiye doğru gitti. Ancak Bozkurt sabah komaya girerek öldü. 


Mehmet Fatih Bozkurt'un ölüm haberini alan çok sayıda Demir Çelik işçisi cenaze için beklemeye başladı. 

Mehmet Fatih Bozkurt'un önümüzdeki pazar günü düğünü yapılacaktı. Devrimci işçinin faşistlerce katli ilçede büyük bir üzüntü ve nefret yarattı. 

Edinilen bilgiye göre katillerin kimliği belirlendi. İlçede sıkı emniyet tedbirleri alındı, Özellikle postane ve CHP İlçe Merkezinin bulunduğu alan jandarma ve polis tarafından tutuldu. 

Karabük'de son bir ay içinde MHP'lilerin faaliyetlerinde bir artış izleniyordu. 


MHP” liler 3 öğrenciyi otobüsten indirip bıçakladı 


ANKARA(ÖZEL) 


Ankara'nın oDikımevi semtine giden belediye otobüsünde 8 kişilik bir komando grubu, 3 lise öğrencisini otobüsten indirerek bıçakladı. 


MHP'li komandolar, önceki gece okuldan evlerine gitmekte o- 


lan öğrenci grubuna otobüste rastlayınca küfür ve tehdit etmeye başladılar. 
"Belediye bineklerine yaban köpekleri dolmuş"; “İki kişiden fazla ıskalamayalım, hastaneler- de kontenjânı doldurduk" gibi sözler de söyleyen komandoların, aynı gün başka yerlerde de 


saldırılarda bulundukları anlaşıldı. 

Nitekim, aynı yol üzerindeki İncesu semtinde MHP'lilerin Akşam Lisesinden çıkan öğrencilere saldırdığı öğrenildi. 

Komandolar, 
Dikimevi'ne gelince. öğrencilerden bir kısmını zorla aşağı indirmeye çalıştılar. İndirebilciiklerini bıçakladıktan. ısonra - olay yerinden kaçtılar. 

Görgü şahitleri saldırganların, Dikimevi'ndeki "Acem 51" Kıraathanesinde bulunduklarını, saldırıları buradan planladıklarını belirttiler. 


"Seydişehir olayları” mahkemesine devam edildi 


ANKARA (AA) 
Ankara o Sıkıyönetim Komutanlığı (2) Numaralı Askeri Mahkemesinde, 
28 Mayıs 1979 tarihinde 
meydana gelen "Seydişehir Olayları" ile ilgili davanın duruşmasına önceki gün devam edildi. 
Mahkeme Heyeti, onceki gece geç saatlere kadar süren duruşmada 160 
tutuklu sanıktan 18'inin daha sorgulanması sırasında, sanıklar olaylarla bir ilgilerinin olmadığını, kendilerine DİSK'e bağlı Maden-İş Sendikası üyeeri tarafından iftira edil-Jiğini ileri sürdüler, 
294 sanıklı Seydişehir 
)layları davasında önceki ün yapılan duruşmayla 


tutuklu bulunan sanıklar- dan 38'inin sorgulanması tamamlandı. 

Bilindiği gibi, 28 Mayıs 1979 günü Seydişehir Etibank Alüminyuı Tesislerinde başlayan, daha sonra kente yansıyan ve sendikalar arası çekişmeden meydana geldiği öne sürülen olaylarda, Maden-İş, CHP İlçe Başkanlığı ile bazı işyerleri tahrip edilmişti. Hükümet oKonagının da basılmak istenmesiyle devam eden olaylar Kaymakamlığın sokağa çık- ma yasağı ilan etmesi ve kente yardımcı güvenlik kuvvetleri gelme: üzerine bastırılmıştı. Olaylarda 
23 kişi yaralanmıştı. 


Ahmet (o Küçükbaçık'la Sabahattin Öziş'in tabanca kurşunuyla İrfan Güngör'ün sopa ile başından yaralandığı belirlendi 


Eskişehir'de 


Eskişehir Emniyet Müdürlüğünce bir eve yapılan baskında bazı bombalama olaylarına karış tıkları öne sürülen 1. Ana det Üssü Füze Bakım Ko mutanlığında görevli assubay Mithat Macun ile Burhan Düzgün ve Veysel Tuncer adlı şahıslar gözaltına alındı Evde yapılan aramada bir adet 
9 mm'lik Barabelle tabanca, iki adet şarjör, 15 
adet mermi, bir adet 
7,65 Lama tabanca, patlamaya hazır bomba ve dinamit kapsülü bulundu / 


li. 


ketimi kısmalıyız. 


Bayrampaşa Belediyesi otobüsleri mazot 


* İki büyük parti anarşiye karşı birleşme- 


* Ücretler dondurulamaz. 
* Reel ücretler artırılmalıdır. 
* Doğal kaynaklarımıza dönmeli, lüks tü- 


* Başarılı hizmet verenler siyasi eğilimlerine göre değerlendirilmemeli. 

* Vergi adaleti sağlanmalı, asgari ücret vergi dışı bırakılmalıdır . 


Türk-İş Yönetim Kurulu, hükümetten isteklerini belirledi 


Denizcier: «Anarşi tek taraflı ve fek kaynaklı değildir» 


Türk-İş'in istekleri: 


“Demokratik düzen yaşadıkça ücretlerin 


® 
Asgari ücret vergi dışı bırakılmazsa, 
Türk-Iş “açık tavır” alacak 


MD 


yokluğundan sefere çıkamadı 


dondurulmasına kimsenin gücü yetmeyecektir” 


ANKARA(ÖZEL) 


Tesis Genel Başkanı İbrahim Denizcier, "'Ülkemizdeki anarşi tek taraflı ve tek kaynaklı de- 


ğildir” dedi 


Denizcier, Türk-İş Yönetim Kurulu toplantısını açarken, anarşi, vergi, ücretler, işsizlik vb gibi konular üzerinde durarak, Türk-İş'in bu konudaki isteklerini 


açıkladı 


ANARŞİ 
İbrahim Denizcier, anarşinin iki kaynağı olduğunu belirterek "Türkiye'yi komünizmin ağına düşürmek isteyenler de, faşist diktatörlüğün pençesine atmak isteyenler de, aynı metodu uygulamaktadırlar. Bu davranışları ile anarşiyi körüklemede adeta yarış etmek- 


tedirler" dedi. 


Mazot yokluğu nedeniyle Bayrampaşa Belediyesi otobüs seferlerini durdurdu 


otobüs, 


Güngör Mengi 
Güngör Mengi, Yeni Asır gazetesinde yazdığı yazıda kaçak silahlar konusunu inceliyor. Mengi, toplumumuzun 10 yıldır anarşi ve şiddetin baskısı ve etkisi altında yaşadığını, ama bu deneyimin birikimlerinin kafalardaki kargaşayı yavaş yavaş önlediğini belirtiyor. 


Güngör Mengi, Faruk Sükan 'ın.bazı ülkelerin Türkiye'ye yönelik silah kaçakçılığını, "Devlet politikası" haline getirdiğini söylediğini hatırlattıktan sonra şöyle diyor: 

"“Haklıdır. Kus malı makineli tüfeğin, 'Özel sektör kaçakçılığına' meta olması düşünülemez. Bulgaristan'da, isteyenin, parasını ödedikten sonra istediği kadar 'Klaşinkof" tüfek alabileceği mağazalar mı vardır? Bu, Türkiye Cumhuriyetine yönelmiş bir düşmanlıktır. Suikast girişimidir. Türk devletinin de bu devletlere karşı kendini savunma, uyarma, işe yaramüeyyide uygulama hakkı, hatta yüva: sir, 

“ Kosigin'in bir tarihte, 'Doğu Almanya'dan Türkiye'ye yönelik kışkırtıcı. yayın yapan radyoyu susturun lütfen' diyen Demirel'e, 'Demokratik Alman Cumhuriyeti, bağımsız bir devlettir. İkili sorunlarınıza biz taraf olamayız' cevabını vermişti. Silah kaçakçılığı ko- 
1usunda benzer bir yakınmanın, benzer bir karşılık alması halinde Türkiye'nin tavrı, bir 'acı tebessüm "le sınırlı kalamaz. 


“Demirel, yangını söndürmek için herkes- 


Üzerinde silah bulunan iGD' li mahkum oldu 


4 yıl hapse 
İSTANBUL (ÖZEL) 
Şişli Mecidiyeköy Deresinde 8 Eylül 1979 gü nu ağzına mermi sürülmüş iki adet tabanca ile birlikte yakalanan Şevki 
Kebapçı adlı İGD'li 4 
sene 2 ay hapis, 20 bin 
830 lira para cezasına 
çarptırıldı 
İstanbul Sıkıyönetim Askeri Mah kemesinde dün yapılan duruşmada sanık suçunu kabul ederek İGD sempatizanı olduğunu, ÜGD'nin duvar yazılarını silmek için si- 


lahlı bulunduğunu belirtti. Mahkeme. sanığı, suçunu sabit görerek 


©Semt halkı ulaşım sorununa acilen çözüm bulunmasını istiyor 


© Küçükköy Belediyesindeki seferler de bu sabahtan 


itibaren duruyor 


MESUT KONUKÇU 

Bayrambaşa Belediye otobüsleri mazot yokluğu nedeniyle dün sabahtan itibaren çalışamadı. Belediye yetkilileri 10 günden beri mazot aradıklarını, fakat temin edemediklerini belirttiler. Dün sabah mazot almaya giden tanker boş dönünce, otobüsler belediye önüne çekildi. Yetkililer mazot temin edildiği anda seferlerin yeniden başlayacağını söylediler. 

Bu arada durakta vasıta bekleyen yurttaşlar "Minibüsler Aksaray ve Beyazıt'a kadar gidiyor. 
Eğer Eminönü yönüne gidecekseniz, ya uzun süre İETT otobüslerini bekleyeceksiniz ya da aktarma yaparak gideceksiniz. Bu da zaman kaybına neden oluyor ve fazladan maddi bir külfet yüklüyor." diyerek, soruna acilen çözüm bulunmasını istediler 

Küçükköy Belediyesi de mazotları kalmadığı için bu sabahtan itibaren otobüs seferlerini durdurmak zorunda kalıyor. Ayrıca mazotla çalışan 15 
kamyon, 3 iş makinası ve 3 çöp kamyonu da çalışamıyor. 

Belediye yetkilileri 20 gündür mazot bulmaya çalıştıklarını, bu süre içinde İstanbul Belediyesin- den temin ettikleri mazotla idare ettiklerini belirterek, artık orada da kalmadığı için bu sabahtan iti baren çalışmaların duracağını söylediler. 


Komandoların saldırıları 


6136 sayılı kanunun 1803 
ve 2249 sayılı yasalarla değişik 13. maddesinin 
2. fıkrası uyarınca 5 yıl hapis 25 bin lira para cezasına çarptırdı. Sanığın iyi hali, pişmanlık duyması gözönünde bulundurularak ceza 4 sene 2 ay hapis, 20 bin 830 lira para cezasına indirildi 


Öte yandan Fatih Çarşamba'da 18 Nisan 
1979 tarihinde silahla yakalanan Turgut Uçmaz, silah bulundurmak ve memura mukavemet suçlarından 1 yıl 4 ay hapis, 500 lira para cezasına çarptırıldı 


TEKEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN : 

1- 5.000 kg. Bira Taşlarını Söktürmeye mahsus madde mevcut şartnamesine ve müteahhidi nam -ve hesabına 11 1 1980 Cuma günü saat 


11.00'de İstanbul-Cibal 


li'deki Merkez Satınalma 


Komisyonunda iç piyasadan pazarlıkla satın alı- 


nacaklır. 


2- Şartname anılan komisyondan bedelsiz 


olarak alınabilir. 


3- İhaleye iştirak etmek isteyen firmalar 2.1, 
1980 günü çalışma saati bitimine kadar verecek- 


leri maddeden 5 m2 yi örtecek miktarda bedel- 


ten destek istiyor. Bu desteği haketmenin yolu, nereye postalandığı belli olmayan 'meydan okuyorum' mesajları savurmak değildir. Hükümet, açtığı savaşın hedeflerini ilan etmelidir. 

“Bunlari gizlemeye artık hakkı yoktur. Halk, düşmanını tanımak istiyor. Silahlanıp alnından vurmak için değil, şimdilik sakınmak, sonra yüzlerine tükürmek için." 


KAYIP— Sigorta ve 
Okul kimliğimi kaybettim . Hükümsüzdür 

Semih SARAÇ 


KAYIP— Nüfus cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür. 

Döndü BAŞPINAR 


KAYIP — Nüfus hüviyet cüzdanımı kaybettim geçersizdir. 

^N, Ayşe BAL 


KAYIP —İTİA“ İşletme Fakültesinden Aldığım şebekemi kaybettim Geçersizdir. 


e Solhan EDGÜ à 


siz numuneyi kullanma tarzını gösterir prospektüsü ve referanslarını İstanbul Bira Fabrikasına 


verecekler, tecrübe sonucu Fabrikadan verilecek müspet raporu ihale tarihinden üç gün evvel Müskirat Grubu Bira Fabrikaları Şubesi Müdürlüğüneibraz ederek İhaleye Katılma Belgesi alacaklardır. Belge alamayanlar ihaleye katılamazlar. 

4- Geçici ihalenin yapıldığı tarihte ilgilisi bu 


işe ait damga vergisini yatıracaktır. 


idare veznesine nakden 


5- İsteklilerin 9.375,- TL.lık geçici teminat makbuzları ve diğer gerekli belgeleri ile birlikte anılan gün ve saatte Merkez Satınalma Komisyonu Başkanlığına başvurmaları duyurulur. 


Basın: 25851—1348 


yüzünden AİTİA «odalar Birliği, özel sektör 


yarım gün kapatıldı 


ANKARA (ÖZEL) Komandoların saidırıları yüzünden çok sayıda öğrenci yaralanırken, Ankara İktisadi Ticari İlim ler Akademisi yarım gün kapatıldı 
Öğrencilerin anlattıklarına göre, polis alt kat- ta okula grup halinde gidenleri voplamaya başladı. Bunun üzerine grup üst kata sığınmak istedi Bu kez de daha önceden hazırlık yapmış bulunan komandolar cam ve siralarla saldırıya geçtiler Saldırı yüzünden çok sayıda öğrenci cam kırıklarıyla başından ve yüzünden yaralanarak hastanede tedavi gördü. 
Koniandoların dersin başlamasını bekleyen öğrencilere de saldırdıgı ve DGB üyesi bir kız 


öğrenciye "Siz Maocu sunuz Sizi okula alınayacağız” diyerek döv düğü diğer öğrencileri 

de "Sıra sizde gele cek" diye tehdit ettiği öğrenildi 

Polislerin o öğrencilere 


okuldan Çıkarken copla saldırdıkları ve öğrencilerin söylediği saldırganları serbest bıraktığı bildirildi 

Öğrenciler. hükümetin değişmesinden sonra komandaların o Saldırılarını yoğunlaştırdıklarını söyleyerek, bazı maceracı grupların da grupla gidip gelmesinin saldırılara zemin hazırladığını belirttiler. 


Sağdan da, soldan da gelse anarşi ve teröre karşı iki büyük partinin işbirliğini savunan Denizcier, siyasi varti liderlerinin birbirlerini suçlamayı terketmelerini istedi, 

“ÜCRETLER 
DONDURULAMAZ" 

Enflasyonun anarşi kadar ülkeyi tehdit ettiğini söyleyen Denizcier, bu nedenle bazı çevrelerin toplu iş sözleşmesi düzenini ve ücretleri suçlamasını eleştirdi. Ücretlerin dondurulmasını isteyenlere karşı çıkan Denizcier, "Demokratik düzen yaşadıkça ve Türk-İş varlığını sürdürdükçe buna hiç kimsenin gücü yetmeyecektir" degi 

Denizcier, reel ücretlerde de artış isteyerek enflasyonun, üretimi artırma yoluyla önlenebileceğini belirtti. Denizcier ayrıca, Türkiye'nin kendi doğal kaynaklarına yö nelmesi ve lüks tüketimi kısması gerektiğini söy ledi 

SİYASİ DURUM 

Türk-İş Genel Başkanı yeni hükümeti atamalar konusunda uyararak, partizanca atamalara karşı çıktı Denizcier, bu konuda şöyle dedi: "Devlet hayatında hizmet verecek kişilerin atanmasın- da partizanlığa prim vermenin ülkeye hiç bir faydası o dokunmayacaktır. 
Başarılı hizmet verenler, siyasi temayüllerine göre değerlendirilmemelidir.” 


Siyasi istikrar için ekonomik istikrarın sağlanması gerektiğini belirten Denizcier, vergi adaletinin sağlanmasını ve asgari ücretin vergi. dışı tutulmasını istedi. Bunun sağlanması halinde Türk-İş'in “Açık tavır alacağını" kaydeden Denizcier, "Vergi adaletsizliğinin 


yar: iğ bugünkü huzursuz ortamın ciddi bir sosyal patlamaya dönüşmesinin vebali ise, bu uyarımıza kulak vermeyenlere gi“ niasaktır"' dedi. 


. LL e . © 
Sirmen'in çelişkisi 

Cumhuriyet yazarı Ali Sirmen, Sovyetler Birliği'nin Avrupa'yı tehdit etmediğini ispatlamaya çalışan bir yazı kaleme aldı.* 

Varolan birşeyi yok göstermek gibi bir cambazlık yapacaktı. Üstelik bunu gerçek hayattan alınmış verilerle ispatlayacaktı. Yani NATO ile Varşova'nın Avrupa'daki kuvvetlerini kıyaslayarak, Sovyet tehdidi olmadığını ispatlamak gibi Brejnev'in bile beceremediği bir işi başaracaktı. 
Böylesine talihsiz bir yol seçtiği için de çelişki- den çelişkiye düştü. Sonuç olarak da amacının tam tersine, Avrupa üzerinde Sovyetler'in çok ciddi bir tehdidi bulunduğunu ispatlamış oldu. 

Ali Sirmen'in yazdığına göre, Batılılar Sovyet SS-20 füzelerinin yapıldığını 1975 yılında haber almışlar. Buna karşılık, Batının Pershing füzeleri 1974'de geliştirilmeye başlanmış. 

Burada sözü edilen Pershingler, bugün Avrupa'ya yerleştirilmesi söz konusu olan silahlar değil. 1974'de geliştirilen Pershing - 1 füzeleri, sabit rampalı ve SS-20'lere göre çok kısa menzilli silahlardı. Ancak Varşova'ya kadar uzanabiliyor, woskova'ya kadar gidemiyordu. Buna karşılık Sovyetler'in üç yıldan beri Avrupa ya yerleştirmekte olduğu SS-20'ler ise, hareketli, üç başlıklı ve 3500 - 4000 kilometre menzilli füzeler. 

Ali Sirmen, iki çeşit füzenin özelliklerini belirtmeyerek durumu kurtarmaya çalışıyor ama, o tarihteki Pershingler ile SS-20'ler kıyaslandıgında ortaya Avrupa'nın aleyhine son derece dengesiz bir durum çıkıyor. Yani 1975 yılında- ki kıyaslan a bile Sovyetler'in saldırıya hazırlandığını apaçık gösteriyor. 

NATO'nun bugün Avrupa'ya yerleştirilmesini tartıştığı Pershing - 2 füzeleri, ancak SS-20' lerin özelliğini taşıyabiliyor. Yani Sovyetler'in Orta Avrupa'ya SS-20'leri yerleştirmesinden ancak üç yıl sonra, Batı, bu özellikte füzeler ge liştirebil miştir. 

Üstelik, Pershing - 2'ler henüz deneme safhasındadır. Avrupa'ya yerleştirilmeleri daha 1983 
yılını bulacaktır. Bunu Ali Sirmen de itiraf cdiyor: “1983 yılına kadar sözü geçen ülke topraklarına 108 tane bin mil menzilli Pershing - 2... yerleştirilecek." 

Yani Sovyetler daha şimdiden Avrupa'ya 
120 tane SS-20 yerleştirmiş, NATO bu ayar- 
daki füzelerin ancak 108 tanesini 1983'e kadar yerleştirebilecek. Ve Avrupa üzerinde Sovyet tehdidi yok! 

Demek ki Sovyetler Birliği, NATO'nun Pers hingleri yapmaya başlayacağını rüyasında görmüş. 1983'e kadar bunları yerleştirecekler, ben 
elimi çabuk tutayım demiş. Ve şimdiden 120 
tane SS-20'yi yerleştirivermiş! 

Aslında Ali Sirmen, SS-20'lerin taşıdığı tehlikeyi kendisi de belirtiyor. “SS-20 füzelerinin önemini küçün.semek yanlış bir dav 'anıştır. 
Bunların sayılarının azaltılması ya da tümden kaldırılmaları Avrupa barışı ve güvenliğine olumlu katkıda bulunacaktır” diyor. 

Güzel, Buna biz de katılıyoruz. Ama acaba neden Brejnev, SALT - 2'nin kapsamına girmeyen bu füzeleri azaltmaktan ya da tümden kaldırmaktan hiç söz etmiyor? Neden “sadece geri çekebilirim" diyor? 

Çünkü SS-20 füzeleri hareketlidir, kamyon üzerinde taşınmaktadır ve istediği kadar geri eea bir gün içinde yine eski yerine getirebilir. 

Yine acaba neden Sovyetler Birliği askeri güçlerinin yüzde 80'ini Avrupa'ya yığmıştır? 
Neden rakibinden iki hatta üç kat bir kuvveti Avrupa'ya yığmıştır? Savunmada olan, karşı tarafı saldırıyla tehdit etmeyen bir tarafın böyle davrannfası hangi mantıkla açıklanabilir? 

Bu sorulara vereceği cevaplar, Ali Sirmen'in zaten kendi yazısının içinde çürüttüğü “Sovyet tehlikesi yok" tezini tamamen geçersiz kılacaktır. 

Bizim tavsiyemiz, gerçekten Avrupa'nın güvenliği isteniyorsa, Şu Sovyet tehlikesi sözünün etrafındaki tırnakların kaldırılmasıdır. 


* Ali Sirmen, 


"Sovyet tehlikesi", Cumhuriyet 17.12.1979 


Koç Grubuna bağlı bir şirket, 12 bölgede petrol 


arama ruhsatı aldı 


petrol aramaisteğini yineledi 


Koç grubunun, vetrol arama alanındaki çalışmalarının bir hayli ilerlediği, bu çalışmaları yürülecek şirketin adının Petro Rama olarak tespit edildiği açıklandı. Kuruluş sermayesi 50 milyon lira olarak belirlenen bu şirketten ayrı olarak yine Koç grubuna bağlı Tampon Maden A.Ş. tarafından Giney ve Güneydoğu Anadolu'da 12 bölgede petrol arama ruhsatı alın- 


dığı öğrenildi. 
önceki gün İzmir' 
da Ege Bölgesi Sanayi 


Odası, Izmir Ticaret Borası ve Ticaret Odaları meclis üyeleriyle yaptığı toplantıda Odalar Birliği Başkanı Mehmet Yazar özel sektörün bu isteğini tekrarladı. Yazar, bugünkü ağır ekonomik şart larda özel sektöre düşen görevleri sıralarken, "Türk özel sektörü, riski ne derece büyük olursa olsun tek başına ya da yabancı sermayenin kat- 


kısı ileu birlikte petrol aramalarına (o girmelidir" dedi. 


Özel sektörün bu talebi. Odalar Birliğinin Aralık 1979'da hazırlayarak hükümete sunduğu bir broşürde de tekrarlanmış, "Kamu sektörü yanında özel sektöre de bu saha açık tutularak özendirici tedbirlerin eksiksiz olarak alınması" istenmişti. 


Karakaş: “Bugün 


parlamentomuzu çalışır kabul 


etmek mümkün değildir” 


ANKARA (ÖZEL) 
İLLET Meclisi Başkanı Cahit Karakaş, dün Mecliste düzenlediği basın toplantısında, TBMM'nin her türlü tehlike ve tehdidin dışında tutulmasının, parlamenter demokrasi- nin temel koşullarından olduğunu belirterek, parlamenterlerden Meclis çalışmalarının düzenli bir şekilde yürütülmesini istedi. Karakaş, "Açıkça ve üzülerek söyleyeyim ki bugün parlamentomuzu Çalışır kabul etmek mümkün değildir," dedi š 

Karakaş şöyle konuştu: 

''Giderek artan anarşi, vatandaşı tedirgin eden çok büyük boyutlara ulaşmış bulunuyor. Büyük vatandaş kitlesini ezen büyük ekonomik sorunlar ve enflasyonda giderek ağırlaşmaktadır. Sosyal sorunlar da aynı şekilde çözüm beklemektedir. Tüm bunların çözümü her şeyden önce parlamentonun düzenli ve rahat çalışmasına, denetim fonksiyonunu kamil bir şekilde yapmasına bağlıdır " 


MECLİSTE SİLAH 

Karakaş bir soru üzerine, parlamentoda gerek bazı parlamenterlerin, gerekse bazı ziyaretçilerin silahlı dolaşmaları konusunda şöyle dedi: 

“Biz giriş kapılarında silah araması yapıyoruz. Bütün askerlerin tüfeklerinin namlularına mermi sürülmüş durumdadır. Silah kullanma emrini ben bizzat verdim. Hüviyet göstermeme, dur emrine uymama durumunda silah kullanmaya yetkilidirler, Patlementerlerdeki silahlar açısından müeyyide olmadığı için bir şey yapamiyoruz. Silahla meclise girilmez, Bu, kişilerin sorumluluğuna kalmıştır." 


19 Aralık 1979 


Giriş 

Yunan bestecisi Mikis Teodorakis'in adı kendi ülkesi- nin sınırlarını aşarak tüm dünyaya yayıldı. Yunan halk müziği bestecisinin dünya çapında. bir ün kazanmasını, bestecinin kendi halkının müziğini çağdaş müzik ölçüleri- ne göre yeniden yoğurması ve çağdaş Yunan ve dünya şiiriyle biçimlemesinde aramak gerekiyor. Teodorakis, Yunan halk müziğinin yeniden doğuş aşamasına emeği geçen bestecilerden en önemlisidir. 


Türkiye müzik çevrelerin- de, TRT ve konser salonların- da ne yazık ki yer verilmeyen, tanıtılmayan ya da tanınmayan bestecinin sanatını ve ÖZ, yaşımını, görüşlerini konu edineceğiz bu yazıda. 


Türkiye müziğinin Mikis Teodarakis'ten öğreneceği, örnek al cağı çok şey var. 
Halk müziğinin öneminin, şiirin müzikle olan ilişkisinin dahice işlendiği müziğiyle Teodorakis birçok bestecimizin çalışmalarına ışık tutacak engin bir kaynak durumundadır. Nitekim, tüm dünyada olduğu gibi Teodorakis'ten öğrenen Türkiyeli besteciler de vardır. Örnek olarak Zülfü Livaneli'yi o verebiliriz. Yunan halk müziğinin Türkiye halk müziğinden ayrı bir gelişmesi olması bir-iki nokta üzerinde dikkatle durmayı gerektirmektedir. Teodorakis' in kendisine çıkış noktası olarak REBETİKO müziğini alması, öte yandan Livaneli' nin aşık geleneğini sürdürmesi bize 'minibüs müziği' ya da 'arabesk müzik' üzerinde daha dikkatle inceleme yapmamızı öğütlemektedir. Teodorakis' in çıkış noktası olan REBE-TİKO müziği Türkiye müzik geleneğine göre tanımlanmak istenirse minibüs müziğiyle, arabesk müziği arasında bir tanıma doğru yönelmemiz gerekmektedir. Bu noktayı daha ileride ele almak üzere bırakalım ve Mikis Teodorakis'in özyaşamı ve sanatına değgin bildiklerimizi, görüşlerimizi yoklayalım. 


Sınıf mücadelelerinin odağında ve cephede 


Teodorakis'in çocukluk ve yetişine çağı Yunanistan'daki smıf mücadelelerinin en yüksek olduğu devrelere rastlıyor. 1930-1940 yılları Yunan hakim sınıflarının zalim uygulamaları, kan dökmeleri, işçi ve köylülere karşı giriştikleri sindirme hareketleriyle bu baskılara karşı halk içindeki direnişin örgütlendiği yıllardır, Bu yıllar halkın mücadelesine katılan birçok sanatçının yetiştiği devrelerdir de 

1946 yılında polisin bir işçi yürüyüşüne saldırması sonucu 30 kişinin ölmesi ve yüzlerceşinin yaralanması olayı tüm ülkede bir nefret ve direnme dalgalanmasına neden oldu. Bu dalgalanma hakim sınıfların tehlike çanlarını çalmasına ve faşist general Metaksas'ın tam yetkiyle işçi hareketlerini bastırma- ya girişmesiyle sonuçlandı "Komünizm  geliyor' propagandasının yaygınlaştığı bu yıllarda Yunan parlamentosunun 250 sandalyesinin 15' inde komünistler oturuyordu. 


“Ağıt-Epitafios” 


Mikis Teodorakis, 11 yaşımd-.. itibaren Meiaksas'ın faşıst diktatörlüğünün tanığı oldu. Öldürülen 30 kişiyi ve ya ulananları sonradan Yannis Ritsos'un "AĞIT" adlı şiirini besteleyerek dile getirdi. 
"EPİTAFİOS-AĞIT"' ölen oğlunun ardından ağıt yakan bir ananın öyküsünü dile getiriyor. Teodorakis bu bestesiyle halkın inücadesine katıldı (1958). Beste, halk müziğinin ilk kıpırdanışı olarak nitelendiriidi ve tüm Yunanistan'da sevildi, ağızdan ağıza gezdi 


Hitler faşizmi ve İkinci Dünya 


Savaşı 
1940 yıllarında ülkedeki 
faşistler İtalya'dan ve Al- 


manya'dan gördükleri destekle iyice güçlendiler Mussolini Yunanistan'a saldırdığı vakit halkın direnişiyle karşı-Jaştı ve geri çekilmek zorunda kaldı. Mussolini'nin başaramadığı işgali Hitler orduları gerçekleştirdi. 4 yıl süren faşist işgal, ülkeyi inim inim inletti, Halk dağlarda direniş grupları oluşturdu. Ortodoks papaz'ar da direniş hareketi içinde yer aldılar. Kiliseler toplantı yerleri oldu, partizanların silahları oralarda saklandı. Hitler faşizminin söraürüsü, ülkenin kısıtlı olanaklarını yağma etmesi pek 
çabuk etkisini gösterdi. 1942 
yılında yalnızca başkent Atina'da 250 bin kişi açlıktan öldü 

Direniş gruplarının biraraya gelerek bir halk ordusu oluşturması gecikmedi. Uzun ve kanlı savaşiardan sonra Hitler faşizmi ülkeden atıldı. Alman işbirlikçilerinin durumlarını korumak için sa- 


Devrimci Yunan 
Bestecisi 


Mikis Teodorakis 


üzerine 


Yavuz Çekirge 


rıldıkları ps ingilizler oldu sonraları. İngilizler barış maskesi altında halk ordusunun silahlarını aldı, partizanları dağıttı. Silahlarını bırakmak istemeyenler İngiliz işbirlikçilerinin etrafında toplanan güçle,bir iç savaşa girişti. Bu iç savaş üstün güce sahip İngiliz işbirlikçilerinin lehinde sonuçlandı, Halk ordusu tamamen dağıtıldı, vartizan liderleri tutuklandı. 

Teodorakis, bu yıllarda Kurtuluş Ordusu Gençlik Örgütünün (EPON) Kültür İşleri Başkanıydı. Aynı zamanda ELAS örgütünde takım kumandanlığı görevi yapıyordu. 
Savaş yılları (o Teodorakis' in türlü hastalıklara yakalandığı derin kurşun yaraları aldığı acılı zamanlardı. Bir keresinde durumu öylesine umutsuzdu ki, neredeyse morga "ölecek" raporuyla yollanı yordu. Bir arkadaşının müdahalesiyle kurtuldu ölümden 
1952 yılında askerlik görevi 
sona erdiğinde bir deri, bir kemik, türlü hastalıklar taşıyan bir insandı. 


Paris ve sanat alanında hesaplaşma 


'Teodorakis, kazandığı bir bursla Paris Konservatuarında müzik öğrenimi vapmak üzere 
1954 yılında yola çıktı. Paris" 
le geçen yıllar, çağdaş müzik ve kültür olaylarının en yoğun olarak yaşandığı yıllar oldu besteci için, Savaş sonrası Paris, Avrupa kültür yaşamının merkezi durumundaydı. Dünyanın dört bir yanın- dan gelen sanatçılar burada toplanmışlardı 


Teodorakis, kısa sürede müzik dalında üretime başla dı. Gelişinden altı ay sonra bir piyano sonatı, daha sonra büyük bir film şirketi için film müziği, onu izleyen bale müziği besteciye uluslararası bir ün seğladı. Bu başarı onu hoşnut etmiyordu. Pari: yeşa- mı ve müzik çevreleri ürkütüyordu onu. 1976 yılında bu konuda 'Peri Technis' (Sanat Üzerine) adlı kitapta şrnları yazıyor: 


Entellektiieller ve özellikle Fransa başkentinin müzik yaşamı beni düş kırıklığına uğrattı. Her geçen gün bir parçasının daha eksildiği bir Paris düşünün. Fransa'nın köklü geçmişi konusunda anla- 


Tünel Kültür-Sanat 
Evi, 22 Aralıkta 
Şeyh 

Bedrettin i 

anıyor 


@ Toplantıda Erol Toy, 


Hilmi Yavuz ve Osman 


Şahin konuşacak 


Osmanlı zulmüne karşı 
15. yüzyılın ilk yarısında oluşan büyük halk ayaklanmasına önderlik eden ünlü düşünce ve eylem adamı Şeyh Bedrettin, ölümünün 560'ıncı yılında Tünel Kültür - Sanat Evinde anılacak 
(22 Aralık Cumartesi günü Yapılacak olan anma toplanlısına yazar Erol Toy, ozan ve eleştirmen Hilmi Yavuz ve Osman Şahin konuşmacı olarak katılıyorlar. 

Tünel Kültür - Sanat Evi tarafından düzenlenen toplantıda Şeyh Bedrettin'in önderlik ettiği halk ayaklanmasının taşıdığı anlam ve bu ayaklanmanın ulusal kültürümüz içindeki yeri ile sa 


Teodorakls (sağda), "Sanat ve Siyaset" konulu bir toplantıda 


tılanların oluşturduğu bir düş bu. 


“Senfonik konserler can 


sıkıcıydı. Dinleyiciler hep ay- ` 


n hişdlerdi. Burnu havada olan snoblardan da iğreniyordum. 

"Birçok kişinin sanatın ve özellikle müziğin sorunları konusunda vurdumduymaz davranmasından korkuyorum. Kim için üretiyor 'devimciler'? Bir avuç 'bireyci' için mi, yoksa ölümsüzlük için mi? önümde birbiriyle yakından ilintili iki sorun gördüm. Birincisi sanatın sorunları; ikincisi'ise sanatın genelle olan bağlantısı, yani halkla. Birinci ikinciyle, birbirinden ayrılmaz durumda gerçekte. Sanat konusundaki görüşlerimi kökten değiştirmek, yenilemek gereksinmesini duymam ve bunu başarmam müziğimin en önemli özelliği." 


Teodorakis'in Paris yılları bu düşüncelerle geçti. Öğrenimini ve uluslararası klasik batı müziği kariyerini yarıda bırakarak, Yunanistan'a dönme kararını vermesine neden , işte onun sanat konusundaki', görüşlerini kökten değiştirmesiyle yakından ilgili olmasında yatmaktadır. Yunan halk müziğine dönerek araştırmalar yapması, eski ve yeni müzik kalıplarını biraraya getirmesi, yaşayan müziğin sorunlarıyla ilgilenmesi onun müziğinin gerçek kaynaklarını oluşturmaktadır. 


Rebetiko müziği 


Rebetiko, kelime olarak 'tembel', 'düzensiz' anlamına geliyor. Yunan hakim sınıflarının halkın dinlediği müziği küçümseyen tavrının bir ifadesi, Rebetiko müziği, bü yük kent banliyölerinde oturan işçilerin ve köylülerin dinlediği müzik 


Bu müziğin o gelişmesi köylü kitlelerinin kentlere göçüyle başlıyor. Anadolu'dan göç eden 100 bin Rumun da birlikte getirdiği, içinde Türkiye müziği renkleri taşıyan müzikle, eski halk müziğinin karışımından oluşan bir müsik. İçerik olarak düzene karşı, toplumun kurallarını ve hiyerarşisini hiçe sayan alaycı bir müzik türü. Pasifzm ile mücadele, dostlukla düşmanlık, bireycilikle toplumculuk 


nat yapıtlarına yansıması Üstünde durulacağı belirtildi. 

Bilindiği gibi toplantıya katılan Erol Toy, "Azap Toprakları" adlı yapıtında Şeyh Bedrettin'in mücadelesinı işlemiş, Hilmi Yavuz ise Nazım Hikmet'ten sonra ilk kez şiir alanında konuyu ele alarak "Bedrettin Üzerine Şiirler" adlı yapıtı yazmişti. 


22 Aralık Cumartesi günü 
saat 15.00'de başlayacak olan anma toplantısında konuşmacıların tartışmalarının yanı sıra Nazım Hikmet'in Şeyh Bedrettin De tanı'nın da okunacağı bir .slayt, göstesiri yapılacağı bildirildi. 


sanat *edebiyat 


içiçe, Zamanla iki kola ayrılyor Rebetiko müziği. Ticari amaçlara dönük gelişen ve yozlaşan bir tür ve gelişen işçi mücadelelerini konu edinen mücadeleci bir tür. 


Rebetiko müziğinin gelişi- mi Türkiye'deki arabesx mü zikle ya da aşik geleneğiyle karşılaştırıldığında arabesk müziği üzerinde düşünmemiz gerekmektedir. Karaborsa bir yaşam sürdüren arabesk müziğinin kaderci ve Ortə Doğu renkleri taşıması tek Çıkış noktası olmamalıdır. Bu müzik türünün ileride kendi için- den karşıtını çıkarabileceği olanağını unutmamalıyız. 


'Teodorakis'in müziği Rebetiko müziğinden kaynaklanıyor, Bu müziğin yararlı yan- 


larını o toparlayan besteci, yepyeni bir müzik türü ortaya çıkarabiliyor. AGIT şiirini 


bestelerken, bestesinde Avru pa öğelerinin çokluğu dikkatini çekiyor. İki Rebetiko müzisyeniyle yaptığı uzun çalışmalar sonucu, gerçek biçimini veriyor bestesine. Tüm Yunan halkının seve seve dinlediği ve ağzından düşürmediği bir müzik ortaya çıkıyor: Yunan devrimci müziği. Şunları yazıyor bu konuda besteci 


“Halk türküleri sanatçısı- nın sesindeki o şiir, o ahenk ve o renk, buzukinin olanaklarıyla birleşince, inanılmaz bir köprü kuruldu benimle kültür mirasım arasında, Eksikliğini duyduğum o şey tamamlanıverdi. 


"Bu müzik aynı nehrin yatağından akmalı, Daha ileriye giderek o büyük kitleyle birleşmeli. Böylelikle estetik haz damla damla toplanarak ahlaki bir bütün oluşturuyor, ideolojik bildirisi olan siyasi bir eyleme dönüşüyor. 
sonra," 

Müziğin birleştirici 

gücü 
Teodorakis'in Oo konserleri cunta döneminde binlerce kişi tarafından izleniyordu. 
Müzisyenler ve dinleyiciler faşizme karşı tek bir vumruk haline geliyorlardı. Pol», konserlere provokatörler yolluyor, kavga çıkartıyordu. Ertesi konser daha kalabalık oluyordu. Ayrı ayrı grupların biraraya gelmesinde Teodoramüziğinin büyük bir etkisi oldu. Grigoris Lambrakis' in öldürülmesinden sonra kurulan oLambrakis Gençleri Örgütünün 150 bin üyesi var “21: Bu örgütün Başkanlığını Teodorakis yapıyordu. Siyasi çalışmalarla müzik çalışmalarını birarada yürüten Teodorakis bu yıllarda 500'den fazla şarkı besteledi 


Senfoni müziğiyle, halk müziği diyalogu 


Teodorakis, Yunan müziğinin kaynaklarını çok iyi inceledi. Eski kilise ayinlerinde söylenen şarkılardan dağ köylerindeki ağıtlara dek genis bir kültür mirasını, klasik Ba tı müziğiyle ve Batı çalgıla rıyla yorumlamayı denedi. 
Senfonik müzik geleneğini bir Yunanistanlı gözüyle gördü. 
Ağırlık verdiği çalgılar hep Yunan çalgıları oldu. Çağdaş Yunan ve dünya şiirinin olanaklarından yararlandı, Ritsos, Seferi. Sikelianos, Gathos, Elytis gibi Yunan şairlerinin şiirlerini besteleyerek, bu şairlerin tanınmasını sağladı. Nitekim Elytis bu yıl Nobel ödülü aldı. Neruda, Lorca gibi İspanyolcanın mimarlarını da unutmadı 


Sanatçı ve siyaset 


Teodorakis, bugün birçok yazarın ve sanatçının üzerinde «tartıştığı konularda çok erken tavır takındı. Siyasi görüşlerini hiç bir vakit gizlemedi. Bir sanatçının siyasetle yakından ilgilenmesi gerektiğini savundu. Bu konuda "Sanat Üzerine" adlı kitabında şunları yazıyor: 

"Bana sanatçı gözüyle bakan, benim sanatımı seven dostlar var. Bunların sayısı az da değil. Bunlardan bir kısmı siyasetle ilgilenmemi hoş karşılamıyorlar. Ben onlara siyaselin en geniş anlamıyla yanıt veriyorum. 


Siyaset bir iş, bir meslek değildir. Siyaset her vatandaşın topluma karşı yerine getirmesi gereken bir görevdir. 'Ben' duygusundan 'Biz' duygusuna geçiştir. Küçük çıkarlardan, komşumuzun, y: kınımızın giderek yurdumuzun çıkarlarına sahip çıkmadır. Bu siyasetin en doğru anlamıdır. Bir yerde hepimiz siyaselçiyiz 


Yaşamımı mücadele ve müzik arasında ikiye ayırdım ben. Bu kavramların birbiriy* le sıkı bir beraberlik içinde olduğunu anlamakta da gecikmedim. Ne birinden ne de öbüründen ayrı olamıyorum Müzik yeniyi izlemeli, hizmet etmeli, açıklamalı, şiiri yüceltmeli, Ne az ne de çok." 


© Almanya’ ya gidecek futboicular 105” er mark döviz alacaklar 


Dün Ankara'da Petrolofis ile yaptığı son hazırlık maçını 1-0 kazanan Milli Takımımız yarın Almanya'ya hareket etmek üzere bugün İstanbul'a geliyor. Geceyi Ataköy'deki kamp tesislerinde geçirecek olan Milli 


Takım kafilesi yarın sabah 9.45'de hareketle Frankfurt üzerinden Düsseldorf'a gidecek, 


PRİMLER DAGITILDI 


Milli TakımınMalta, B Almanya ve Galler maç larında yer alan oyuncularına verilmesi kararlaştırılan 50'şer bin liralık primler maç başına bölüserek (o hesaplandı ve ampta bulunan futbolculara dün dağıtıldı. Buna göre bütün maçlarda oynayan oyuncular 
50işer bin lira alırlarken, dana önce kadroya girip de şimdi kadroda bulunmayan futbolculara primlerinin banka havalesi ile gönderilmesi o kararlaştırıldı. Primlerin toplamı 1 
milyon lirayı buluyor 


105'ER MARK DÖVİZ 
' Cumartesi günü Almanya ile karşı karşıya gelecek olan futbolcularimiz bu seyahat için 105'er mark döviz alacaklar, Bu dövizin tutarı, bir top ayakkabısının fiyatı veya maça girecek bir seyircinin bilet ve meşrubat parası ile aynı değerde, Milli Takımın 


seyahati ise federasyona 
toplam 850 
malolacak 


bin liraya 


Uç maymun 


Üç maymun politikasını bilme 


Milliler, Petrolofis ile yaptıkları maçı 
1-0 kazanabildiler 


© Milli Takım bugün İstanbul” a geliyor © Futbolcuların maç primleri 50' şer bin lira 


SEDAT ÜRETEN 


Mili 


ANKARA 


belirlenecek. 


yıyını konusuyla 


Jimnastik Takımımız Romanya? ya gitti 


len yayınlanacak. 


ANKARA 

21-23 Aralık günleri Romanya'nın Focsani kentinde düzenlenecek 


Balkan Gençler Şampiyonasına katılacak 5 bayan ve 2 erkek jimnastikçiden oluşan Genç Jimnastik Milli Takımımız Romanya'ya gitti. 

Jimnastik Federasyonu Üyesi Ercüment Varol başkanlığındaki kafilede Aysel Ebil hakem, Gülser Oraklıbel ve Nurhan Dagıstanlı antrenör olarak yer alıyorlar. 

Şampiyonaya sporcular ise şöyle: 

Manolya Akın, Hülya Turgut, Handan Turgut, Ergül Özgür, Eda Yıldı rım, Salih Kinar, Seyfettin Gebeş. 


Nadia Comaneci giden 


Dımıtrıtz Turner 


Ümit Milli Takımı * 
aday kadrosu belli oldu 


s ANKARA 
Avrupa Gençler Şampiyonası Grup maçları için tespit edilen Ümit Mili Takımı aday kadrosu açıklandı: 
23-30 Aralık tarihleri arasında 


Ankara'da kampa alınacak futbolcular şöyle 


Alper (Trabzonspor), Levent (Seyhanspor), Yusuf, Ziya (Gaziantepspor) İsmail (Mudanyaspor), Tay 


fun (Hacettepe Müjdat, Mustafa (Fenerbahçe), Yusuf (Kocaelispor), Serhat (Galatasaray), Cemal (Öde- 


mişspor), Cemal (İstanbulspor), Alpaslan (Sarıyer), Hasan, Kenan (Be- 


ven yoktur herhalde. Çevrenizdeki f * şiktaş), İsmail (İzmirspor), Kasım e hayz A gör (Ankara o Demirlibahçe), Mehmet ma : PR SENTER tan polerek (Orduspor), Uğur (Salihlispor), Sa- 

K im görüşünüzü açıklamayacaksınız Hüseyin (İskenderunspor), 


Bu düşünceye 


yın Gençlik ve 


Güven (Eskişehirspor), Sadık (Vefa), 


Spor Bakanımız da ayak uydura- 


rak görevlilerin konularda 


ruma düştüler. 


litik ve idari konularda" malarını 


bir 


yim, sen nasılsın", "Merhaba", le güle" gibi cevaplar alıyoru ta bazısı, "Demeç veremem ama istersen ciklet vereyim" yollu, alay- 


li cevaplara kadar işi muş, 


İstanbul'un yeni Bölge Müdürü Sayın Yusuf Şehirli'yi ziyarete gitliğimizde çok şükür böyle bir ce vermediler ama 


vapla, ciklet dikleri de oturacak bir bir bardak çayı geçmedi 


Karşımızdaki, Gençlik ve Spor Beden Terbiyesi İstanbul'daki ge Müdürü, Devletin belli bir orga önde gelen görevlisi 


Bakanlığı 
Müdürlüğünün 


nının 
"gık" demeye gücü yok 


konu ile ilgili ısrarlı talimatları iletmek üzere Ankara'dan gelen telefonların zili, kafasında sürekli ça- 


politik konuşmalarını yınca, teşkilat içindekiler güç du-Düştüler ama güç durumda olduklarını bile söyleyemiyorlar, Çünkü Sayın Bakan, "Po- 
' diye özellikle belirterek yetkililerin konuş yasaklamasına bırakın bu konuları hiç konuda konuşamaz oldu şey sorduğumuz zaman, "Ben iyi- 


ve idari 


Zafer (Eskişehir yasakla 


la (Gençler Birliği) 


-Bentspor), Atil- 


rağmen, kimse hiç 
Bir 
RA 


, Hat 


vardırıyor- 


ver koltuk ile 


Genel 
Böl- 


Ama x 
Galatasaray Oyak Reno ile y 


Çünkü bu 


Maçı İsviçreli hakem Renagli yönetecek 


Cumartesi günü Gelsenkirchen'de oynacağımız Avrupa Uluslar Kupası Grup Finalini İsviçre yonuna mensup hakem Renggli yönetecek, Yan hakemler ise, İsviçre federasyonu tarafından bugün 


ALMAN TVW'Sİ MAÇI RENKLİ YAYINLAYACAK Almanya ile oynacağımız maçın radyo ve TV'den 


şma yapıldı. Buna göre cumartesi günü saat mmm SN 17.30'dan itibaren karşılaşma radyo ve TV'den nak- özeni ç 


ii 


takım kamp çalışmaları devam ed'yor 


Engin, bir kürk giyerek 2 kadınla 15 dakika podyumda dolaştığı için 90 bin lira kazanmu 


ederas- 


ş 

Vallahi biz öyle şeyler vadetmiyoruz ama milli formayı giyip saha- 


ilgili çalışmalar tamamlındı | Ja 20 dakika koşarsa, 


Rod --- onet Oime Marilene Viadana 


Romanya'nın altın kızları 


Nadia'nın eksikliğine rağmen arkadaşları büyük bir seferlik yaparak Dünya Jimnasitik Şampiyonasında Romanya'yı birinci yaptı. 

Nadia'nın genç ve yetenekli takım arkadaşları , ki bunlar büyük bir gelecek vadetmektedir, yarışmada Sovyetlerden Nelli Kim, Natalia Schapoch- 


nikovax ve Maria Filotova, oğu f Almanya'dan Maxy Gna-Rize Futbol uk, Çekoslavakya'dan 


Vera Cerna ve Amerika- dan Marcia Frederik gibi çok ünlü yarışmacıları geçtiler 


Ajanlığına Cemal 
Melek getirildi 


Melita Ruhn yer 


RİZE (THA) hareketlerinde ve aila- 


Bir süre önce Musta- mada 9.90, Asimetrik ta Kesit ve Niyazi Kap- barda ve beygirde 9,80 atan'ın istifası ile boşa- larak büyük “bir gelecek lan Rize Bölgesi Futbol V. iğini gö Ajanlığına, Rize Beden adettiğini gösterdi. 
Tervoiyesi Bölge Müdür- ý UNI RN EAT Üstte Romanya'nın 

Velek Dünya Şampiyonu olan 

getirild bayan Jimnastik takımı 

Rize Bölgesinin yeni Nadia Comaneci, Melita ajanı, Cemal Melek yap- 


Ruhn, elelia Eberle, Dumıtrıta* Turner, Rodica Dunca, Narıleni Vladara. 


tığı açıklamadaşamacının amatör futbolun sorunlarına çözüm bulmak oldugunu söyledi. 


tip ? 
aptıgı karşılaşmayı kazandı ve sonunculuktan kurtuldu. 


OYAK RENO'YU YENEN GALATASARAY 


da bu eleştiriyi Sayın SONUNCULUKTAN Şehirli'ye haksızlık etmiş olma- 


mak için onun kişiliğinde yoğun: Ama bu anlayışla yönetilen teşkilatın, sporu- 


laşlırmak istemiyoruz 


muza,ne kadar yararlı 


inanıyorlar, merak ediyoruz 

Atanan kişiler birer piyon olarak kullanıldıklarının farkında de- dı iller. Bu bürokrasi rüzgarı ile, gün 


gelip kendilerini başka “bulmayı sükunetle 


Bravo doğrusu 


Ö ü 
Gazetemizin dünkü 


bekliyorlar. - 


nüshasının baskısındaki manşet haberimizde İstanbul Bölge Müdürü Yusuf Şehirli'nin sözleri teknik bir hata 


KURTULDU 


Avrupa kupalarındaki maçlar nedeni ile bu hafta Deplasmanlı Voleybol Liginde az maç oynan-Oynanan maçlarda, Galatasaray O.Renoyu 3-1 yenerek sonunculuklan kurtulurken, Adana'da da Güney Sanayi 5 sete uzayan erteleme maçında (o Muhafizgücünü zorlukla 4-2 mağlup etti. Güney Sanayi sıralamadaki yerini koruyor 

Son haftalarda istikrarlı oyun çıkaramayan Taçspor da yine pek iyi olmayan bir oyunla O,Renoyu 3-1 yendi 

Avrupa Kupasındaki 


olacağına 


diyarlarda 


İstanbu! 


maçları 


neden! ile "İstanbul'un Tesis Sorununu" p k seklinde çıkmıştır, Doğrusunun, "İstanbul'un nedeni ile lig maçı 2 kez ertelenen Tesis Sorununu Ele Alacağım." şeklinde Vinylex de Karşıyaka karşısında 


olduyunu belirterek okurlarımızdan ve Bolge Müdüru Yusuf Şehirli'den özür 


SPOR SERVİSİ 


“ayın kolay gali; 1 0 
dileriz. 


HAFTANIN GÖRÜNÜŞÜ 
Haftanın maçı: Güney Sanayi - Muhafızgü 4 
Haftanın takımı; Galatasaray , Haftanın oyuncusu: Leven: (Muhafızgücü) Haftanın 6'sı; Levent (Muhal gücü), Azız, Feyza, (G.Sanayi) Erdan (Galatasaray), Erdal (O.Reno), Şakir (Taçspor) Haftanın hakemleri: Özer Aydınel - A.Hikmet Osmanoğlu (Taçspor - O.Reno) ————........—.... 


PUAN CETVEL 


TAKIMLAR o G 
Eczacıbaşı 
Taçspor 
Maltepe 
Altınyurt 
N,Boronkay 
G.Sanayi 
Vinylex 
O.Renault 
DSİ Spor 
S.S.K 
Galatasaray 
Muhafızgücü 
Karşıyaka 
Yenişehir İ.B. 


asavuoooenz l 


OnEEYNONUKANE | 


19 Aralık 1979 


(Baştarafı 1. sayfada) sokulmasını örgütleyen B.Ç, ayrıca Macaristan ve Bulgaristan'dan getirilen silah partilerine de ortakçı olarak katılıyor. 

"Patronlar Patronu" olarak tanınan B.Ç. ab- 


lası gibi sinema ve ses sanatçılığını seçen bir aktrisle evli. Bu aktris 


B.Ç. ile evlendikten sonra sahnelere veda etmişti. Federal Almanya'dan silah kaçakçılığı ile uğraşan diğer iki kişi de, M.S ve M.Z. M.Z.nin 
1969 seçimlerinde MHP' 
den aday olduğu, ancak kazanamadığı bildirildi. 

Patronlar arasında ikinci sırayı alan F.S'nin ise bütün faaliyetlerine rağmen geri planda kalmayı başaran tek kişi olduğu söyleniyor. F.S' nin geçenlerde İsviçre" de geçirdiği bir estetik ameliyattan sonra yüz "Şeklini değiştirdiği öğ- 


renilmişti. 
"KRAL SAMİ" 
Ordu ilinde üslenen 


Sami K'nın ise Samsun-Trabzon kıyı şeridinde- ki bazı yöneticilerin yardımı ve hoşgörüsüyle si- 


Silah kaçakçılarını... 


lah kaçakçılığını sürdürdüğü bildirildi. 

"Kral Sami" adıyla bilinen bu kaçakçı, “Kadoların Mehmet" adlı yeraltı dünyasının bir başka önemli kişisini öl dürmek suçundan tutuklu bulunduğu cezaevin den altı ay kadar önce tahliye olmuştu. 

Yöre sakinleri Kral'ın ölenin yakınlarına beş milyon lira kan bedeli ödeyerek işi tatlıya bağladığını söylüyorlar. 

Kardeşi Mehmet'le birlikte "Uzun namlulu silah'' işini elinde y tan Kral'ın parlamehtoda yakın dostları bulunduğu biliniyor. 


İSTANBULLULAR 

Silah kaçakçılarının önemli bir bölümünü İstanbullulâr grubu oluşturuyor, 

Bulgaristan'ın Varna ve Burgaz limanlarından gemilerle, Kapıkule ve Dereköy hudut " kapılarından TIR'larla silah kaçakçılığını yürüten bu grubun hemen hepsi görünüşte muteber iş adamları. Bunların özellikle o- 


Komandolara... 


(Baştarafı 1. sayfada) 


Esenevler Lisesindeki öğrencilerin Şükrü Düz'e büyük tepki gösterdikleri ve böyle bir öğretmen- den ders almak istemedikleri bildirildi. 

- ŞÜKRÜ DÜZ 
KENDİSİNİ SOL 
EĞİLİMLİ OLARAK 
TANITMIŞ 

Etlik Lisesindeki resmi görevindön istifa eden Düz, Dikmen Lisesi coğrafya öğretmenliğine atandı. Burada öğrencilerin kendisine 'yoğun bir şekilde karşı çıkması sonucu ancak bir ay kadar görev yaptı. Şükrü Düz bunun üzerine Esen evler o Lisesi coğrafya öğ.etmenliğine ` atandı. 
Esenevler Lisesi öğrencileri, Düz'ün kendisini bir senedir sol eğilimli olarak tanıttığını söylediler. 
Ancak yayınımız sonucu 

gerçek niteliği ortaya çıkınca artık görüşlerini 


gizlemediği ve sol eğilimli öğrencilere karşı tutum aldığı öğrenildi. Düz'ün ayrıca "Artık bizim dönemimiz geldi hepinizi sürdürteceğim" diyerek okuldaki (o öğretmenlere de baskı yaptığı öğrenildi 


1, 

İZİN ALAN ALANA 

"İtiraf"ta adı geçen Antbirlik eski Genel Müdürü Abdurrahman Sağkaya da, halen Müşavir Uzman olarak çalıştığı Sosyal Güvenlik Bakanlığından izin alarak ayrılmıştı. Ömer Tanlak, Sağkava'nın Ankara'da militanlık yapan ve ülkü- 


cü Okomandolara silah eğitimi veren bir kişi olduğunu, vurucu tim 


oluşturarak Aksu İplik Fabrikasındaki işçilerin üzerine gönderttiğini, vurucu timi genel müdürlük arabasıyla gönderdiğini ve gönderirken, "asın, kesin" diye talimat verdiğini anlatmıştı. 


YELEVİZYON 


19.00 HABERLER 
19.00 LASSIE 


Dizi Programın "Yaşlı ınlanacak 


İnek" adlı bölümü ya- 


1930 TÜRK HALK MUZIĞI: 


Sanatcı Özav Gönlüm ekrana gelecek. 


19.50 HALKIN DILINDEN 


TELİNDEN: 


20.15 ENERANIN FATURASI: 


Programda elektrik konusu işleniyor, termik ve hidrolik santrallerimizin bugünkü durumu 


ele alınıyor. 


20.30 HABERLER 
21.15 MINIK KONSER: 


2120 ÇÖZÜME DOĞRU: 
22.00 AŞK GEMISI: 
72.50 HABERLER: 


Yay y——— 


05.00 Açılış, Program ve Kısa Haberler 

05.05 Türküler, Şarkılar ve Oyun Havaları 

07.40 Sabahtan Sabaha 

09.02 Kadın Dünyası 

10.01 Arkası Yarın 

11.05 Okul Radyosu 

12.10 Öğle Üzeri 

13.15 Hafif Müzik 

14.32 Türküler 

15.01 Şarkılar 

15.20 Hafif Müzik 

15.40 Türküler Geçidi 

16.05 Okul Radyosu 

17.02 Akşama Doğru 


18.01 Çocuk Bahçesi 

20.02 Çocuklar İçin On Dakika 

20.12 Oyun Havaları 

20.15 Köy Dağarcığı 

20.40 Türküler Geçidi 

21.02 Konuların İçinden 

21.30 Şarkılar 

21.45 Türküler 


23.10 Beraber ve Solo Şarkılar 

23.35 Türküler Geçidi 

00.02 Unutulmayanlar 

01.00 Program ve Kapanış 


Maş 


08.00 Açılış ve Program 08.02 Gün Başlıyor 
09.00 Olayların İçinden 09.30 Sabah Konseri 
10.30 Hafif Müzik 
10.50 Nurten İnnap'tan Türküler 
11.05 Mustafa Sağyaşar" dan Şarkılar 
11.25 Hafif Müzik 
11.40 Yaşayan Hukuk 
12.00 Küçük Konser 
12.20 Şarkılar 
12.40 Efsanelerimiz ve Türkülerimiz 
13.30 Olayların İçinden 14.00 Fikret Kozinoğlu" dan Şarkılar ve Saz Soloları 
16.00 Türküler ve Oyun 


Havaları 
16.20 Arkası Yarın 
16.40 Meral Uğurlu'dan Şarkılar 
17.00 Büyük Eserler 
18.00 Yurttan Sesler 


18.50 Hafif Müzik 

19.45 Erkan Sürmen'den Türküler ` 

20.00 Karma Fasıl 

20.30 Türk Hafif Muzigi 

20,45 Cemile Cevher'den Türküler 

21,00 Radyo Tiyatrosu 

22.45 Burhan Dikencik'ter Şarkılar 

23.00 Türküler ve Oyun Havaları 

23.35 Çeşitli Sololar 

23.55 Program ve Kapanış 


1 1 mi DE 


07.00 Açılış ve Program 07.02 Güne Başlarken 04.00 Sabah Konseri 
09.03 Barok Müzik 
10.00 Orkestra Çalgıları 10.45 Saz Eserleri 
11.00 Öğleye Doğru 
12.09 Sizin İçin Seçtiklerimiz 
13.00 Konser Saati 
14.30 Caz Müziği 
15.00 Günün Konseri “16.00 Oda Müziği 


17.09 Hafif Müzik Dünyasında Gezinti 
18.00 Stüdyo FM 
19.00 Bir Konser 
20.30 Caz Ustaları 
21.00 Çağlan Akımlar ve Müzik 
21.45 Ankara Radyosu Çoksesli Korosu 
22.09 Gecenin Getirdikleri 23.00 Çarşamba Konseri 24.00 Gece ve Müzik 
01.00 Program ve Kapanış 


Yazıişleri Müdürü: MEHMET ATABERK 


Haber ve Makalelerden Sorumlu Müdür S. AYDOĞAN BÜYÜKÖZDEN 


Müessese Müdürü: O..GÜRHAN ERTÜR Ankara Temsilciliği|Doğan Yurdakul / 


Aydınlık 


BAYAŞ Basın-Yayın 
A.Ş. adina sahibi ve Genel Yönetmeni 


ORAL ÇALIŞLAR 


ielcilik, turistik tesis işletmeciliği, armatörlük yaptıkları, hatta aralarında “Yabancı dilde öğretim yapan kuruluşlar” işletenler bulunduğu biliriyor. 
TAŞRALILAR 

İller itibarıyla taşrada silah kaçakçılığı ile uğraşanlar şu illerde örgütleniyorlar 

Ağrı: (İran'dan) 

Ankara: Bu ilden İt rahim Telemen, kaçakçı lar hakkında önemli açıklamalarda bulunduktan sonra öldürüldü. 

Akçakoca: Önemli bir şefin boğularak ölmesi sonucu, silah kaçakçılarının bu sahil şeridi üzerindeki faaliyetlerinin oldukça yavaşladığı bildiriliyor. 

Öteki önemli merkezler: Manisa, Gaziantep, Kilis, Kayseri, Cizre. 

HAKLARINDA 
ÇOK ŞEY BİLİNİYOR 

Kaçakçılar. hakkında güvenlik kuvvetlerince çok şey &bilindiği., ancak bunların güçlü ilişkileri, çeşitli yerlere dal budak sarmaları sonucu güvenlik kuvvetlerinin pek bir şey yapamadığı bildiriliyor. 

Bu arada yakalanan silah partilerinin, ya bu gruplar arasındaki anlaşmazlıklardan kaynaklanan ihbarlar, ya da hedef şaşırtmak ve başka yöredeki faaliyeti daha rahat yürütmek için yem olarak ortaya sürülmesi nedeniyle ele geçirildiği ifade ediliyor. 


“Türk İslam.... 


(Baştarafı 1. sayfada) 
ci bir açıkldmayla ilk söylediklerini inkar etti. 
İki konuşmayı da aynı şahsın yaptığının sabit olması, Türk İslam Birliği adı verilen komando ör- 


gütünün eylemle ilişkili olması o olasılığını güçlendirdi. 

Gazetemizi arayan; 


şahsın aynı kişi olduğunu belirleyen, şahısla ga- 


zetemiz çalışanları arasında geçen konuşmalar söyle: 
OLAY GECESİ 

—Alo, 

—Alo, 

—Buyrun. 

—İstihbarat mı? 

—Evet, 

—Söyleyeceklerimi iyi dinleyin. 

—Buyrun 


—Biz, Türk İslam Birliği. Barbaros Kafeteryadahi olayı üstleniyoruz. Ülküdaşlarımızın intikamını alıyoruz. o İşkencecileri, katliamcıları, vatan hainlerini tek tek cezalandıracağız. Yaşasın Türk İslan: Birliği. Yaşasın mücadelemiz. 

ÖNCEKİ GECEKİ 

KONUŞMA 

Önceki geceki konuşma ise şöyle: 

—Alo, buyrun. 

—İstihbarat mı? 

—Evet. 

—Not alın açıklamada bulunacağım. 

—Buyrun. 

—Gazetenize telefon ederek Barbaros Kafeteryadaki Olayı üstlenen Türk İslam Birliği ihbarı tamamen gerçek dışıdır. 
' Biz, "Türk İslam Birliği" olarak bu olayla uzaktan, yakından hiç bir ilgimiz yoktur. Türk İslam Birliği aldığı karar gereğince, Demirel hükümetinin anarşiye karşı tutumunu beklemektedir. Prensip olaraktan anarşiye karşı olduğumuzu bir kez daha tüm kamuoyuna açıklıyoruz. 

—Alo 

—Haaa! 

—Siz kimsiniz? Necisiniz, açıklıyorsun da? 

—Ben Türk İslam Birliği. 

Her iki telefon konuşmasının aynı şahıs tarafından yapılması, pervasızca sorumluluğu üstlenen örgüt temsilcisinin, soruşturmanın derinleşmesi, ÜGD binasında yapılan aramalardan dolayı paniğe kapıldığını gösteriyor. İkinci açıklamanın, tedbirsiz davranan örgüt temsilcisinin üst kademe tarafından uyarılması sonucu gerçekleştiği de önemli bir olasılık. 


Seka-Aksu üretim durdurdu 


GİRESUN (AA 

T ÜRKİYE'nin. gaze 

te kağıdı ihtiyacı 

nın büyük bir bölümüni 

karşılayan Giresun Seka 

Aksı Kağıt Fabrikası, fu 

el-oil yokluğundan üreti mini durdurdu 


İstanbul 

Tel:26 52 44 - 2249 54 

ni Tel: 26 54 37 

Dizgi: Aydınlık Ofset Tesisleri Baskı: İst. GONTUR Dağıtım: GAMEDA 


Adres: Nuruosmaniye Ced. 3/3. 
Cağaloğlu - 


` bildiriliyor 


—CHP'de...— 


(Baştarafı 1. sayfada) içinde olmasını istiyor. 
Bu nedenle İl Başkanlığına İstanbul eski Senatärü Fikret Gündoğan’ 
ın getirilmesinin uygun olmadığı söylenirken, Genel Başkan Ecevit'in ise, İsmail Cem'in İl Başkanlığına karşı olduğu İsmail Cem' 
in İl Başkanı olmasını ise Genel Yönetim Kurulu üyesi Ankara Senatörü Uğur Alacakaptan'ın savunduğu öğrenildi 

Buna karşılık Genel Merkezin Cerrahpaşa 
Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Profesör Nurettin Sözen'in adını ileri sürdü- gü bildirildi. Nurettin Sözen'in daha önce de İstanbul'da CHP'nin İl Gençlik Kolu Başkanlığı yaptığı öğrenildi. 

20BİN ÜYE 

KAYDEDİLDİ 

Genel Merkez, İstanbul İl örgütünü fesih hazırlıklarına girişirken, tüzük gereği bu fesihten sonra 15 gün içinde toplanması gereken kongre için de hazırlıklarını hızlandırdı. Genel Merkez yanlısı İstanbul milletyekillerinin girişimi ile İstanbul'da bugüne kadâr 
20 bin yeni üye kaydedildiği bildirildi. Bu üyelerin büyük bir bölümünün CHP'li olmadığı, aralarında, İGD, Kurtuluş ve benzer gruplardan yana birçok kişinin bulunduğu öğrenildi. CHP'li olmayan kişilerin üye kaydedilmesi, gerek İstanbul teşkilatında, gerekse Ankara'da tepkilere yol açtı. 

Öte yandan önceki gün toplanan Genel Yönetim Kurulu, ocak ayın da yapılacak Belediye Başkanlığr (o seçimlerine ilişkin kararlar aldı. Aynı zamanda ocak ayında il ve ilçe düzeyinde kurulların toplanarak, durum değerlendirmesi yapmaları, bu toplantılara milletvekilleri ve sena törlerin bütçe çalışmalarını aksatmadan mümkün olduğu kadar katılmalarını kararlaştırdı. 

Genel Yönetim Kurulu ayrıca 1-15 Mart tarihleri arasında bölge toplantıları yapmayı planlıyor. Bu toplantılara Genel Yönetim Kurulu üyeleri de katılacak. Genel Başkan da fırsat buldukça bu toplantıları izleyecek 

CIZRELİOĞLU, 

GENEL BAŞKANI 

ELEŞTİRDİ 


CHP Ortak Grubunun dünkü toplantısında, gün- 
«dem dışı söz alan Diyarbakır Senatörü Selahattin Cizrelioğlu, Ecevit'i çeşitli yönlerden eleştirerek, "Hükümeti desteklemek konusunda bağlayıcı karar alınmamalı" dedi 

Selahattin Cizrelioğlu, Genel Başkan Bülent Ecevit'in (o özellikle Kurultaydan bu yana, parti içi muhalefeti hedef alan tutumunu da eleştirerek, “Parti içi muhalefet na- 


sıl biter? Muhalefetsiz demokrasi diktatörlüktür" dedi. 

Parti içi muhalefetten bahsederken (| hizipçilik konusuna da değinen Cizrelioğlu,  hizipçiliğin varlığını parti içinde demokrasi olmayışına bağladı. 


Hastalar... 


(Baştarafı 1. sayfada) redeyse ben hasta olacağım. Bir gün evvel geldim, yakıt yokluğundan ameliyata almadılar 
Bugün yine bekliyorum 
Ne zaman ameliyat olacağı belli değil” diyor. 


HEMŞİRELER DE 
HASTALANNI 


Ankara'nın soğuğun- da ise hastanelerin durumu daha içler acısı, Numune Hastanesinin hemşireleri yün pelerinlerine sarılmış koridorlarda yürürlerken soğuktan şikayet ediyorlar. Bir hemşirenin sesi duyuluyor: "Uuu donuyorum. Zavallı hastalarımız." 


UMUT TANKERLERİN 
HIZINDA 


Hastaların bütün umudu petrol tankerlerinin hızında, Yolda olduğu söylenen petrol tankerleri daha hızlı gelebilirlerse, haslalar soğuktan donmaktan kurtulacak, hamile kadınlar gönül rahatlığı içinde çocuklarını doğuracak, veremli hastaların morali yerine gelecek, ameliyatlı hastalar da bir an önce ameliyat olabilecekler. 


BOROLAR, 


ANKARA: Meşrutiyet Cad. 32/8, Kızılay Tel: 25 38 69 O 

İşhanı, 452. Sok. 25/3, Konak Tel: 13 1090 
[]ADANA: Atatürk Cad.113. Sok. Sefer İşhanı Kat: 3.No:16 Tel: 103 42/0) TRABZON: Cumhuriyet Mah Kasım Sok. 27/10 Tel: 39 00 [D SİYARBAKIR: Beyazıt 
İşhanı, Kat: 3, No: 30, Dörtyol Tel: 3857 


İZMİR: 
— 2525 


«Kintex» 


(Baştarafı 1. sayfada) 


kardeşleri himaye eden Bulgaristan, silahların gemiye doldurulup, ölüm kusması için satışa çıkarılmasını da sağlayan Bul- 


garistan. Komşumuz, metli dostumuz, "He dünyaya yayılması ve 


bazılarına göre kıylsinki ruhunun tüm yumuşamanın güç- 


lenmesi için" Brejnev'in hemen arkasın- da "savaşım" veren Bulgaristan. 


Vezir kardeşler Tü: çıkmışlar, 


rk vatandaşlığından 


onu anladık. Artik resmi 


Bulgar görevlisi sayılırlar. Peki sahte pasa- 


portla Bulgaristan'ın silah işini örgütleyen 


bir oteline yerleşip başka bir kaçakçı- 


ya ne demeli. Türkiye resmen müracaaat ediyor, "Falanca adam şu pasaportla, otel- 


de kalıyor,, kanun kaç 


ağıdır, silah kaçak- 


çısıdır, yakalayın bize yollayın", Bulgaristan'ın çevabı "Yanılıyorsunuz böyle birisi burada yok". Orada öyle bir adam yok. Bulgaristan da silah kaçakçılığı yap miyor. Böyle şeyler 'Maocuların iftirası' !" 

Ülkemize ölüm kusan tabancaları, tüfekleri sokanların başında Bulgaristan var. Bunu bilmeyen yok. Polis de biliyor, hükümet de biliyor. Bilmesi bir şeye yaramıyor ki. Akın devam ediyor. Sayın Hasan Fehmi Güneş'in silah kaçakçılığını anlatan sözleri, hâlâ kulaklarımda. Güneş, "Her yerde adamları var, bu yüzden önleyemiyoruz” diyordu. 

Bitsin bu yakınmalar. Silah kaçakçılığı istense bal gibi önlenir. Haydutlar ortalıkta dolaşıyor. Herhangi bir polise veya emniyet yetkilisine gitseniz, size cümle kaçakçıların ismini bir çırpıda sayar. Kaçakçıların; neler yaptıklarını da ballandıra 


ballandıra anlatır. 


Demirel hükümeti ne yapacak? Kaçakçılığı önlemek için harekete geçecek mi? 


Onlar seyretse de milletin artık tahammü- 


lü kalmadı. Bulgar şirketi mi olur, onların 


himayesindeki kaçakçı 


ımı olur, kim olursa 


olsun yakasına yapışacağız. Biz bu yarayı temizleyeceğiz. Ülkemizin bir savaş arenasına dönmesine yol açan haydutların peşini bırakmayacağız. 

İçişleri Bakanı sussun, Biz susmayacagız. Milletimize felaket satanların izinde- 


yiz. Bu karanlık işi 


bütün ayrıntılarıyla 


ortaya çıkarmak bir vatan görevidir. 
Jivkov Varna Limanından silah yüklemeye devam etsin. Solculuk adına ortaya 


çıkan bazı gruplar da 


sallarını yuta dursun. 


bunların barış ma- 
Pislik ortaya çık- 


makta, millet gerçeği görmektedir. 


.. . 
Sıkıyönetim g 
(Baştarafı 1. sayfada) mirel, toplantıdan çıkarken bir gazetecinin Sıkıyönetim uygulama alanı- nın genişletilip genişletilmeyeceği yolunda: bir soru sorması üzerine, şu anda böyle bir durumun sözkonusu olmadığını belirtti. Demirel, Milli 


Güvenlik Kurulu toplan- böyle bir öneri de 


tısına götürmeyeceklerini sözlerine ekledi. 
VALİLER 
TOPLANTISININ 
AÇIKLAMASI 

Başbakan S 
Demirel'in, 36 
emniyet ve milli eğitim müdürleriyle yaptığı toplantıda, il yöneticilerinin Sıkıyönetimle ahenk içinde çalışmaları konusu ile, can ve mal güvenliği- nin sağlanması konusunda alınması gerekli tedbirler üzerinde durulduğu bildirildi. 

Anarşi, bölücülük ve yıkıcılıkla mücadele konusunda (Başbakanlıkta dün saat 10.00'da başlayan toplantı, saat 00.45' 
te sona erdi. 

Süleyman Demirel, Başbakanlıktan ayrılırken yaptığı açıklamada, toplantıda vali, emniyet ve milli eğitim müdürlerini dinleyerek, çalışma bölgelerinde karşılaştıklan güçlükleri ö E ğini söyledi. 

Başbakan Demirel, vali, emniyet ve milli eğitim müdürlerine gerekli talimatları verdiğini de belirtti. 


MİLLI GÜVENLİK 
KURULU 

Milli Güvenlik Kurulu da, dün saat 10.00'da Çankaya'da toplantıya katılmak üzere İstanbul' dan gelen Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk'ün başkanlığında toplandı. Milli Güvenlik Kurulu toplantısında 19 ilde süren Sıkıyönetimin iki ay daha uzatılması konusunda tavsiye kararı alındı. 

Başbakan Süleyman Demirel,  ' Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kenan Evren, Kurul üyesi bakanlar ve kuvvet komutanlarıyla, Kurul Genel Sekreteri Oramiral Akif Akdoğanlar'ın da katıldığı toplantıda, ayrıca Başbakan Demirel'in, rektörler, a- 


YURTDIŞI 
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* © * 
enişletilmiyor kademi başkanları ve valilerle yaptığı toplantılar konusunda bilgi verdiği öğrenildi. 

NATO toplantısından dönen Orgeneral Kenan Evren, Milli Savunma Bakanı Ahmet İhsan Birincioğlu ve Dışişleri Bakanı Hayrettin Erkmen de, NATO toplantısında alınan kararlarla ilgili bilgi verdiler 

Milli Güvenlik Kurulu toplantısından sonra, Sikıyönetimin iki ay daha uzatılması için tavsiye kararı alındığı açıklandı. 


Açıklamada şu görüşlere yer verildi: 

"Bu değerlendirme sonucuna göre, Anayasamızda belirtilen devlete ve Cumhuriyete milletin birlik ve beraberliğine ve ülkemizin bölünmezliği- ne yönelen anarşi, terör, bölücülük, gasp ve soygun olayları bütünü ile önlenememiş ve kontrol altına alınamamıştır. 

"Bu nedenle, her türlü kanun dışı eylemlere ve bunların örgütlerine karşı çok daha etkili mücadele etmek için gerekli görülen yeni idari ve yasal tedbirlerin alınmasına devam edilerek, sikıyönetimin mutlaka hedefine varması sağlanacaktır." 

Daha sonra toplanan Bakanlar Kurulu ise, Milli Güvenlik Kurulunun tavsiye kararını benimsedi. 


HERKES OY VERİYOR 

Bugün TBMM'de yapılacak olan Sıkıyönetimin uzatılması görüşmeleri sonunda bütün partilerin olumlu oy kullanacakları bildirildi. 

MSP grubunun, son zamanlarda Akıncılar Derneğine yönelik hareketlere rağmen, olumlu oy kullanacağı, ancak söz vermiş oldukları için kendilerini bağlı hissettikleri, gelecek sefere durumu yeniden değerlendirecekleri öğrenildi. 

CHP ise, durumu bu sabah yapılacak grup toplantısında görüşecek, Ancak CHP'nin de olumlu oy kullanması için bağlayıcı karar alması bekleniyor. MHP'nin de bu defa tutum değiştirerek olumlu oy vereceği ileri sürüldü. 


Orhan Apaydın... 


(Baştarafı 1. sayfada) yapılan bir aramada, aynı yerde bulunup bu partiyle organik bağı olduğu açık olan ÜGD lokalinde bulunan kağıtlarda, MHP'nin Anayasaya ve Siyasal Partiler Yasasına aykırı olarak cinayet ve terör odağı haline dönüştüğü anlaşılmaktadır'' dedi. 

Apaydın, arama sirasında bulunan belgeler arasında, 7 Aralık günü üniversitedeki görevi- ne giderken öldürülen Prof, Cavit Orhan Tütengil ve birçok öğretim üyesi ile birlikte kendisi- nin de fotoğraf ve ev adresleri ile, geliş-gidiş saatlerinin de yer aldığını açıkladı. 

Baro Başkanı Orhan Apaydın, İstanbul Cumhuriyet ve Sıkıyönetim Askeri (o Savcılığına da başvurduğunu belirtti. 


MHP HAKKINDA 

GEREKEN İŞLEM 

Öte yandan, İstanbul Barosu Başkanı Apaydın Başbakan Demirel ve Adalet Bakanı © Ucuzal'a birer telgraf çekerek, MHP hakkında gereken işlemin yapılmasını istedi. Telgraf metni şöyle: 

"Bugünkü bazı gazetelerde, polisin Beşiktaş' taki bomba olayının soruşturması sırasında, 
MHP İstanbul İl Merkezinin bulunduğu binada yaptığı aramada, silah, bomba ve diğer terör eylemlerinde kullanılan maddelerle birlikte, geçen hafta öldürülen Prof. 
Orhan Cavit Tütengil'in de arasında bulunduğu, öğretim üyelerinin isim ve adreslerini ve eve girişçıkış saatlerini gösterir bir tablonun ele geçirildiği yazılıdır. 

“Bunun doğruluğunu resmi makamlardan öğrenmiş bulunuyorum. 

“öldürülen ve öldürülecek olanların isimleri arasında ben de bulunuyorum. MHP binasında cinayet olaylarının planlandığı anlaşıldığına göre, Siyasal (Partiler Kanunu gereğince, Adalet Bakanına ve Bakanlar Kuruluna verilen görev, bu koşullarda herhalde yerine getirilecektir. 

"Yalnızca tehdit karşısında bir kişi olarak değil, vahim boyutlara ula şan terörün önlenmesin- de, en yüksek düzeyde sorumlu bir makamı temsil ettiğiniz için zatı alinize başvuruyorum. 

Orhan Apaydın 
İstanbul Barosu Baskaħı. 


(Baştarafı 1. sayfada) ken, Ülkücü Gençlik Derneği Genel Başkanı Hasan Çağlayan, İstanbul'da derneklerine ait bir şube, ya da kitaplık bulunmadığını ileri sürdü. 
Sözkonusu dairede yapılan aramada suç unsurlarının bulunmasından sonra, bu yerin MHP İstanbul İl Örgütüne âit olmadığı iddia edilerek, dairenin ÜGD tarafından kullanıldığı ortaya atılmıştı. 
ÜGD'nin böyle bir iddiayı reddetmesinden sonra üst kattaki dairenin, doğrudan doğruya MHP ii Merkezi tarafından kullanıldığı kesinleşti. 

DAİREYİ MHP'LİLER 
DE ÜSTLENMİŞTİ 
Güvenlik kuvvetlerinin 

16 Aralık Pazar günü yapakları arama hakkında 


Şevket Kazan... 


(Baştarafı 1. sayfada) 


çekmeye çalışanlar mahzup „olacaklardır dedi. 
Xazan şöyle konuştu: "Arama yapılan biyanın tümü bize ait değildir. Biz bu binada kiracı olarak bulunuyoruz. Ön- 
>eki gün yapılan aramada yartimizin Yeni Mahalle İçe Örgütü de aranmış, ıncak hiç bir suç unsuruxa rastlanmamıştır. 
“Aramada mahzende ki tane nişan tahtası ve ki mermi kovanı buluniu. Burada halen inşaat sürdüğünden kimin girip 


<imin çıktığı hiç behi deildir. f 
"Milli Selameti hiç 


ximse anarşinin içine çekemez. Anarşinin içine çekmeye çalışanlar mahçup olacaklardır. Milli Selamet bütün teşkilatla- 
«ıyla, anarşi karşısında hassas siyasetini ortaya koymakta, anarşinin önlenebilmesi için en güçlü reçetenin manevi kalkın- ma olduğunu iddia etmektedir. MSP bütün çalışmalarında 45 milyonun kardeşliği tezini bütün yurt sathında ısrarla islemektedir." 


Anlaşmaya varıldı 


Türkiye, Avrupa paralarına karşı 


devalüasyon yapıyor 
@IMF de 78 milyon dolarlık ikinci dilim krediyi veriyor 


ANKARA (ÖZEL) 
Y ENİ hükümetin kurulmasından sonra Ankara'ya gelen Uluslararası Para Fonu(IMF)Heyeti ile yapılan görüşmelerde anlaşmaya varıldı. 
Türkiye Masası Şefi Charles Woodward başkanlığındaki IMF Heyeti önceki gün Türkiye' den ayrıldı. 

Woodward Heyetinin Türkiye'de yaptığı görüşmelerle ilgili raporu IMF Yönetim Kuruluna vermesi ve Yönetim Kurulunun da Türkiye'ye 
verilecek kredinin 78 


milyon dolarlık ikinci bölümünü serbest bırakması bekleniyor. 

Yapılan görüşmelerde son Zamanlarda dolar karşısında hızla değer kazanan Avrupa paraları karşısında Türk lirasının değerinin düşürülmesi üzerinde görüş birliğine varıldı. Devalüasyon oranı dünya para piyasasın- daki gelişmelere göre be- 


lirlenecek. o Devalüasyonun yüzde 20-25 olması bekleniyor. 


Bu arada, Türk hükümeti hazine desteği sayesinde dünya piyasalarına 


geçeli nyan alunda sattığı, gübre, petrol ve benzeri ithalata dayanan ürünlerin fiyatlarına zam yapmayı ve hazine kredileri sayesinde ucuza satılması sağlanan bazı KİT (Kamu İktisadi Teşebbüsleri) ürünlerine krediyi kesip, açığın fiyatlara yansıtılmasıyla karşılanmasını kabul ettiği bildirildi. 

IMF kredisinin serbest bırakılmasından sonra,diğer yabancı mali kuruluşlarından da belli ölçüde kredi sağlanabileceği belirtiliyor. 


Atamalarla uğraşan bakanların dikkatine! 
Eski bakan Erdem' in, haksız yere görevden aldığı kişilere tazminat ödeniyor 


ANZXARA (ÖZEL) 
ÜTÜN bakanlıklar- da görevden alma ve atamalar hızla sürerken, 1. ve 2. MC hükümetlerinde Milli Eğitim Bakanlığı görevini yürüten Ali Naili Erdem'in aleyhine açılan davalarda istenen tazminat miktarı- nın, 17 milyon 643 bin liraya ulaştığı öğrenildi. 
430 kadar öğretmenin 
haksız olarak tayin edilmeleriyle ilgili Danıştay kararlarını uygulamayan Ali Naili Erdem hakkında, çeşitli mahkemeler- de açılan davalardan bazıları karara bağlandı. 
Ali Naili Erdem'in mahkeme kararıyla ödemesi gereken tazminatların AP Genel Merkezi tarafından ödendiği bildirildi. 
ATAMALAR 
ATAMALAR... 

Bu arada atamalar da bütün hızıyla sürüyor. 
Dünkü Resmi Gazetenin de büyük bir bölümü gö“ revden alma ve atamalara ayrıldı. 

Dünkü kararnamelerle iki müsteşar ve çok sayıda genel müdür görevden alındı. Görevden alınanlar şunlar: 

Köyişleri ve Kooperatifler Müsteşarı Yiğit Güloksuz. Sosyal Güvenlik 


Müsteşarı Mustafa Mut, PTT Genel Müdürü Bekir Garipağaoğlu, Gıda Tarım Müsteşar Yardımcısı Hakkı Tan, Ziraat İşleri Genel Müdürü Özmen Kendir, Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürü Süleyman Gökser, Veteriner İşleri Genel Müdürü Muammer Buğu, İmar İskan Musteşar Yardımcısı Evren Kaynak, Toprak- 
Su Genel Müdürü Celalettin Çubukçu, SSK Genel Müdürü Hikmet Erinç, Toprak ve İskan Genel Müdürü özmen Kendir. 
MEM-DER 

SÜRGÜNLERE SON VERİLMESİNİ İSTEDİ 

Mem-Der Ankara Şube Başkanı Ercan Enç, hükümetin "'Sürgün ve kıyımlara devam ettiğini ve bu yüzden memurlarda huzur kalmadığını"! söyleyerek, sürgünlere son verilmesini istedi 

Ercan Enç, önceki gün 
Kültür Bakanlığında 15 
kişinin sürgün edilmesini protesto etmek isteyenlerin polis tarafından dağıtıldığını, sürgün kararı çıkanlardan bazıları- nın gözaltına alındığını belirtti 

TARİŞ Pamuk Birliği Bakanlık Denetçisi Mus- 


Bomba bulunan... 


elde edilen bilgilere göre asker ve polislerin binaya girmesi. ve üst kata doğru yönelmesinden sonra önlerine içıkan bazı'parti görevlileri, "bu katın MHP' ye ait olduğunu ve aranamayacağını" söylediler. 
Güvenlik kuvvetleri üst katın kapısının önünde dururken, genç bir 
MİT görevlisi daireye dalarak salonda bulunan telefonun üzerindeki numarayı kaydetti. Daha sonra aramayı yürüten Yüzbaşı'nın yanına gelen görevli, "Komutanım, numara ÜGD'nin numarası, burası demek, arayabiliriz" şeklinde konuştu. Bu durum üzerine kapıda tartışan kalabalık topluca içeriye girdi. O esnada, bir polisin hissettirmeden iç odaya girip, masa çekmecesini açması ve "silah buldum" diye bağırması sonucu arama başladı. 
MHP'liler de artık itirazlarını kesmek zorunda kaldılar. 
ARAMADA NELER 
BULUNDU? 
Arama sırasında görevlilerin ilk dikkatini çeken unsur, MHP bayrakları ve afişleri oldu. Bu durum, dairenin MHP tarafından kullanıldığı kanısını güçlendirdi. 
Aramada silah bulunan çel.necede çeşitli resmi belgelerde kullanılabilecek 200'e yakın muhtar mühürü, sol görüşlü olarak bilinen kişilerin isim listeleri, ev, işyeri ve okullarına gidişgeliş saatleri, adresleri ele eçti. Belgeler arasındaki stanbul Üniversitesi Hukuk ve İktisat Fakülteleri öğretim üyeleri listesi 
üzerinde, 20 Kasım ve 7 
Aralık günleri öldürülen Prof. ümit Doğanay ve Prof. Cavit Orhan Tütengil'in isimlerinin çizilmiş olduğu görüldü. Çekme- 


cede ayrıca İstanbul Ba-. 


rosu Başkanı Orhan Ap- 


aydın'ın o fotoğraflarına da rastlandı. 
Dairede. boş askeri 


izin, belgeleri, 100'ün üstünde erkek ve kadın elbisesi, yatak, yorgan, battaniye ve bol miktarda yiyeceğe rastlandı. 

TÜRKEŞ GELİYOR 

MHP Genel Başkanı Alpaslan Türkeş'in Beşiktaş Barbaros Kafeteryasında büyük bir bomba- nın patladığı' 15 Aralık günü ani olarak İstanbul'a geldiği ve MHP İstanbül İL binasına uğradıktan sonra saat 17.30-18.00 
sularında altı arabalık bir konvoyla Fındıkzade yönüne hareket ettiği bildirildi. 

ÇAĞLAYAN'IN 
SUÇLAMASI 

Ülkücü Gençlik Derneği Genel Başkanı Hasan Çağlayan, pazar günkü aramayla ilgili olarak basına yaptığı açıklamada, derneklerinin | İstanbul'da bir şubesi bulunmadığını söyleyerek, 
MHP İl Merkezinin üst katındaki dairenin &- rumluluğunun kendilerine ait olmadığını belirtmiş oldu. Çağlayan şöyle dedi: 

“Sıkıyönetimin ilanın- dan sonra sıkıyönetim kapsamında bulunan tüm illerdeki şubelerimizi kapattık. Bunu kamuoyuna da duyurduk. Dairede bulunan yasak maddelerle bizim aramızda bir bağlantı kuranlar, ard niyetli ve ülkücü düşmanı kişilerdir. Bunu yapanlardan kim olurlarsa olsunlar, adalet önünde hesap sorulacaktır." 

Çağlayan'ın bu açıklamasından sonra, kamuoyu MHP'nin İstanbul Örgütünün üst Katında bulunan dairenin sorumluluğunu üstlenmesini, bomba, silah ve belgelerın hesabını vermesini bekliyor. 17 Aralık tarihli Hergün gazetesi de, MHP'nin bir organı olarak, aranan binanın Il Merkezleri olduğunu kabul etmiş, ancak hiç bir suç unsuru bulunmadığı yolunda gerçekle il- 
“isk olmavan ve Sıkıyöne- 


ame ŞE m A m > m Mi a 


BÜROLARI 
FRANSA 
95 Ruedela 
Jongulere, 


BELÇİKA 
188 rue 
losaphat, 
1030 Brüxelles 


İSVEÇ 


Bildstr, 53, 
Utrecht 
Tel: 
314761 


Gürgün, 
Duvgrand 5/A, 
1 tr. 17236 
Sundbyberg, 
Tel: 64 72 120 | Tel:08/296 628 


HOLLANDA | İSVİÇRE 


Ch. des Cotes I 
1020 Renens 
Tel: 

342172 


ABONE ÜCRETLERİ 


Yurtiçi 

3 aylık 450 TL 
6 aylık 900 TL 
1 yıllık 1800 TL 


Not: Bu ücrete gönderilen ülkeye göre uçak postası ücreti eklenir, 


3 aylık 675 TL 
6 aylık 1350 TL 
1 yıllık 2700 TL 


/snt.) 400 TL 


İLAN TARİFESİ 
Yurtdışı 2.4.6. savralar (Sütun snt) 250 TLO 3.5.7. 
sayfalar (Sütun, st) 300 TL I8. sayfa (Sõtun 


500 TLO Yayın ilanı (Sütun /snt.) 100 TL O 
Doğum, Evlenme, Ölüm (5 situn/snt.) 500 TL Küçük İlanlar (Kelimesi) 10 TL 


tafa Pala'nın görevden alınmasıyla ilgili, Ticaret Bakanı Halil Başol imzalı teleks emri dün geldi. 


Ankara Töb-Der ve Tüm-Der 
Şubeleri sıkıyönetim tarafından kapatıldı 


ANKARA (THA) 
Dördüncü Kolordu ve Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı güvenlik kuvvetleri dün akşam Töb-Der ve Tüm-Der'in Ankara şubelerindearama yaptılar ve her iki dernek şupelerini mühürleyerek kapattılar. Aralarında dernek yöneticilerinin de bulunduğu 14 kişi gözaltına alındı. 

2,5 saat süren aramada suç unsuru bulunamadığı, ancak şubenin mühürlenerek faaliyetteri menedildiği bildiriliyor. 

Töb-Der ve Tüm-Der avukatları kapatma gerekçesini öğrendikten sonra yasal yollara başvuracaklarını söylediler. 


time ters düşen ıçerikte açıklamalarda bulunmuş- 


La Öte yandan, konu ile 


ilgili olarak 1.Ordu ve İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı Basın ve Halkla İlişkiler şubesi dün bir açıklama yaptı. 

1.Ordu ve İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı Basın ve Halkla İlişkiler şubesinin bu konudaki açıklaması şöyle: 

15/22 Mart 1979 tarihleri arasında faaliyetleri Komutanlıkça Sıkıyönetim süresince durdurulan İstanbul'daki Ülkücü Gençlik (o Derneklerinde Güvenlik Kuvvetleri tarafından 16 Aralık 1979 
günü yeniden yapılan kontrol ve aramalarda dernek binalarından bazılarının mühürlerinin sökülerek kullanıldığı saptandı ve bunlardan: 

A- Aksaray şubesinde 

*1) 4 adet değişik çaj ve markada tabanca 

2) Üç adet tabanc yedek namlusu 

3) 324 adet çeşit çapta mermi 

4) 15 adet dinamit kumu 

5) 150 adet fünı 

6) Bir adet TNT kalı 

7) 4 adet değişik tip saniyeli fitil 

8) Naylon torba ve: 
şeler içinde henüz mahi yeli saptanamayan çeşitli tozlar 

9) Suç delili olabilecek dökümanlar ele geçirildi ve 10 kişi gözaltına alındı. 

B- Mecidiyeköy şubesinde 

1).Bir adet 7.65 tabanca’ 

2j Beş adet dinamit lokuņu 

3) İki fünyesi 

4) Bir adet yanmış saniyeli dinamit fitili 

5) Komutanlık yasaklarına aykırı düşen çok sayıda afiş. pankart ve döküman ele geçirilmiş ve 27 kişi gözaltına alınmış, yakalanan sanıklar ile ilgili olarak yasal iş- 

—lemlere başk ruluustır. 


adet dinamit 


(TS. sayfa renkli (Sötun/snt.) 


L&9-0VEZZ 


dizdi. 


ÖMER TANLAK'IN AÇIKLAMALARI DEVAM EDİYOR 


örün ÜL Eti çimi va azli BALKAR eray 


"BENi YAKALASINLAR DIYE ETLIK KARAKOLUNDAKi KOMISERE TELEFON EDIP 


PIYANGOTEPE' Yi BEN YAPTIM DEDİM.DERHAL MHP'YE HABER VERMİŞ.OLUM FERMANIM İMZALANMIŞTI” 


Davadan dönen ülkücü hakkında kararı Genel Merkez veriyor 


©Piyangotepe katliamını yapan Erol Türkmen ve Ali Bülent Orkan'ı 
MHP Genel Merkezinde gördüm 


MHP Kocamustafapaşa Lokalinde davadan dönen arkadaşı Aziz Koyunseveri öldüren Rüştü Ergan yakalandıktan sonra karakolda arkadaşları ile birlikte 


MHP Zeytinburnu İlçe Başkanının oğlu Mete Özder'i davadan döndüğü için Kocamustafapaşa Lokalinde öldürülen Hüseyin Keser daha önce aynı lokalde silahlarla birlikte resimler çektirmişti, Cinayet ten sonra lokule yapılan baskin sırasında aynt lokalde daha önceden çekilen resimler ele geçirince MHP'liler basın toplantısı yaparak. "Tiyatro. 
provasıydı” dediler. Diğer resimde ise Hüseyin Keser, Siki- yönetim Askeri Mahkemesinde yargılanırken görülüyor. 


PİYANGOTEPE KATLİAMINI EROL TÜRKMEN VE ALİ BÜLENT ORKAN’ IN YAPTIĞINI SÖYLEDİM.ALDIĞIM CEVAP SU OLDU: 


"Biz kimden korkulacağını, kime dikkat edileceğini biliyoruz” 


"Daha sonra beni çağırarak, "Evet, ajan ve provokatör arkadaşımız, 


"Bu sözleri ikinci kez duyuyordum” 


"Hemen oradan ayrı larak akşama kadar do laştık. Akşam, bu olayın 


kurnaz olduğumu unut 


ne, "mutlaka bunlar yapmuşlardı 


mışlardır" dedi. 
"Onun bana 


söyle- 


yapılmasını tasvip etme diklerini ben zaten tah- sen anlat bakalım bugüne İLE GÖRÜŞMEK diğim için, Ulus semtin- min ediyordum. Bundan kadar kimlere neler anlat- İSTEDİM de bir gazinodan telefon sonra tekrar Abdurrah- tın bakalım' dedi. Ben “Şimdi tek başıma 


ederek karakola durumu man Sarı ve Burhan Gü- de devamlı inkar ediyor- kalmıştım. Hemen karar 


kendi ismimi vererek, neyli geldiler, Ben Abdur- dum. vererek Çankaya Polis "Ben yaptım”, dedim. rahman'a Sabahattin "Konuştuğumuz yer (Karakoluna gittim. İçiş- 
"Oradan bir otele git- birşeyler anladı `, dedim. MHP Gençlik Kolları ya- leri Bakanı ile görüşmek tik, Bu arada ben,bizi Bana, 'Biz kimin kor. nında bir kahvehane idi istediğimi söyledim. Be gelip araba ile alması okulacak olduğunu, kime Bu suçlamaları kabul et ni dinlemediler için eski MHP muhasibi dikkat edeceğimizi bili- medikçe onlar zorluyor- "Şimdi tamamen yal Ahmet Ergenoğlu'na te- yoruz' dedi du. Bu arada kahvehane- niz kalmıştım. Sabaha lefon ettim. Fakat o da Bu ikelimeleriaynı vye evinde kaldığımız İl: kadar dolaştım. Ertesi gelmeyince otelde kal- saatte ikinci kez duyu- hami denilen arkadaş gel- gün Aşağı Eğlence'ye mak zorunda kaldık, yordum. Yine biraz önce di. Abdurrahman bunun- gittim. Orada Nihat Şan- 
“Ertesi gün Maltepe gelen Erol Türkmen'e, Ja bir süre konuştu. He li ile karşılaştım. Bana semtinde bir pastanede İçimizde ajan var, men arkasından İsmail polis tarafından arandığı otururken, oradan Mal- dediğimde, o da bana,  İspirli'yi Genel Başkanla mı, kaçmamı söyledi wepe e oai Baş- 'Biz “ioin olduğunu bi- görüşmesi için MHP "Bir daha palie poin anı tarafından bir ara- liyoruz' demişti. e İİ dert arlatmaya kalkmak ba ile MHP Gençlik Kol- ` “AJAN VE an e al e er ları Genel Merkezine PROVOKATÖR a 5 hareket ederek yola çıkgetirildik. Burada emni- ARKADAŞIMIZ, ÖLÜM KARARI tım. Yolda gördüğüm bir yette olduğumuzu, Mec- ANLAT BAKALIM" „„ VERİLMİŞTİ kız arkadaşa MHP Genç listen karar çıkmadıkça “Bunun üzerine işlerin z Ondan sonra ise ben jik Kollarına gittiğimi aranmayacağını söyledi ters gittiğini anlayarak Genel , Başkanla gorus- o söyledim. Bana herhangi ler. Bir iki gün MHP hemen MHP Gençlik mek istediğimi söyle- birşey olursa, nereden Gençlik Kolları Genel Kolları Genel Merkezin. yerek dışarı çıktım. On- başlanacağını bilmeleri Merkezinde kaldık den çıkmaya bakıyor- lar da peşimdeydi. MHE için bunu söyledim "Bundan sonra Baş: dum. O akşam bizi bir Gençilk Kolları sokağına 'MHP Gençlik Kol kan Abdurrahman Sari, eye götürdüler. Bu evde ene e karşıdan / larına geldiğimde hava İsmail İspirli, Burhan O bizden başka İsa Sarı, İsmail İspirli ve Ertan kararmıştı. İçeri girdi-Güneyli, İsa Sarı geldiler. | İsmail İspirli, Burhan Gü- Oruç geliyordu. Bunlar ğimde beni bekliyorlar-Onlar çıktıktan biraz npeyli ve Abdurrahman Dir süre Abdurrahman dı. Abdurrahman Sarı" sonra Erol Türkmen, Ali Sarı vardı. Bu ev Burhan Sarı ile görüştüler. Ab- ya Genel Başkanla tek-Bülent Orkan geldiler. | Güneyli'nin bir akrabası- ml b 'Hâlâ rar görüşmek için geldi-Sabahattin bana, "Polis nin Keçiören'deki eviydi. Konuşmak istiyor musun, ğimi söyledim. Bana 'o 2 irli ö i me e N BirMR Bir YESS kaldıktan senin hakkında karar senin hakkmda Geçen yıl kasım ayında 12 arkadaşı ile birlikte Sağmalcılar Cezaevinden 


kaçan Fuat Çatalbaş bir süre sonra savcılığa teslim oldu. Çatalbaş'ın bu olaylardan sonra davadan döndüğü belirtildi ve Şişli Gültepe'de bir kahvede 


verildi" dedi “"öÖldürüleceğimi anla- 


di' dedi. Buradan kurtulamayacağım: anladım. 


yor, esas bunları araması gerekirken tuttu beni arı- 


sonra sabah tekrar MHP Gençlik Kollarına geldik. 


yor" dedi Buradan her ikimizin de dım. Süratle yanlarından © sırada Abdurrahman otururken eski arkadaşları tarafından kaçırılarak öldürülmek istendi. Yu- 
“Erol Türkmen ve Ali o gönderileceğini söyledi. ayrılarak yukarıda bekle- Sarı İsmail | İspirli'ye, karıda Fuat Çatalbaş (Ayakta, sarkık bıyıklı) bir mahkemede eski arkadaş- 

Bülent Orkan bir süre ler. Bir süre bekledik, yen bir taksiye bindim. "Amca'ya telefon et, gel- ları il > d 

Genel Başkanla görüş- Daha sonra, önce Saba- Burada bir hata yapmış, sin" dedi. "Amca" diye MELE 


hattin Gözlükaya'yı gön. lar, benim içlerinden gel- kastettiği Erol Türkmen' derdiler. 3 diğimi, en az onlar kadar. di 


tükten sonra çıkarak gittiler. Kolombo bana yi- 


Tanlak Piyangotepe katliamını anlatmıştı. Piyangotepe akşamı, bir süredir ona fazia güvenmeyen arkadaşları onu bir eve göndermişler ve olayı öğrenmesin diye televiz yonu kapatmışlardı. Oy- sa Ömer Etlik karakoluna telefon edip Piyangotepe' yi ben yaptım demişti. 
Yakalasınlar da bildiklerini anlatabilsin diye, Bunu da haber almışlardı. Tanlak bu tür toplu katliamlara karşı çıkmadı. Ülkü cülükle bağdaşmayan bir tutumdu. Ayrıca, Ömer Tanlak daha önce arkadaşlarına yanlış haberler vererek Etlik'in boşa'tıl masına neden olmuştu Birçok eyleme yan çiz diği de göze batmaya başlamıştı. 

Belliydi: Ömer Tanlak davadan dönmeye hazırlanıyordu. O halde? Onu cellada teslim etmekten başka çare kalmamıştı 

Piyangotepe katliamı- nın ertesi sabah, Ömer Tanlak bır arkadaşı ile gazete bayisi önünde du rurken bir sivil polis yanlarına gelmiş. "Sizinkiler intikamını aldı. Yenimahallede 7 kişi öldürmüşler" demişti. Ömer o andan sonrasını gaze tecilere şöyle anlattı : 

Tanlak— Daha sonra Maltepe'de Yaşam Pastanesi - var. Oraya geldik. Oradan bizi aldılar, aranıyoruz gerekçesiyle.. Yoo, pardon, bir gün dolaştık dışanda, Ben bu arada Ulus'ta bir gazinodan Etlik Karakoluna telefon ettim. "Olayı ben yaptım" dedim. Kendi ismimi vererek. 

Gü.eteci— Gerçek is mini mi? 

Tanlak— Evet. 

Gazeteci— Niye? 

Tanlak— Beni yakala yıp, ölayı anlatabileyim diye. Fakat polis beni yakalamadı. 

Gazeteci— Öyle mi dediler sana? 

Tanlak — Hayır, kendi isteğimle... 

Gazeteci— Ha yani bu meseleyi polise bildirmek için. 

“MHP GENÇLİK 
KOLLARI ARANMAZ 
BURADA 

GÜVENCEDESİNİZ" 

Vanlak — Evet fakat yakalamadılar, Ertesi gün Yaşam Faslanesin: git tik. Oradan bizi abp r Gençlik Kollarına götür düler. Sonra yetkil. kişi lerle konuştuk. Bize gü vence verdiler. “Burası aranmaz" dediler. Mec listen karar çıkmadıkça 

Gazeteci— Kimler? 

"MHP GENÇLİK 
KOLLARI 

YÖNETİCİLERİNİ 

GÖRSEM TANIRIM" 

Tanlak-— Yönetim Ku rulunda olabilecek kişi lerdi. Kendilerini görsem tanırım 

Gazeteci— MHP Yönetim Kurulunda olabilecek kişiler mi? 

Tanlak— Gençlik Kol ları Yönetim Kurulu üye leri 

Gazeteci— Gençlik Kolları.. 


ben 


Gazeteci-- Gençlik Kolları, Etlik Ülkücü Gençlik.. 


Tanlak— Hayır. Bahçelievler'deki, 
Gazeteci— MHP Mer. 
kez Gençlik Kolları. 
Tanlak— Daha sonra orada bize, Meclisten karar çıkmadan MHP Gençlik Kollarının aranmayacağını söylediler. Yani güvencedesiniz dediler. 
Orada bir iki gece kaldık, Sonra bir başka eve gittik. Tekrar MHP Gençlik Kollarına geldiğimiz- de, Sabahattin Gözlükaya'yı gönderdiler. Benim için Genel Başkan Muhsin Yazıcıoğlu'yla görüşmeye gittiler. Bana ne yapılacağı hakkında 
GENEL BAŞKAN 
MUHSİN 
YAZICIOĞLU'YLA 
BENİM İÇİN 
GÖRÜŞMÜŞLER 
HAKKIMDA 
KARAR VERİLMİŞ" 
Gazeteci— Ne yapacaklardı sana? Senden şüphelendiler mi? 
Tanlak— Benden şüphelendiler. Daha doğrusu şundan kaynaklanıyor. O sırada Etlik Ülkü Ocağında Yönetim Kuru lu üyesi olan bir arkada şın babası Etlik Karakolunda komiserlik yapıyordu. Ve o yoldan be nim yaptığım ihbar, Etlik Ülkü Ocağı Yönetim Kurulunagitmiş 


Gazeteci— Kim? Can- 


kılıç mı? 
Tanlak— Evet 
Gazeteci— Yani sen karakola telefon ettin. 


Maltepe'den Etlik olayını oraya bildirdin . Oradaki komiser de oğluna söyledi. Oğlu da merkeze haber verdi. 

Gazeteci— Seni Etlik Koarakolundan tanırlar.. 

Tanlak— Evet. 

Gazeteci— Kim bu komiser? 

Tanlak— Hamdi Can kılıç... Daha sonra benim için Muhsin Yazıcıoğlu ile görüşmeye gittiler Ben de orada bir kahvede uluruyordum 
Oradan çıktım. "Ben de konuşmak istiyorum." 
dedim. O sırada bir sokagın başına geldik. MHP Gençlik Kollarının bu lunduğu sokağın başına Genel Başkanla görüşmeye giden kişiler de gel- 


misti Bizim Etlik baş kanı ile görüştüler. Ve Etlik Başkanı bana "Se- nın hakkında karar verdik” dedi 

KARAR 


“ÖLDÜRMEK 
(TEMİZLEMEK) 
Gazeteci— Neymiş karar? 


Vanlak - Gayet basit dıyordu 

Gazeteci— Temizleyecek... 

Tanlak— Evet 

Gazeteci— Kim bunu söyleyen? 

Tanlak— Bunu söyle- 


yen Abdurrahman Sarı Gazeteci— Yani sizin başkan. 
Tanlak— Evet. Yanında Ertan Oruç vardı Gazeteci— Sen sormadın. Değil mi, nedir karar diye filan? 
İÇİŞLERİ BAKANI 
İLE GÖRÜŞMEK 


İSTEDİM 
Tarlak— Hayır. Daha sonra yukarı çıktım. 


Bir taksiye binerek önce Çankaya karakoluna gittim. Burada İçişleri Bakanı ile görüşmek istediğimi söyledim. Ciddiye almadılar. 

Gazeteci— Ne zaman bu? 

Tanlak— 21 
herhalde. 

Gazeteci— 21 Mayıs 
1979 

Tanlak— Evet. 

Gazeteci— Yani ciddiye almadılar. 

Tanlak— Ciddiye almadılar. Daha sonra ben bir akrabamın evine gittim. Aynı taksiyle. 

Gazeteci— Saklandın. 


POLİSLE MHP 
GENÇLİK KOLLARI 
ARASINDA 
KALMIŞTIM 

Tanlak— Saklandım. 
Fakat o taksi şöförü 
MHP Gençlik Kollarına dönüyor, beni nerelere götürdüğünü söylüyor. 
Ertesi gün Etlik'e tekrar gittim. Şimdi o durumda iki taraftan da ağzım yanmıştı. Hem polis arıyordu o durumda, hem de onlar arıyordu. Tekrar Etlik'e gittim. Etlik'ten benim arandığımı söylediler. Polis tarafından, MHP Gençlik Kollarına gitmemi istediler. 
Ben de onun üzerine tekrar MHP Gençlik Kollarına gittim. Orada tekrar karşıladılar beni. 

Gazeteci— Peki, öldüreceklerinden (o korkmuyor musun? Hakkında karar vermişler. 

Tanlak— Ortada kalmak gibi birşey olacaktı her iki tarafa da gitmemek... 

Gazeteci— Peki. Onlar seni nasıl bırakıyorlar, senin hakkında karar verdikleri halde? 


PİYANGOTEPE'DEN 
SONRA EROL 
TÜRKMEN'İ 

MHP GENÇLİK 
KOLLARI GENEL 
MERKEZİNDE 
GÖRDÜM 
AMCA'YA BENİ 
ÖLDÜRMELERİ 
İÇİN HABER, 
VERMİŞLERDİ" 

Tanlak— Beni MHP 
Gençlik Kollarına götürmek için. Çünkü o sırada benim olduğum yer polis kaynıyordu. Piyangotepe katliamı falan olmuştu Daha sonra MHP Gençlik Kollarına gittiğimde bekliyotlardı beni. Biraz konuştuk falan... "Amca". 
ya telefon et" falan diye birşey söylendi. Amca diye sözünü ettikleri Erol Türkmen'di. Zaten Erol Türkmen olaydan sonra 


Mayıstı 


MHP Gençlik Kollarına* gelmişti. Kendisini gördüm. 


Gazeteci— Erol Türkmen? 

Tanlak— Erol Türkmen. Kendisini gördüm. 
Genel Başkanla görüşü- " yordu 

Gazeteci— Hangi Genel Başkan? 

Tanlak— Gençlik Kolları Genel Başkanı. 

Gazeteci— Yani Muhsin'le... 

Tanlak— Üzerimde kimlik kartı yoktu o günlerde, kimliksiz geziyordum, o kimliği üzerim- den aldılar. Abdurrah- 


man Sarı aldı 


